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Giriş 


GİRİŞ 


Onunla karşılaştığımızda ne Adana Motor Meslek Lisesi'nde koşan atletin izleri ne de Özgürlük Hareketindeki bir neferin yürüyüşü vardı. Avurtları çökmüş, gözlerindeki ışıltı kaybolmuştu. Есе, dile kolay. 
Parmağında Musa Anter'in, Vedat Aydın'ın, Talat Akyıldız'ın ve daha nicelerinin kan izleri... İşkence tezgahlarında yükselen çığlıkların aşındırdığı yürek... Kesik kesik konuşuyor, sıkıntılı ve güvensiz. Kullanılmış, suyu çekilmiş, bir posa gibi hissediyor kendisini. Yaptığı sorgulardan pek ayrıntı venmemeye çalışıyor. Fakat ajandasındaki kimi ayrıntılar, işkencenin dozu konusunda insana fikir veriyor. Ajandasından, tam bir istihbaratçı olduğu ortaya çıkıyor. Hedef seçtikleri kurbanların kaldığı yerlerin tüm krokileri var. 


Evli ve beş çocuk babası. Urfa-Suruç doğumlu Abdulkadir Aygan. 
Bu, onun ilk resmi adı. PKK'nin ilk kadroları içinde yer aldı. 12 Eylül 1980 dönemi... İkircikli ve pişman bir yaşam... Sonra itirafçı oldu. 
Artık adı Abdulkadir Aygan değil... Malatya doğumlu Aziz Turan kimliği verildi ona. Çocuklara bakma sorumluluğundan değil, parmağın- daki ve yüreğindeki kirli savaşın yükünden dolayı ezilmiş. Sorguyu, infazı ayrıntıları ile anlatmasını istediğimizde, "sorgu odalarının tanrısı" ışığı sönmüş gözlerini elleri ile kapatıp ağlıyor. 


1990'dan bu yana olan yaşamına göz atıyoruz. Sabah, JİTEM'e gidiyor. İşkenceyi, sorguyu, infazını yapıyor. Akşam, bir devlet memuru gibi evine dönüyor. İtirafçı, polis ve askerlerle birbirlerine misafirliğe gidiyorlar. Doğum günleri kutluyorlar, nikahlar kıyıyorlar. Akşamları Diyarbakır'da Trafik Çay Bahçesi'ne gidiyor, eşi ve çocukları ile birlikte. Çocuklarına gazoz alıyor. Sur dibinde çocukları, babaları tarafından öksüz bırakılan çocuklardan kabak çekirdeği alıyor. Kendisi o 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yetimlerin boya sandığına ayağını uzatıyor, ayakkabısını boyatmak için. Artık devletten kadroludur. Sigortası yatar, emeklilik günlerini hayal eder. Devlet memuru kadrosu Milli Savunma Bakanı adına dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis tarafından onanır. 


Bu kitapta itirafçı, JİTEM'in ilk çekirdek kadrosunda yer alan, Binbaşı Cem Ersever ile cinayet planları yapan Abdulkadir Aygan'ın kirli savaş itiraflarını okuyacaksınız. Cinayetlerin korkutuculuğu kadar, ilişkiler ağını, gazeteciden polise, askeri komuta kademesine kadar uzanan kirli ilişkiler ağını da burada göreceksiniz. 


Ve düşük yoğunluklu savaş stratejisinin uygulandığı 1990'lı yıllarda devlet eliyle kurulan savaş örgütü JİTEM'in ilk kez resmi belgelerini bulacaksınız. Yürütülen kirli savaşın en önemli yöntemlerinden biri olan "fail-i meçhul cinayetler'in miladı olarak kabul edilen Vedat Aydın cinayeti, yine Kutlu Savaş'ın Susurluk Araştırma Raporu'nda devletin işlemekte pişmanlık duyduğu belirtilen Musa Anter cinayetiyle ilgili delil niteliğindeki ifşaatları yer alıyor. 


02 Şubat 2005 tarihinde İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından уаpılan basın açıklamasında JİTEM itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın on yıl önce Silopi'de öldürdüklerini söylediği Murat Aslan'ın aynı yerde kemiklerinin bulunması ve itirafların böylece doğrulanması; yayınevimiz tarafından basılan ve JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan'ın itiraflarını ve JİTEM belgelerini içeren "İtirafçı / Bir JİTEM'ci Anlattı..." kitabının karanlık bir döneme ışık tutuğunun ve öneminin bir göstergesidir. Nitekim basında işlenenlere bakılırsa bunun önemi daha iyi anlaşılır. 


Ayrıca bu kitabın hazırlanınasında yardımcı olan ve katkısını esirgemeyen tüm dostlara teşekkür ederiz. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


ABDULKADİR AYGAN'IN İTİRAFLARI 


Bir Шет сі Anlattı... 


Abdulkadir Aygan'ın Yaşam Öyküsü 


15 Mart 1958'de Urfa'nın Suruç ilçesinin Uzunhıdır köyünde doğdu. 
Ailesi ekonomik sıkıntılardan dolayı önce Antep'in Nizip ilçesine, ardından Osmaniye'ye göç etti. 1975'te Adana Meslek Lisesi'ne girdi. 
1977'de lise öğrencisiyken PKK'yle tanıştı. Okulu bıraktı ve Nizip'te siyasi faaliyetlere başladı. 1980'de bir eve düzenlenen baskında tutuklanarak Antep, Nizip уе Kilis cezaevlerinde 1.5 yıl kaldı. Bu arada PKK ile bağlantısı koptu ve askere gitti. 1982'de Kıbrıs'ta askerlik yaparken firar etti. Artık Türkiye'de kalamazdı. Avrupa'ya gitti, orada bir süre sonra PKK'ye katıldı. Önüne yeni bir yol daha çıkacaktı. Suriye ve Lübnan üzerinden tekrar Türkiye'ye giriş yaptı; Sason, Mutki ve Şirvan'da gerillacılık yaptı. Uzun sürmedi. 1985'te gerilla safların- dan kaçıp teslim oldu ve Diyarbakır Cezaevi'nde itiraf çılar koğuşun- da kaldı. Sık sık ülkeler, kıtalar ve yollar değiştiren Aygan bu kez saf değiştirdi. Pişmanlık Yasası'ndan ilk yararlananlar arasında yer aldı, cezası düşürüldü. 1990'da tahliye oldu, ancak özlediği sivil hayata adım atamadan askere alındı. Aygan bir şey yapmasa, söylemese de tanınıyordu. Bir zamanlar PKK saflarında yer almış olan birisi devletin gayri meşru kurumları için kaçırılmayacak bir fırsattı. Nitekim askerdeyken Cem Ersever'in girişimiyle yeni kurulan JİTEM'in ilk 7 kişilik kadrosunda yer aldı. Hatırlanacağı gibi o yıllarda itirafçılara "sivil memur" statüsü tanındı. Askerliğini bitiren Aygan, dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis tarafından asil kadro sıfatıyla devlet memurluğuna atandı. 


Aygan bundan sonra sadece saf değiştirmekle kalmıyor, kod adlar ve nüfus cüzdanları da değiştirmeye başlıyor. "Şerif Aslan" kod adını kullanan Aygan'a itirafçı olması nedeniyle "Aziz Turan" adına resmi nüfus cüzdanı çıkarıldı. Bir süre Abdulkadir Aygan adıyla, daha sonra da 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Abdulkadir Aygan ilkokul beşinci sınıfta iken... 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


Aziz Turan kimliğiyle JİTEM'de 10 yıl çalıştı. Yeni adıyla Aziz Turan, tetiğine basılmış bir namlu gibi bu süre içinde devletin kadrolu celladı olarak birçok faili meçhul cinayet ve gözaltında kayıp olaylarına imza attı. Ama bu kanlı saltanat ilelebet sürmeyecekti. 2000 yılında, JİTEM içinde tasfiye edilerek Burdur İl Jandarma Alay Komutanlığı'na "sivil memur" olarak atandı. Evli ve 5 çocuk babası olan Aygan, bu işinden ayrıldı ve yaptıklarını bize anlattı. 


İlk Kurşun Ülkücülerden 


1975'te Osmaniye'de ortaokulu okurken, atletizme başladı. Spor yarışmalarında birkaç kez başarılı oldu. Gösterdiği başarı spor otoritelerinin gözünden kaçmamıştı. Bir süre Adana'da atletizm antrenörü Hasan Tekin tarafından çalıştırıldı. Daha sonra Adana Motor Meslek Lisesi'ne girdi ve bir çatışmada kurşunla yaralandı. 


Aygan, vücuduna saplanan ilk kurşunun öyküsünü şöyle anlatıyor: "O yıl yaz tatilinde senatör seçimleri vardı. Ali Topuz ve yanında CHP'nin üste düzey yetkilileri Osmaniye'ye geleceklerdi. Seçim propagandaları için CHP Gençlik Kolları ile birlikte yazılamaya çıktık. 
Ülkücü faşistler pusu kurdular ve Osmaniye içinde bizi taradılar. Ben sağ tarafımdan kurşun yedim. Sol tarafımda kurşun kaldı, çıkmadı." 


Okurken РКК!Шегіе tanıştı. 1977'de okulu bırakıp Nizip'te siyasi faaliyetlere başladı. 1978'de Baykuş soyadlı bir ülkücü dernek başkanını yaraladı. Baykuş'un ifadesi üzerine kayıplara karıştı, 3 kişi ile birlikte firari oldu. Bu sırada PKK militanları Hilvan ve Siverek tarafında silahlı mücadele başlatmıştı. PKK'nin Güneybatı Eyaleti olarak adlandırdığı bu bölgelerde sorumluluk yapan ve yıllar sonra ajan olduğu belirlendikten sonra PKK tarafından tasfiye edilen Terzi Cemal kod adlı Ali Ömürcan, Aygan'a Nizip'te askeri kanat sorumluluğu verdi. Nizip'te 22 Şubat 1980'de yakalandı. Antep 1. Şube'de 5 gün işkenceli sorgudan geçti. Antep Tugay Cezaevi'ne konuldu. Yakalanan silahların temiz çıkıması üzerine 1.5 yıl Nizip, Antep ve Kilis cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Sonrasını biliyoruz. Kıbrıs'ta askerlik, firar, Avrupa'ya çıkış, PKK saflarında Şirvan, Sason, Mutki ve Hizan kırsalında gerillacılık, 1986'da PKK'den kaçış ve Siirt Alay Komutanlığı'na teslim olmasıyla noktalanan serüven. 


Siirt'te o dönem yüzbaşı olan Cem Ersever tarafından sorgulandıktan sonra Diyarbakır Cezaevi'ne, Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki gibi kişilerin kaldığı itirafçılar koğuşuna konuldu. Ardından faaliyet yeri Adana olması nedeniyle Adana E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Pişmanlık Yasası nedeniyle verilen idam cezası 15 yıla indirildi ve 1990'da tahliye oldu. 


“Тезеге! Ersever'le Tanışma 


Abdulkadir Aygan, Adana E Tipi Cezaevi'nden tahliye olur olmaz bir uzman çavuş ve iki asker nezaretinde yarım kalan askerliğini yapmak üzere Kars'a gönderildi. Aygan, ekip arkadaşları tarafından bir kişinin kafasını testere ile kestiği için "testere" lakabıyla anılan Cem Ersever ile asıl tanışmasını şöyle anlatıyor: 


"Kars'a gittiğimde Mart ayı idi. Bana, 'Seni Diyarbakır'dan Binbaşı Cem Ersever ve Albay Arif Doğan arıyor' dediler. Arif Doğan diye birini tanımıyordum; fakat Cem Ersever'i 1985'te Siirt Alayı'nda beni sorgularken tanımıştım. Emirleri Ankara'dan alan bir pozisyonda idi. 
İstediği zaman itirafçılardan veya halktan yakaladığı kişileri araziye götürebiliyordu. 


Ersever ile telefonda görüştüm. "Seni Kars'a göndermişler? dedi, “istersen seni ailenin yakınına bir yere götüreyim. Diyarbakır'dayım istersen seni yanıma alayım. Ben de tamam" dedim. Yol harçlığı için 
150 bin lira gönderdiler, az para değildi. Askerliğin geri kalanını orada sivil olarak yapacaktım. Önce beni Silvan Eğitim Alayı'na aldılar. 
Piyadeden jandarmaya geçildiği için bir intiba sorunu olmaması amacıyla Silvan Alayı'na verdiler. Silvan'da o zaman Recep Tiril, Adil Timurtaş, Hayrettin Toka ile Ali Ozansoy adlı itirafçılar vardı. Orada kısa bir süre kaldıktan sonra, Silvan'daki Alay'dan bizi Diyarbakır'a aldılar. Biz oradayken yanımıza üstteğmen rütbesiyle Ali Yıldız bir-iki defa gelip gitti. Ali Yıldız, Siirt'te vurulan Hakkı Akyüz'ün yerine Şirvan Bölük Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapıyordu. Sonradan öğrendiğim kadarıyla beni Kars'tan Diyarbakır Jandarma Asa- 


Bir Jitem сі Anlamı... 


Binbaşı Cem Егзеуег 


yiş Komutanlığı Karargahı bölümüne alma emri Genelkurmay'dan çıkmıştı." 


Artık devlet nezdinde güvenilen bir eleman olmuştu Aygan. İlk işleyişin nasıl olduğunu yine Abdulkadir Aygan'ın sözlerinden okuyalım: "Acemi eğitimimden sonra bizi Diyarbakır Şehitlik Semti'nde bulunan Asayiş Komutanlığı Karargahı'na aldılar. Askerliğimizin geri kalan kısmını orada tamamlayacaktık. Oraya gelince asker elbisesi giydirmediler. Silvan'da resmi elbiseli, Diyarbakır'da sivil idik. Sakal da bırakıp, istediğimiz gibi giyinebiliyorduk. Hatta bize kendimizi korumamız için birer tabanca verdiler." 


Ersever'den Sonra Köksal Paşa ile Görüşme 


30 Kasım 1990'da Cem Ersever'e "Jandarma Kıdemli Binbaşı JİTEM 
Grup Komutanı" sıfatıyla takdirname veren Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal'la görüşmesini Abdulkadir Aygan şöyle anlatıyor: "Hikmet Köksal Paşa bize, 'Sen ve Adem Yakın 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evladımsınız" dedi. Adem Yakın, bir operasyonda sağ ele geçen biriydi. Operasyonda askerler onu öldüreceklermiş ama Köksal Paşa 'öldürmeyin' diye talimat vermiş." 


Hikmet Köksal Paşa'nın, itirafçılarla yaptığı görüşmelerde taleplerini direkt söyleme yerine Cem Ersever'i muhatap kıldığını ifade eden Aygan şöyle devam ediyor: 


"Bu konulara girmiyordu. Arada Cem Ersever vardı. Cem Ersever Jİ-TEM Grup Komutanı olmuştu. Yardımcısı da Aytekin Özen idi. Şimdi onlar arada direkt köprü oldukları için bizimle o konuları konuşmadılar. Hikmet Paşa şöyle olacak diye istemlerde bulunmuyordu. 
Cem Ersever hem Hikmet Paşa'ya hem de Hayri Kozakçıoğlu'na istediklerini yaptırabilecek güçteydi." 


Kurtoğlu Lojmanları'na Yerleşme 


Faal durumda olan çok sayıda itirafçı var, hepsi yanına ailesini de almış. Peki bunların aileleri nerede kalacak? Devlet bunlara bir yer buluyor. Bir apartman. Aileleriyle birlikte kalmaları için Diyarbakır'ın kırsal kesimden büyük göç alan semti Bağlar'da 7-8 katlı bir bina buluyorlar ve buraya yerleşmelerini talep ediyor. Ama talep itirafçılar tarafından “güvenli” olmadığı nedeniyle kabul edilmiyor. Aygan sonrasını şöyle anlatıyor: 


"Bunun üzerine Kurtoğlu'ndaki OHAL Valiliği lojmanlarında yer vermeyi teklif ettiler. Onlar buranın emniyetli, çevresinde nöbetçi ve Özel Harekatçıların olduğunu, bize kimsenin zarar vermeyeceğini söylediler. Kabul ettik ve koltuğundan kapkacağına kadar bize her çeşit ev eşyası verdiler. Kemal Emlük ve Hasan Adak da aileleriyle birlikte lojmanlara yerleşti. Ayrıca bize silah da verildi. Çünkü o dönem Diyarbakır çok karışıktı, tehlikeliydi. Açıkçası her an Parti (PKK) bizi infaz edebilecek güçteydi. O yüzden bize, tek tek gezmememizi, ikişer ikişer gezmemizi söylüyorlardı, birbirinizi kollayın diye telkinlerde bulunuyorlardı. Hatta sık sık çarşıya çıkmamıza izin vevmiyorlardı." 
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Abdulkadir Aygan ve eşi Kurtoğlu Lojmanları'nda kendilerine verilen dairenin balkonunda... 


Ersever Ekip Kuruyor 


Devlet üstüne düşeni bir bir yapmış, barınma işleri halledilmiş, aileleri ‘güvenli’ yerlere yerleştirilmiş, kendilerini korumaları için her birisine silah ve yeni kimlik verilmiş... Ama onlar hâlâ asker ve ne yapılacaksa askerlikleri bitmeden yapılmalı. Cem Ersever kolları sıvıyor. Askerlikleri bitmeden önce kendilerinden bir tim oluşturmaya çalışıyor. Gerisini Aygan şöyle anlatıyor: 


"Ersever bizden oluşturacağı bu tim ile teröre karşı antigerilla mücadelesi vermek istiyordu. Ancak bu şekilde başarılı olunacağını söylü- 
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1. Hüseyin Tilki, 2. Abulkadir Aygan, 3. Ali Ozansoy, 4. Mete (K) İbarahim Babat (Suriye Kamişlo), 5. Recep Tiril, 6. Fetih Çetin 
D.Bakır ). Asyş. K.lığında / 1990 


yordu. Erseverin formülü ilgili mercilerde kabul edildi. Daha sonra herkese resmi kadro verildi. Bir ara bize uzman çavuşluk formülünü aradılar. Birçok kişi yaşları geçtiği için kabul edilmedi. Sivil memur olarak almayı kabul ettiler." 


İtirafçılar 65711 Oldu 


Askerliği bitiren itirafçılar devletin resmi kadrolu memuru oluyor. Aygan'ın anlattığına göre bu süreç şu şekilde gelişiyor: Asayiş Komutanlığı ve Bölge Valiliği tarafından Genel Kurmaylığa öneri sunulur. 
Cem Ersever ve İstihbarat Grup Komutanlığı tarafından bunların sivil 
memur olarak Jandarma İstihbaratı'na alınması için öneri yapılır. 27 
kişilik bir kadro verilir. Bu kadroya Aziz Turan (Abdülkadir Aygan), Binevş Alsaç (Kulplu), Saniye Emlük, Kemal Emlük, Hatice Elmas, 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


Hasan Adak, Recep Tiril, Hanım Beyaz, Ali Ozansoy ve Fethi Çetin memuriyete alınır. 


İlk Operasyon 


JİTEM, henüz resmen kurulmadan ve operasyon yetkisi almadan önce Bismil'de Cem Ersever komutasında illegal bir harekat düzenliyor. 
Hedef Musa Toprak adlı PKK gerillası. 


Bu örtülü operasyona Abdulkadir Aygan da katılıyor. 


Derdo kod adlı Selahattin Görgülü kırsaldaki gruptan Batman merkezine Felemez Ağa'yı öldürmek için gönderiliyor. Görgülü, Felemez Ağa ile görüşüp, "eni öldürmeye geldim ama öldürmeyeceğim' diyor. 
Ağadan kendisini 'ezmeyecek' bir yere teslim etmesini istiyor. Felemez Ağa da Batman'da tanıdığı Jandarma Grup Komutanı Abdulkerim Kırca'ya teslim ediyor. Kırca da Görgülü'yü alıp Ersever'in başında bulunduğu time teslim ediyor. Ersever'in komuta ettiği tim sivil giyimli olup o zaman Asayiş Komutanlığı Karargah Bölüğü'nde görünüyor. Bu sadece bir resmi formalite. Zira JİTEM, istediği kişileri istediği yere ve operasyona götürüyordu. 


Selahattin Görgülü ve Mete kod adlı İbrahim Babat sivil kişiler oldukları için JİTEM onlara ayrı odalar veriyor. Selahattin Görgülü tüm bildiklerini Cem Ersever'e anlatıyor. O da Hikmet Köksal Paşa ve Hayri Kozakçıoğlu'na iletiyor. Gerisini Aygan'ın cümleleriyle aktaralım: 


"Selahattin Görgülü, Bismil'de Melle Mahmut'un oğlu Musa Toprak'ın Kuzey Irak Kampı'ndan yeni geldiğini Ersever'e anlattı. Bunun üzerine Cem Ersever de Musa Toprak'ı düşürmek için plan yaptı. Oradaki Jandarma Komutanı ile kendi emrindeki Diyarbakır İstihbarat Timi'ni devreye soktu. Tim'in komutanı Diyarbakır Jandarma İstihbarat Komutanı Yüzbaşı Murat Kırkkaya'ydı. 


İstihbarat Timi'nde ben, Ali Ozansoy, İbrahim Babat, Adil Timurtaş, Selahattin Görgülü ve Fethi Çetin bulunuyorduk. Bir de başçavuş ve uzman çavuş oradaydı. İki sivil arabayla Bismil'e gittik. Mavi renkli Renault Selahattin Görgülü'ye verildi. Şoförlüğünü de sivil giyimli bir başçavuş yapıyordu. Selahattin Görgülü, Musa Toprak" bir kurye vasıtasıyla bir alana getirdi. Sahte bir pusulayla itirafçı Ali Ozansoy, Musa Toprak'la buluşacaktı. Buluşma yeri yeni yapılan caminin köşesi olacaktı. Hepimiz silahlıydık ve Toprak'ın geleceği güzergahta volta atıyorduk. Musa Toprak yanımızdan geçti, durumdan herhalde şüphelenmiş olmalı ki, izini kaybettirdi. Yüzbaşı Murat Kırkkaya, İbrahim Babat ve ben buluşma noktasına doğru yürüyorduk. Cem Ersever telsizden anons yaptı, Musa Toprak'ın caminin karşısında, bakkalın yanında ayakta beklediğini ve elinde portakal poşeti olduğunu söyledi. 
O an Murat Yüzbaşı bana dönerek, 'Git arkadakilere söyle, çabuk gelsinler' dedi. Adil Timurtaş ve İbrahim Babat yan taraftaki sokaktan geliyorlardı. Ben onları çağırmaya gittim. Geldiğimizde Murat Kırıkkaya, Musa Toprak'ın bir koluna, Fethi Çetin de diğer koluna girmişti. Yere yıkmaya çalışıyorlardı. Murat Kırıkkaya, Musa Toprak'ı düşürmek için telsizle vuruyordu. O yıkılmıyordu, üzerinde montu vardı ve eli de cebindeydi. Meğer cebinde el bombasının pimini çekmiş ve hazırlamış. 
Onlar onun için kolu tutup bırakmıyorlarmış. Biz yetişmeden 7” bir patlama oldu ve kendimizi yere attık. 


Kalktığımızda bir kişi cansız yatıyordu. Fethi Çetin elini tutmuş cami- ye doğru koştu, kolu kopmuştu. Yüzbaşı da yerde kıvranıyordu. Musa Toprak olay yerinde ölmüştü. Yaralı yüzbaşı ve Fethi Çetin'i Cem Ersever'in beyaz Kartal marka arabasıyla Diyarbakır Askeri Hastanesine götürdüler. Biz de İstihbarat Timi”nden bir başçavuşun kullandığı yeşil renkli Kartal arabaya bindik. O esnada bir bekçi çıktı, "Durunl Kimsiniz falan" dedi. Biz de 'Jandarma' diyerek olay yerinden ayrıldık." 


ЛТЕМ elemanlarının gerçekleştirdiği söz konusu ilk olay Bismil Jandarma Komutanlığı'nın üzerine yıkılıyor. Çünkü JİTEM'in yasal ореrasyon yapma yetkisi yoktu. JİTEM burada yetkisini aşmıştı. Plana göre hedef canlı yakalanacak, gizli götürülüp sorgulanacak ve gereken bilgiler alındıktan sonra öldürülecekti. 


JİTEM'in Kuruluşu 


Devlet ve ordu kademelerinde kuruluşu inkar edilen Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı QİTEM), 1990 yılında jandarmada görevli olan Cem Ersever'in fikri olarak ortaya atılmıştı. Cem Ersever daha Yüzbaşı iken Siirt bölgesinde görevlendiriliyor. Oradaki hiçbir askeri birlikten, komutanlardan emir almadan, direkt Ankara'dan emir alıyor ve operasyonlara katılıyordu. 1990 yılına doğru gelindiğinde, jandarma içerisinde bağımsız bir istihbarat birimi oluşturma önerisini yapıyor ve emir komuta zinciriyle bağlı bulunduğu yetkililere kabul ettiriyor. Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanı ve Olaganüstü Hal Bölge Valiliği ile koordine içerisinde ve oradan destek alarak bu çalışmalarını geliştiriyor. 


Bu konuda Aygan'ın yaptığı açıklamaları da aktararak kanlı devlet örgütünün oluşum sürecini pekiştirelim: "1990 yılında biz askerde iken, askerde olan bazı itirafçılar, Genel Kurmay'ın da izni alınarak, sınıfları ne olursa olsun, piyade veya başka olsun, sınıflarını değiştirerek Jandarma sınıfına geçirildi. Bunlar Silvan'daki Eğitim Alayı'nda eğitime alındı ve bir acemi eğitimden geçirildi. Silvan Eğitim Alayı'nda ben, Recep Tiril, Adil Timurtaş, Hayrettin Toka, Ali Ozansoy ve ismini unuttuğum birkaç itirafçı eğitime alındık. Eğitim sonunda Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı ve Karargah Bölük Komutanlığı emrine verildik. Karargah Bölük Komutanlığı emrinde olmasına rağmen aynı binada bulunan ve Binbaşı Cem Ersever'in komutanlığını yaptığı Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı emrinde sivil olarak çalıştırılmaya başlandık. Asker olmamıza rağmen sivil kişiler görünümündeydik." 


JİTEM'in En Üst Oluşumu Başkent Ankara'da 


JİTEM'in ana fikri gayri resmi yollarla devlete karşı güçlerle mücadele etmek. Cem Ersever, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve Asayiş Komutanı Hikmet Köksal Paşa ile birlikte bölgede PKK'nin gelişmesini önlemek, ileri gelen kadrolarını, milis güçlerini pasifize ve yok etmek için bu planı geliştirdi. JİTEM'in ana fikri şuydu: PKK hakkında istihbarat toplamak ve bunları operasyona dönüştürmek. Bunu da resmi değil de gayri resmi bir şekilde yürütecekti. 
JİTEM'in gücünün yetmediği yerlerde, diğer resmi güçler yani jandarma ve polis harekete geçiyordu. 


Bir /item”ci Anlatt... 


V TEM farklı adlarla örgüt kurup ilginç eylemlere de imza atıyor. Ersever, 1990 yılında kendi eliyle bildiriler hazırlıyor ve sokaklarda dagıtıyor. Bildirilerde ne yazıyor? Hangi imza kullanıyor? Kime sesleniyor Ersever? Hedef yine PKK. Aygan buna da açıklık getiriyor: "PKK'- den ayrılmış farklı bir fraksiyon gibi bildiri hazırlayıp arabayla sokak aralarına atıyor. İslami Cihad gibi isimler” kullanılıyordu. Örneğin 2000'e Doğru Dergisi'nin kapısına bırakmışlardı." 


Türkiye'nin birçok yerinde JİTEM'in merkezlerinin olduğunu söyleyen Aygan, örgütlenme ve çalışma şemasını şu şekilde açıklıyor: 


"JİTEM'in en üst oluşumu Ankara'daki Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı'dır. Merkezi de Aydınlıkevler'dedir. Buna bağlı olarak, Diyarbakır, İzmir, Mardin, Samsun, Adana, Mersin, Batman (ТРАОnun içinde, Bölüğün yanındaydı), Van (İnzibat Merkezi içinde) ve İstanbul (Öğrendiğim kadarıyla Beşiktaş'ta) Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı var. Bu yerlerde örgütlemesi vardı. Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na bağlı olarak da Tim Komutanlıkları vardı. Örnegin Diyarbakır, Van, Batman, Elazığ, Silopi gibi birçok yerde Jandarma İstihbarat Timi vardı. Mardin, Silopi, Elazığ ve Batman timleri, ilk başlarda Diyarbakır'a bağlı olarak faaliyet yürütüyor; ardından her vilayet kendi timini kurarak çalışmaya başlıyor. Her birim bir subay, astsubay ve onların işini gören bir iki sivil askerden oluşuyor. 


1991 yılında Cem Ersever Ankara'ya gitti. Bu dönemde kamuoyunda 
faaliyet ve çalışmalar hakkında bazı aleyhte gelişmeler olunca, Jandarma İstihbarat Grup Komutanlıklarını, Jandarma Bölge Komutanlığına ve Alay Komutanlığı'na bağladılar. Amaç Ankara ile bağlantılı değilmiş gibi bir imaj yaratmak.” 


3 Kasım 1996 günü patlak veren Susurluk olayı ile JİTEM'e karşı oluşan tepkilerden dolayı giderek üstü örtülmeye başlandı. JİTEM'in varlığı inkar edildi ve tasfiye görüntüsü verilmeye çalışıldı. Jandarmaya bağlı istihbarat birimleri kendi bölgelerindeki en yüksek rütbeli Bölge veya Alay Komutanlığı emrinde çalışma yapan bir askeri birim haline getirildi. Görünüşte normal askeri birimin emrinde istihbarat görevi yapan bir birimdi. 
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Genel Sekreterlik Jandarma Genel Komutanlığı . Adli Müşavirlik 


Kurmay Başkanlığı 


Hareket 
Daire Bşk.lığı 
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Lojistik 
Daire Bşk.lığı 
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TİM Komutanlıkları bir subay, astsubay ve bir-iki sivil askerden oluşuyor. 


İtirafçı Abdulkadir Aygan'ın anlattığı JİTEM'in örgütlenme ve çalışma şeması... 


иби ЕЛІР ТЕТІ 


Bir Jitem ci Anlattı... 


JİTEM'in kendini yenilemesi için 1996-97 yıllarından sonra yapısı değiştiriliyor. À 


Bu kapsamda herkes JİTEM'in bağlı olduğu Bölge Komutanlığına bağlandı. JİTEM grup komutanlıkları veya istihbarat birimleri oradaki en büyük jandarma birliğinin komutasına verildi. Böylece Ankara'ya bağlılık olayı ortadan kalktı. 


Yeniden Aygan’a başvuralım. Çünkü JİTEM'i kimlerin yönettiği konusunda da bilgi veriyor ve günümüzdeki yapılanmasını açıklıyor: 


"İTEM nereye bağlanırsa bağlansın, Ankara'da İstihbarat Başkanlığı var. Birkaç sene önce Jandarma Genel Komutanı Ali Akgöz Paşa bu Başkanlığı yürütüyordu. İstihbarat başkanı gibi. Mesela Diyarbakır'da Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nı yapan Cemal Temizöz oradayken subaydı. Şimdi Albay veya Yarbay mı olmuş tam bilemiyorum. Oradaki görevinden sonra Ankara Jandarma Ístihbarat Okulu'na geçti. JİTEM tasfiye edilmedi, sadece kamufle edildi. Yani faili meçhul cinayetler falan bu illegal kurumu bayağı zor duruma soktu. Zor duruma girince de geri adım atmak zorunda kaldı." 


PKK Komutanları Hakkında Bilgi Toplama 


JİTEM'in esas görevlerinden biri de hedef olarak belirlediği kişi ve kurumlar hakkında istihbarat toplamak. Hedef PKK'ydi ve JİTEM elemanlarının yönlendirildiği görev PKK'nin önde gelen kadro ve komutanları hakkında kişilik yapılarına yönelik çalışma yapmak. Bakın Aygan bu işin neden ve nasıl yapıldığını şu çarpıcı ifadeyle anlatıyor: 


"JİTEM PKK'nin komutanları hakkında bilgi topluyordu. Yani onların zaafları nedir, nasıl altedilebilir? Örneğin Doktor Süleyman diye bir komutan vardı. Onun zaafları hakkında kadına düşkün olduğu, laçka hareketler yaptığı, diğer hatalara karşı katı davrandığı, teorik ve taktik yönden güçlü olduğu, çatışmalar sırasında ön saflarda yer aldığı, moral olsun diye önde savaştığı şeklinde bilgiler alınmıştı." Peki bu bilgileri JİTEM nasıl elde ediyordu? 


"İtirafçılar, yakalananlar veya çevreden halkın anlatımlarıyla, ajanlaş-. 
tırılmış korucu başlarından bilgi temin ediliyordu. Telefon görüşmeleri ve telsiz konuşmaları kaydediliyordu. Konuşmalar not ediliyordu. 
Hangi kişinin nerede görev yaptığı tespit ediliyordu. Bu da kestirme usulü ile yapılıyordu." 


JİTEM'ciler 'Kazaya' Kurban Gitti 


JİTEM'in yaptığı tahmin edilen tanınmış asker ve bürokratlara yönelik çok sayıda faili meçhul cinayet hâlâ bir sır. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Eşref Bitlis, Rıdvan Özden ve İsmail Selam Paşa bunlardan sadece birkaçı. Peki bunları kim öldürdü? 


Aygan cinayet zincirine bilmediğimiz birçok isim daha ekleyerek listeyi uzatıyor. Listeyle birlikte kafaları kurcalayan sorular da artıyor: 


"Cem Ersever öldürüldü... Diyarbakır Alay Komutanlığı'nı yapan ve “Yedi Bela” İsmet Yediyıldız Karadeniz'de trafik kazasından gitti. Abdülkadir Kırca Siverek'te sırtından, bel kemiğinden vuruldu, şu anda felç. Tekerlekli sandalyeye bağlı, kendi ihtiyacını dahi göremiyor. 
Ankara'da malulen emekli. O olay da şüpheli. Hatta bir rütbeli yeğeni varmış, o olayın üzerine gitmiş; araştırma yapmış. Benim dayımı vurmuşlar diye. Abdülkerim Kırca çok şey biliyordu. Çiller'in emriy- le itirafçıları en çok kullanan oydu." 


JİTEM'den Ayrılan İtirafçılar 


Çiçeği burnunda memurlar nedense sonra bir bir istifa etmeye başlıyorlar JİTEM'den. JİTEM'den istifa edenler çıtası daha yüksek kurumlara giriyor. Abdülkadir Aygan JİTEM'den istifa eden eski itirafçıların akıbeti konusunda şu bilgileri veriyor: 


"Ali Ozansoy jandarmadaki memuriyetinden istifa ederek akrabası olan Hanefi Avcı'nın vasıtasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel olarak girdi. Fethi Çetin de istifa ederek Gölcük'teki Deniz Kuvvetleri'ne işçi statüsünde girdi. Zaten Bismilideki olayda kolu koptuğu için hem malul emekli ikramiyesi almıştı hem de orda memurluk yapıyordu. Hüseyin Bülbül yurtdışında yakalanmış; Binevş Alsaç, Diyarbakır Alayı'nda işçi statüsünde çalışmaya başladı." 


Aydın'ın Şüpheli Ölümü 


22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır eski Jandarma Bölge Komutanı 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, bölüğünün bahçesinde öldürüldü. O gün Lice'de PKK gerillalarıyla bir çatışma yaşanıyordu. Bir kurşun onlarca, yüzlerce kişiyi aşarak gelip Aydın'a isabet ediyor. Kurşun bir karnas namlusundan çıkmış. Esrar perdesini bugün hâlâ koruyan bu cinayet hakkında Aygan'ın açıklaması şöyle: "Onun koruması vardı. 
Astsubay Ayhan bizim komşumuzdu. O çocuk şoka girdi olaydan sonra. Yani hayret ediyor. Olayı bize o anlattı. Çatışma başlıyor Lice'de. Bahtiyar Aydın bölük binasının kapısından çıkıyor, yanında koruması astsubay var, bir sürü kişi var dışarıda, kimseye kurşun isabet etmiyor, gelip bunun yanağına deyiyor. Yani karnas mermisi, karnas herkeste var. JİTEM'de olmayan bir silah." 


Ne Kadar Yok Edersen O Kadar Başarılı Olursun 


JİTEM'de çalışanların Kod isim kullandıklarını belirten Aygan, Gazi olayı ve buna benzer olayların JİTEM'in eylem tarzına benzediğine ilişkin şunları dile getirdi: 


"İstihbarat Timi İstanbul, İzmir, Mersin ve Adana'da da var. Ve rütbeliler sürekli yer değiştiriyorlar, sürekli eğer o anlayışta olan insanlarsa yaparlar. Ama bazı rütbeliler bu şekilde davranmıyordu. Baştaki zihniyet, ne kadar yok edersen o kadar başarılı olursun, başa çıkarsın, zihniyetiydi." 


Silah ve Belgeler Yetkililer Tarafından Temin Ediliyor 


İtirafçılara silah ve belgeleri kim veriyordu? Bu belgeler kimler tarafından düzenleniyordu? JİTEM'in kullandığı silahlar, patlayıcılar nereden ve nasıl temin ediliyordu? 


Devlet kontrollü suç şebekesi devletin bütün kapılarını rahatça açarak akıl almaz imkanlar elde ediyor. Aygan'ın açıkladığına göre itirafçıların kullanacağı silahları görev yapan rütbeli kişiler ayarlıyor. Subay, astsubay gibi resmi ve rütbeli askerler zaten dilediği silahı alabiliyor. Silahların bir kısmı ise çatışmalarda ölen PKK militanlarının üzerinden alınan kalaşnikov marka otomatik tüfekler. 1990 ile 1991 arasında JİTEM elemanlarının sıkça tercih ettiği tabanca Smith Welson. Silahlar bir bölgeden başka bir bölgeye geçilirken değiştiriliyor. 


JİTEM sahip olduğu silahları kendine ait binaların dolaplarında saklıyor, 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operasyona gidildiğinde bu silahlar çıkarılıyor. Görev yapan Касігоуа bir kalaşnikov veriliyor ama senet karşılığı zimmetleniyor. Şahsi koruması için her elemana birer tabanca veriliyor. Bu silahların sahte de olsa bir ruhsatı olmalı ya. Ona da çare bulunmuş. Emniyet... TEM Müdürü, Şube Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü veya oradaki bir yetkili kişi kolaylıkla sahte silah ruhsatı yapabiliyordu. Kimlik ve belgeler yine aynı yöntem ve aynı kurum imkanlarıyla düzenleniyor. 


Sivil araçların tamamı Ankara'da kayıtlı. Bunların birer resmi plakası olsa da bunu takma gereği duyulmuyor. Arabalar çatışmaların yaşandığı Kürt illerine kaydırılınca da sahte sivil plakalar takılıyor. 


Elemanlar kah resmi kıyafetle, kah sivil kıyafetle hareket ediyor. Sivil kıyafetle hareket eden elemanın daha rahat edebilmesi için her yol düşünülmüş. JİTEM itirafçı kökenli elemanlarına nüfus cüzdanı haricinde basın kartı çıkaracak kadar herşeyi ince düşünmüş. 


Bu işgüzarlığı ise kamuoyunu yanlış ve eksik haberlerle yönlendirme görevini üstlenen 'Mehmetçik Basın'ın emireri gazeteciler üstlenmiş. Somut bir örnek: Gazeteci Naci Sapan Abdülhakim Güven'e basın kartı ayarladı. 


JİTEM'e Bölge'de gazetecilik yapanların da yardım ettiğini söyleyen Aygan, bakınız neler diyor: 


"Abdülhakim Güven, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden bir-iki kişiyle tanışıyordu. Gazetecilerden Naci Sapan ile ilişkisi vardı. Birkaç sefer gitti, görüştü. Basın kartını da kendisinin ayarladığını söyledi. Cemiyete giderken beni de alıyordu. 


Hanefi Avcı bir ara 'Mete' kod adlı İbrahim Babat ve Fırat' kod adlı Mustafa Deniz gibi kişilere belgeler vermişti. Bir de onlara verilen “Ви kişi bizim elemanımızdır, sorunu olduğu yerde yardımcı olunması..." 
ibaresinin bulunduğu kartvizit gibi bir belge vardı." 


Ersever'in Yurtdışına Kaçma Girişimi 


Saltanat devri sona eriyor. Kovalayan kişi, saklanma kaygısına düşüyor. Cem Ersever nedense yurtdışına kaçmayı düşünüyor. Birilerinden korkmaya başladığı belli. Ülkeyi terk etmeli. Bunun için plan yapıyor. 


Aygan, şimdiye dek bir sürü isim verdi. Kamuoyunun hiç unutamayacağı isimler de var. Ve bundan sonra o isimleri taşıyan aktörleri insan avcılığı cenderesinde aktif halleriyle göreceğiz. Şimdiye kadar Aygan Cem Ersever'in yanından hemen hiç ayrılmayan bir kadından hiç söz etmedi. Ersever ile beraberlikleri bir romana bile konu olmuş olan bir kadın: Neval Boz. 


Aygan, Neval Boz'u ilk kez 1992'de Kuzey Irak'tayken gördüğünü söylüyor. Neval Boz ile tanıştığı gece Aygan ünlü kontrgerilla şefi Yeşil kod adlı Muhmut Yıldırım ile de tanışacaktı. 


Neval Boz Hatay'ı. JİTEM elemanları onu Öcalan'ın özel kuryesi olarak adlandırıyor. Bir zamanlar Şam Üniversitesi'nde okuyormuş. Türkiye'de daha rahat hareket edebilmesi için öğrenci sıfatıyla Boz'un Dicle Üniversitesi'ne naklini yapmayı düşünüyorlar. 


Ersever yurtdışına kaçmadan önce Diyarbakır-Ankara hattında yoğun mekik dokuyor. Son gidişinde yanında Neval Boz var. Ersever'in çok kurnaz bir kişi olduğunu söyleyen Aygan, kiminle konuşursa sesini kasete aldığını söylüyor. Neden? Ersever'in gelecek için derin tasarlanmış planları olsa gerek. Aygan'a göre, "Ne bileyim belki ileride kullanmak amacıyla alıyordu." 


1991'de Ersever Ankara'ya gittiğinde yanında iki koli döküman götürüyor. Dökümanlarla birlikte daha önce Bölge Valiliği'nden temin ettiği iki valiz dolusu uzaktan kumandalı patlayıcıyı da taşıyor. Belli ki, Ersever önemli bir işe hazırlık yapıyor. Sonrasını Aygan şöyle aktarıyor: 


"Daha sonra MHP'li Zahir Karadeniz vasıtasıyla öğrendiğim kadarıyla, Cem Ersever dökümanları eski gümrükçü Ali Balkan Metel'in şoförü Kemal Uzuner'in Çubuklu'daki evinde saklıyordu. Cem Ersever'in kendisi Bandırma'ya dönüyor. Gidip dökümanları alıp yurtdışına çıkacak ve büyük bir basın toplantısı düzenleyecekti." 
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Ersever Kemal Uzunerin Evinde Yakalandı 


Plan başarılamıyor. Cem Ersever yurtdışına çıkma planı gerçekleşme- den deşifre oluyor. Aygan, olayın devamını şöyle anlattı: 


"Cem ile Mustafa Denizin arası da bozulmuştu. İkisi bir yayınevi bürosu kurmuşlardı. Adı Mezopotamya mıydı tam hatırlamıyorum. Onu Mustafa'nın üzerine bırakıyor, bir sürü telefon parası geliyor ve Mustafa altından kalkamıyordu. Ankara'da İstihbarat Grup Komutanı olan Nurettin Ata, Jandarmada sözü geçen ve İstihbarat'ta komutanlık yapmış eski yardımcısı Aytekin Özen bunu fırsat bilerek Mustafa Denizi kafaya alıyorlar. Bunlar iyilik veya kötülükle bunu çözüyorlar ve alıkoyuyorlar. Onlar, “Cem ne yapmak istiyor” gibi sorular sormuşlar. 


Evde karakol kurulduğundan habersiz olan Cem Ersever eşyalarını, dökümanları almaya gidiyor. Yani eşyalarını alacak ve çıkacak. Ancak evde iş arkadaşlarınca yakalanıyor.” 


Yeşil Ankara'ya Gitti, Cem Ersever Öldü 
Cem Ersever'in yakalandığı zaman Aygan Diyarbakır'da. 


Diyarbakır'da Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Binbaşı Abdulkadir Kırca vardı. Kırca'nın yönetiminde o zamanlar Alaattin Kanat, Lokman Çetin ve Aygan'ın tanıdığı bir veya iki itirafçı JİTEM'e gelip gitmeye başlıyorlar. Bunların Ankara'ya gitmeleri için uçak bileti alınıyor. Adları geçen tetikçilerle birlikte Yeşil de Ankara'ya gidiyor. 
Ankara'ya uçuşlarından kısa süre sonra ise Cem Ersever'in ölüm haberi duyuluyor. Ve birkaç gün sonra Yeşil JİTEM'e geliyor. Devamını Aygan'dan okuyalım: 


"Baktık köprücük kemiği kırılmış, “Ne oldu” dedik, “Ya sormayın, trafik kazası geçirdim’ dedi. Biz sonra öğrendik ki, MİT yakalamış, bayağı sıkıştırınışlar, o esnada olmuş bu olay. Geldiğinde Cem Ersever'in kullandığı aracın Mobil telefonu yanındaydı. Hatta ben yanıma yazdım. Beyaz Toros binek tipi arabayı da getirmişti. 'Nedir bu olay? 
diye sordum. Yeşil, 'Şerefsizdi, hainlik yaptı. Yurtdışına kaçacaktı, bir sürü para bankaya yatırmış ve kimin verdiği belli değil' dedi. Cem Erзеуеге ağıza alınmayacak bir sürü küfür etti. Ben olup biteni anladım ve olayı kapattım." 


Cem Ersever Çok Uyanık 


Ersever'in öldürülmesi olayı Aygan'ı kara kara düşündürüyor. İşin iç yüzünü öğrenmek istiyor. Yeni kimlik çıkarmak gerekçesiyle Ankara'ya gitme imkanı buluyor Aygan. Cem Ersever cinayetinin iç yüzünü araştırmak için tanıdıklarına uğrama imkanı bulacak. Buluyor neticede. Buluyor ama cinayetin iç yüzünü tam manasıyla çözemiyor. 
Duyduklarını şöyle anlatıyor Aygan: 


"Nurettin Ata'ya uğradım. 'Hiçbir şey yapmayın, şerefsizdir, haindir, belasını buldu" dedi. Aytekin Özen yine öyle söyledi. Bunlar geçmişte kendisine yardımcılık yapan, birlikte çalışan kişilerdi. Eşref Bitlis olayını da onun üstüne atıyorlardı, Cem Ersever'in patlayıcıyla uçağını düşürdüğünü söylüyorlardı. Nasıl öldürüldüğünü tam anlayamadım. Cem Ersever kendisine çok güvenen ve silahına hakim olan bir kişiydi. Ondan hızlı silah çeken yoktu. Çok uyanıktı, sırtını yaş şeye vermezdi. Onu bir dostunu kullanarak yakalamış olabilirler." 


OHAL Valiliği'nde С-4 Valizini ABD'li Hazırladı 


JİTEM kadrosu Abdulkadir Aygan, genellikle istihbarat örgütlerinde ve NATO'da bulunan ve Türkiye'yi sarsan eylemlerde kullanılan C-4 plastik patlayıcıların, ABD'li eski bir asker tarafından OHAL Valiliğinde JİTEM'in şefi Binbaşı Cem Ersever'e verildiğini söyledi. Ersever'in Ankara'ya giderken yanına iki çanta dolusu C-4 patlayıcı aldığını hatırlayalım. Ersever'in bu patlayıcılarla ne yapmak istediğini bilemiyoruz ancak bilinen başka bir gerçek var: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı aynı tip patlayıcılarla düşürülmüştü. Puzzlenin dağınık taşları birleştirildiğinde ortaya çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. Tabloyu tanımlamadan önce sözü olayların tanığı- na bırakalım, Aygan'a: 


"O zaman Diyarbakır'da Bölge Valiliği'nin binası ile Asayiş Komutanlığı binası bitişikti. Asayiş Komutanı Hikmet Köksal ile OHAL-Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun kaldığı bina aynıydı. Bölge Valiliği 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bünyesinde emniyetten, MİT'ten elaman çalışıyordu. Kısacası her kurumdan şahıs alınıyordu. Binanın bir katında da biz kalıyorduk. 
Küçük bir binaydı, rahatlıkla neler döndüğünü görüyorduk. İri yarı bir Amerikalı vardı. Kim olduğunu bana Cem Ersever söyledi; ama ismini hatırlamıyorum. Bir de Mustafa diye bir kişi vardı, MİT'ten olduğunu tahmin ediyorum. Mustafa, Amerikalı yetkili ile Jandarma Asayiş Komutanı Hikmet Köksal ve Hayri Kozakçıoğlu arasında tercümanlık yapıyordu. 


Cem Ersever Armerikalı'nın Vietnam Savaşı'nda 3 kere yaralandığını ve büyük bir kişi olduğunu söylüyordu. Bu Amerikalı Cem Ersever'e uzaktan kumandalı patlayıcı temin edip verdi. Patlayıcının şifreli bir kutusu vardı. Cem Ersever, bizi, bu patlayıcıyı göstermek için Mardin yolu üzerindeki bir dereye götürdü. Ersever, patlayıcıyı bir kayanın altına koydu ve 1 km ileride, yalnız şifre kutusunun antenini ve karşı taraftaki patlayıcı kutusuna bağlı anteni görecek şekilde mevzilendik. Ardından Ersever, şifreleri girdi ve düğmeye bastı, büyük bir gü, rültü oldu, patlama başarılı olmuştu." 


Ersever'e İki Valiz C-4 


Kim bu Amerikalı? Görevi ve sıfatı neydi? Nasıl biriydi? Aygan yanıtlıyor: 


"Amerikalı sivildi, 1990-1991 yılları arasında OHAL Bölgesi'ndeydi. 
Cem Ersever'e bu patlayıcılardan iki valiz verildi. C-4 olduğunu söylüyordu. Zaten küçük bir miktar büyük tahribat yaratıyordu. Büyük bir gürültü ve büyük bir alev ile patlıyordu. Cem Ersever, Hayri Kozakçıoğlu ve Hikmet Köksal Paşa ile görüştüğünde bu Amerikalı yetkilinin deneyimli olduğunu, defalarca yaralandığını, RANGER eğitimi yani komando eğitimi aldığını söylüyordu. Bu konuda da uzman ve eğitimci olduğunu aktarıyordu. Hatta bu Amerikalı'nın boğazının yan kısmında yaralar vardı." 


İlk Hedef Özer'di 


Amerikalı'nın getirdiği patlayıcı zaman geçmeden Kürt illerindeki siyasi cinayetlerde kullanılmaya başlıyor. Mardin'de yapılan tatbikattan 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sonra ilk defa uzaktan kumandalı patlayıcı dönemin HEP İl Başkanı Av. Mustafa Özer'in arabasında denendi. Abdulkadir Aygan, bu olayın ayrıntılarını şöyle anlattı: 


"Bir hedefler listesi vardı. Listede örneğin Özgür Halk dergisi, gazete bürosu, Mustafa Özer, Hasip Kaplan vardı. Cem Ersever, Hayri Kozakçıoğlu ile Hikmet Köksal Paşa'nın yanına gidip geliyordu. Geldiğinde diyordu ki; "Çocuklar şu adamın arabasını, evini tespit edin." 
Biz hemen bu kişinin hedef seçildiğini anlıyorduk. Mustafa Özer'in evinin Ofis'teki Kurtoğlu Lojmanları'na yakın olduğunu öğrendik. 
Ford bir arabası olduğunu, her gün evinin önüne kaldırım kenarına park ettiğini tespit ettik. Cem Ersever operasyonu kendisi yönetiyordu. Yardımcısı Cemil kod adlı Aytekin Özen'i de görevlendirdi. Cem Ersever, İbrahim Babat beyaz Kartal arabayla,/ben, Ali Ozansoy ve Aytekin Özen de yeşil Kartal arabayla Ofis'e gittik. Patlayıcı siyah poşetin içine konulmuştu. Patlayıcıyı harekete geçirecek mekanizma ise Aytekin Özen'deydi. Patlayıcıyı yerleştirmek için ben ve Ali Ozansoy gittik. Mustafa Özer'e ait aracın yanından geçerken, Ali Ozansoy patlayıcıyı arabanın altına bıraktı. Ardından Aytekin Özen'in yanını gittik. Aytekin, Mustafa Özer'in aracını görecek şekilde uzaktan kumandayı kullanarak patlayıcıyı patlattı. Ardından büyük bir gürültü oldu, alev yükseldi. Eylemden sonra JİTEM'e gittik." 


Mumcu'yu Havaya Uçuran C-4 Kimindi? 


Amerikalı'nın hediyesi Kürt illerinden sonra Türkiye'nin Batısı'na taşınıyor. Kürtlerden sonra yeni hedefler seçiliyor. Aydınlar... Uğur Mumcu... Abdulkadir Aygan, Ankara'ya tayini çıkan Cem Ersever'in yanında götürdüğü patlayıcılar ile 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'nun aracının altına konulan patlayıcıların aynı olduğunu belirtiyor ve suikastin Ersever tarafından yapılmış olabileceğini ima ediyor. İşte Aygan'ın bu konudaki açıklamaları: 


"Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Binbaşı Cem Ersever, Ankara'daki Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı'na atandı. Ankara'ya giderken, daha önce Bölge Valiliği'nden temin ettiği iki valiz dolusu uzaktan kumandalı patlayıcıyı da yanında götürdü. Cem Ersever Grup Komutanı iken yardımcısı Aytekin Özen'le konuşmaları arasında birkaç sefer Uğur Mumcu ismi geçti. Bu kişinin 'rahat durmadığını ve icabına bakılınası gerektiğini' söylediler kendi aralarında. Bu 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olay olunca aklıma ilk önce onlar geldi. Onların yaptığı veya yaptırdığını düşünüyorum. Kendisi bizzat yapmamış olabilir ama yaptırmıştır. Aynı patlayıcı kullanılmış olabilir." 


Bitlis'in Uçağı C-4'le mi Düştü? 


Cem Ersever'in Ankara'ya götürdüğü patlayıcıların benzeriyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı da 17 Şubat 1993'te düşürülmüştü. Peki Ersever'in bu olayda parmağı olabilir mi? 


Aygan, "Eşref Bitlis'in Cem Ersever'le arası daha önce çok iyiydi. Cem Ersever her şeyini Eşref Bitlis'e kabul ettiriyordu" diyor. Bu sözler bu haliyle Ersever üzerindeki kuşkuları kaldırıyor. Ancak... 


Olaydan kısa süre önce Ersever Diyarbakır'dan Ankara'ya İstihbarat Gruplar Komutanlığı'na tayin ediliyor. Aygan Ersever ile aralarında geçen bazı diyalogları hatırlıyor ve şöyle diyor: 


"Ersever'in serbest bir tabur oluşumu projesi vardı. Sonra bu olmadı. 
Kullanılan patlayıcı maddeler, Cem Ersever'in Diyarbakır'dan Ankara'ya götürdüğü uzaktan kumandalı patlayıcıların aynısı. Cem Ersever, Eşref Bitlis'in öldürülmesi olayını yapmış olabilir." 


Yeni Ülke'yi Tilki Bombaladı 


Bölge'de Medya Güneşi ve Özgür Halk'ın da aralarında bulunduğu birçok basın kuruluşu, JİTEM tarafından bombalandı. Aygan isim vererek bunlara da açıklık getiriyor: "Diyarbakır'daki postane civarındaki dergi bürosuna o zaman JİTEM'de askerlik yapan Hüseyin Tilki tarafından bomba atıldı." 


Finansör Çiller'di 


Ersever'in JİTEM bürosunun kapısına "JİTEM" tabelasını astığını gördügünü belirten Aygan, bunun dışında hiç kimsenin böyle bir girişimde bulunmadığını belirterek, şu bilgileri verdi: 


"İlk dönemlerde bize verilen MAAŞ BORDROLARI çıkışında JİTEM diye bir ibare geçerdi. Fakat daha sonra silindi; yerine Jandarma Asayiş Komutanlığı veya İl Jandarma Alay Komutanlığı gibi isimler yazıldı. Yani 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Hüseyin Tilki ve A. Aygan'nın Kızı Leyla / 1990 Diyarbakır 


resmi olarak bağlı olduğumuz kurum. Zaten JİTEM'in varlığı kabul edilmiyordu, "öyle bir kurum yok” deniyordu. Her ne kadar kamuoyunda sorulsa da inkar ediliyordu." 


Resmi kadroların normal maaşlarını aldıklarını dile getiren Aygan, bir de Çiller döneminde ardından sıkça söz edilen “Örtülü” ödeneği hatırlatıyor. 


"Sivil şahıslar yani resmi kadro olmayan ama istihbarat elemanı olarak kullanılanların maaşları örtülü ödeneklerden veriliyordu. Bölge Valiliği'ne bağlı örtülü ödenek vardı. Tansu Çiller Başbakan olduğu dönemde bu örtülü ödeneği bayağı kabarık tutmuştu. JİTEM de bu 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örtülü ödeneklerden belli bir miktar parayı kullanıyordu. Örneğin Jİ-TEM'in kod ismi veya rakam vermiş haber elemanları vardı. Bunlara bilgi veya haber getirdiğinde para veriliyordu. Tabii ki fiş karşılığında yapılıyordu her iş. Bu makbuzlara kişilere verilmiş kod ismi, rakanı ve nasıl bir haber veya bilgi getirdiği yazılıyordu. Ondan sonra makbuza şu yazılırdı: Yaptığımız araştırma ve doğruluk derecesine göre şahısa haber karşılığı ödenek yapılmıştır’ deniyor, kişiye de imzalatarak fiş veriliyordu." 


ЛТЕМ - Ordu Çatışması 


Anti-gerillacılık alanında ve faili meçhul cinayetlerde aktif hale gelerek inisiyatif sahibi olan ЛТЕМ ile ordu komutanları arasında kıskançlık ve çekememezlik baş gösteriyor. İki kurum arasında çekememezlikle beslenen çeşitli çatışmalar başlıyor. Resmi askeri birlikler de JİTEM tarzı faaliyete giriştiler. Bu kapsamda Diyarbakır Alay Komutanı ve 'Yedi Bela'lı olarak bilinen İsmet Yediyıldız adlı komutan itirafçı Halit Çelik, Murat Demir ve bazı itirafçıları tutarak başka birlikten kendi birliğine alıyor. Onları askerlerle birlikte operasyonlara göndermekle kalmıyor, JİTEM'in yaptığı gibi şehir içinde dolaştırma- ya da başlıyor. Onlara, 'çocuklar tanıdıklarınızı görürseniz haber verin ve onları yakalayalım' deniliyor. Hedef listesine PKK sempatizanları ve üyeleri alanıyor. Bu kişilere cep harçlığı veriliyor ve bunlar ceplerinde harçlık ve bellerinde da tabancayla dolaştırılıyor. Aygan bize daha detaylı örnekler veriyor: 


"JİTEM'in itirafçılardan oluşan, Alaylara bağlı İstihbarat Timleri vardı. Askerde kendi İstihbarat Timleri için bu kişileri almaya başladılar. Bu kişileri PKK'ye karşı kullanmak amacıyla topladılar. Mesela Halit Çelik'i Diyarbakır Alay Komutanlığı'nda memur yaptılar ve orada kadro oldu." 


JİTEM ve Paşalar Elele 


Hatırlanacağı gibi, 1990 - 1994 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olan Doğan Güreş ile bu yıllar arasında Jandarma Bölge Asayiş Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Necati Özgen, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı ve emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'in Özel Timci Susurluk davası mahkumu Korkut Eken için "Herşeyi bilgimiz dahilinde yaptı. Emirlerimize eksiksiz uydu" şeklinde açıklama yapmışlardı. Ardından Jandarma eski Genel Komutanı Adnan Doğu, emekli Korgeneral Atilla Kurtaran ile MİT eski Müsteşarı ve yine Jandarma eski Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Eken'in, kendilerinin verdiği emirleri yerine getirdiğini dile getirmişlerdi. | 


Aygan, Necati Özgen Paşa ve Hasan Kundakçı'nın JİTEM ile ilişkileri olduğunu açıklayarak şu bilgileri aktardı: 


"Necati Özgen Paşa ile Hasan Kundakçı Paşa gruptan olan itirafçılarla değil de, JİTEM'deki İstihbarat Grup Komutanları ile görüşüyorlardı. Grup Komutanları da dönüşlerinde bizlere emir veriyorlardı. Örneğin, falan yere bir grup gelmiş buna karşı bir tedbir alalım diyorlardı. Diyarbakır İstihbarat Grup Komutanlığı yapan Cem Ersever, Cahit Aydın, Savaş Gevrekçi, Ali Yıldız, Abdülkerim Kırca, Cemal Temizöz paşalarla görüşüyorlardı. Bunların haftalık toplantıları olurdu, raporlar verirlerdi veya olay hakkında bilgi aktarırlardı. Cem Ersever toplantılara rapor veya önerileri getiriyordu. Benim niyetim şu diyordu: “Beni tabur büyüklüğünde bir birlik başına ve elime de imkan versinler. İstediğim zaman helikopter gelsin ve Cudi'nin tepesine bu birliği konuşlandırayım ardından çevreye gruplar halinde yayılalım ve çatışmalar yapayım. Ersever büyük oynuyordu. Eşref Bitlis Paşa başta olumlu bakmıştı ama sonra kabul etmedi ve vazgeçti." 


Emniyet Müdürlüğü'nde İtirafçılar Çalıştırıldı 


Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Avcı da Ersever ile sıkı ilişkiler içerisinde olan biri. İki istihbaratçının ilişkisi birbirin- den yararlanmak ve bilgileri paylaşmak. Aygan, iki istihbaratçının ilişkisi hakkında şunları diyor: 


"Ersever zaman zaman Avcı'nın ziyaretine gider, her seferinde itirafçı kökenli elemanlardan birini de yanına alırdı. JİTEM'i yakından izleyen Avcı da benzer yöntemle bazı itiraf çıları kendi etrafına ve Emniyet bünyesine almıştı. İtirafçılar resmi kadro değildi, onları himaye ediyordu, yönlendiriyordu, kullanıyordu. Onlara para desteği sağlıyordu. Emniyetin de itirafçılarla ilgili bir ödenek fonu vardı. Oradan itirafçılara destek çıkıyordu. Hanefi Avcı gelip bilgi vermiyordu ama 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Cem Ersever onu çok sık ziyaret ediyordu. Burada bilgi alıyordu. Bir görüşmede ben de bulundum. Hanefi Avcı daha çok böyle kişileri kendi etrafına çekmeye çalışıyordu. Emniyette bilgi alma ağı ve teknik imkanlar daha yüksekti. Örneğin yüz telefonu aynı anda dinleyebiliyordu. JİTEM'de bu imkanlar yoktu ve beceremiyordu. Cem Ersever bu bilgi ağından ve teknik imkanlarından yararlanıyordu. JİTEM en son olarak 1998'de 8 hat dinleyebiliyordu. Onu da dönüşümlü olarak dinliyordu. JİTEM bu teşkilatı Saraykapı'da kurmuştu." 


Türkiye'nin En Karanlık Dönemi 


İnsanların en çok öldürüldüğü, kaybedildiği, kaçırıldığı ve faili meçhul olaylara kurban gittiği bir dönem yaşadı Türkiye. 1993 ile 1996 
arası yılları kapsıyordu bu dönem. Tansu Çiller Başbakan, Hasan Kundakçı Paşa ise Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanı'ydı. Tansu Çiller, Kundakçı'ya her tür desteği veriyordu. Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Abdülkerim Kırca da JİTEM'in başındaydı. Abdülkerim Kırca o zaman itirafçı ve tetikçilerle görüşmelerinde, 'çocuklar merak etmeyin ben arkanızdayım' diyor ve Çillerin açık destek verdiğinden söz ediyordu. Tabii Çiller, Abdülkerim Kırca ile muhatap olmuyordu. Bunu Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı Paşa aracılığı ile İstihbarat Grup Komutanı Abdulkerim Kırca'ya iletiyordu. Daha sonra da Hasan Kundakçı Çiller'in genel başkanlığını yaptığı DYP'den milletvekilli adayı oldu. 


Hasan Kundakçı döneminde, çatışmada yaşamını yitiren gerilla cesetlerinin sürüklendiğini söyleyen Aygan şunları söyledi: 


"Ordu'daki belli paşalar sanki PKK'ye karşı özel eğitim görmüş gibiydiler. Benim Siirt'te yakalandığım dönemde Hasan Kundakçı Paşa orada görevliydi. Siirtte birkaç korkunç olaya şahit oldum. Bir insan bu tür.olayları yapamaz. Çatışmada öldürülen gerilla cesedi helikopterle Tugaya getirildi ve Tugay meydanında yerlerde süründürülüp teşhir edildi. Asker ve sivil kişiler parçalanmış cesetleri çöp arabasıyla götürüp çöplüğe atıyorlardı. Paşa çok gaddarca davranıyordu." 


Aynı paşa Diyarbakır'da örgütlenebilmesi için MHP'ye de elinden 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geldiğince destekte bunuyordu. 1994'teki yerel seçimlerde MHP Diyarbakır İl Örgütü, JİTEM ve askeriyenin desteğiyle Valiliğin karşısın- daki binada kuruldu. Binanın güvenliği ise ortalıkta dolaşan itirafçılar silahlandırılarak sağlanıyordu. 


İtirafçılara Gerilla Kıyafetleri Giydirildi 


Hasan Kundakçı kindar. Paşa yıllar önce gerillada olan ancak sonra kaçarak itirafçı olan kişileri unutmuyor, onları ölüme göndermek için tuzak hazırlıyor. Olayın şahidi olan Aygan şöyle anlattı: 


"Gabar Dağı ile ilgili Hasan Kundakçı Paşa itirafçıları ve onların komutanı olan Abdülkerim Kırca'yı sıkıştırıyor, işte oraya kimse gidemiyor bilgi alınamıyor. Köyler boşaltılmış ama yine faaliyet var. Asker gidemiyor. İtirafçılardan Kemal Emlük'ü, Hasan Kundaçı'nın yanına götürüyorlar. Hasan Kundakçı Paşa ona, “Sen buraları iyi biliyorsun. 
Ben eskiden Siirtteyken sen buralarda dolaşıyordun. Köyleri iyi biliyorsun. Birkaç kişiyle git ve oralarda istihbarat faaliyeti yürütün”. Tamam diyor. Geldiler, Abülkerim Kırca bize, “Sizin yanınıza bir uzman çavuş ve astsubay vereceğim. Görevleri çalışmak ve telsiz ile görüşmeleri sağlamak. Bir de cezaevinde olan, yeni yakalanan ve bölgeyi iyi bilen iki itirafçı vereceğim. Sizden de üç kişi gideceksiniz' dedi. 
Bizi önce Batman'a götürdüler. Batman'dan helikopterle Erenkaya Karakolu'na götürdüler. Karakolda gerilla elbiseleri verildi. Tüm teçhizatlar verildi. Bize verilen emir şuydu: Gerilla gibi hareket edeceksiniz. Gündüz dinlenecek ve saklanacaksınız. Gece yürüyeceksiniz. 
Gördüğünüz şeyleri not alacaksınız veya büyük grup görürseniz telsizle bildireceksiniz. Size bir şey, bir çatışma olursa helikopter gelip size kurtaracak" Erenkaya Karakolu ile gece intikal sağlandı, üst daga doğru. Siyah Kayalar diye bir mevki var, bir gece o kaylarda kaldık. Ertesi gün yakındaki boşatılmış köyün üst tarafında durduk. Sesler geldi, baktık insanlar hayvanlarla yük getirip götürüyordu. Gönderildiğimiz yer tabur düzeyinde grupların olduğu yer. Asker giremiyor. Baktık bizi resmen harcamaya göndermişler. Kendi aramızda durum değerlendirmesi yaptık. “İş yapmayalım’ dedik. Akşam intikal ederken, mahsustan bir çatışma çıkardık. Ateş ettik, çatışma çıkmış 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gibi, telsizle Erenkaya Karakol komutanına bildirdim. “Size yardıma geliyoruz” dediler. Akşam karakola kadar yürüdük. Bir baktık komutan karakol arkasında dürbünle bakıyor. Ne yardım ne bir şey. Sonra bizi Çırav Dağı'na göndermek istediler. Biz kabul etmedik. Diyarbakır'a geri döndük. Orda bir sohbet esnasında Abdülkerim Kırca dedi ki, 'Hasan Kundakçı Paşa, ben bunlardan çok çektim, tohumuna paramı saydım gitsinler gebersinler dedi." Hasan Kundakçı o zaman harcamak için göndermişti bizi." 


Peşmergeler GATA'da Tedavi Oluyordu 


Necati Özgen Paşa da bir dönem Tansu Çiller destek verdiği için Kıbrıs'a Türk Kuvvetleri Komutanı ve Asayiş Komutanlığı'na atandı. Necati Özgen Paşa'nın Güneyli güçlerle ilişkileri iyiydi. Güneyli yetkililer bir dönem sürekli Türkiye'deydiler ve buradan Londra'ya geçiyorlardı. Paşa, Silopi Jandarma Komutanlığı'nda onlarla görüşme yapıyordu. Bu görüşmeler Güneyli güçler ile PKK arasında çatışmalar yaşandığı dönemde oluyordu. Çatışmada yaralanan peşmergeler gruplar halinde Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getiriliyordu. Sınırdan itibaren de Kürtçe bilen JİTEM elemanları Aygan, Kemal Emlük ve Hasan Adak yardımıyla Diyarbakır İkinci Taktik Askeri Hava Alanı'na götürülüyor ve oradan da GATA'ya götürülüyor; tedavi olduktan sonra aynı yolla geri getiriliyordu. 


Celal Talabani ile Görüşme 


Türk yetkililerin, Güney güçlerine PKK'nin orada konumlanmasına izin vermemelerini istediğini kaydeden Aygan, görüşmeler hakkında şu bilgeleri verdi: 


Bu konuyla ilgili Cem Ersever, Aygan, Mustafa Deniz, Ali Ozansoy'dan oluşan dört kişilik ekip 1992'de YNK lideri Celal Talabani'nin yanına gidiyorlar. Sivil oldukları için yerel güçler onları İtalyan televizyoncular olarak lanse etmişler. Kerimhan Bradost aşiretinin lideri- nin yanında misafir oluyorlar. Xakurke'ye yakın bir yer. Celal Talabani ve YNK askeri komutanlarıyla yapılan görüşmede, Cem Ersever şunları diyor: Eşref Bitlis'ten yetki aldım, operasyon olduğu zaman 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Soldan sağa: Neçirvan Barzani, iki yetkili, KDP Lideri Mesut Barzani, Org. Necati Özgen, Abdulkadir Aygan... 


Bir /item”ci Апаш... 


44 


siz Güney'de biz de kuzeyden vuracağız. PKK'lilerin Güney'e geçmelerine izin vermeyin. Eğer bırakırsanız siz yardımcı olmuş olursunuz, bu dostluğa sığmaz. 


YNK de şu görüşte ısrar ediyor: Siz Kuzey'den gelin biz de Güney'- den. Aradan geçip gittiklerinde silahsızlandıralım ama siyasi mücadele versinler. Ya da Türkiye sınırında uzak bir yere silahsız bir şekilde götüreceğiz, orada kendi yaşamlarını sürdürsünler. 


Cem Ersever bunu kabul etmedi ve yukarıya bildirdi. En sonunda itirafçıların orada olduğu tespit ediliyor. PKK yöneticilerinden Osman Öcalan bir telsiz konuşmasında Türk yetkililerin Güney'de olduğunu söyleyince, Ankara grubu geri çekiyor. 


Güneyli güçlerle PKK'ye karşı ortak mücadele amacıyla yapılan en üst düzeydeki görüşmenin adresi Silopi. Bu görüşmede Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın İlter, KDP lideri Mesut Barzani ve YNK lideri Celal Talabani'nin temsilcileri, Güneyli ileri gelenlerden Fetah Güllü, aşiret reisleri ve komutanlar yer aldı. Görüşmede Türk heyetinin ortaya atığı koz, PKK'ye karşı mücadele için Habur Sınır Kapısı'nın açılması. 


'Kızılay Ekibi' İçin Yardım İsteği 


ABD'nin 2002 yılından beri Irak'a yığınak yapmasından sonra Kerkük'te Türkmenler, Türklerin desteğiyle Kürtlere karşı baş kaldırmaya başladılar. Türkiye ise Kızılay kisvesi altında bölgeye silah ve ajan sokmaya çalıştı. Bunlardan aslen Şırnaklı olan Sefer Bildik isimli itirafçı yakalandı. Bu itirafçının kurtarılması için Abdulkadir Aygan'ın yanına kendisi de ünlü bir itirafçı olan Abdülhakim Güven gönderiliyor. Gerisini Aygan şöyle anlatıyor: "Gelişinde bu iş için geldiğini söylemedi. Baktım konuşmalarında o çıkıyor. "Bu arkadaş Güneyli güçlerin eline geçmiş, senin bir dönem onlarla aran iyiydi. Bir dönem onlara tercümanlık yapıyordun, onlarla görüşsen, yardımcı olsan' dedi. Ben de, 'Bu suçüstü yakalanmış, zor' dedim. Yine bir telefon açtım, telefona kimse çıkmadı ve bu öyle kaldı." 


Aygan'ın bu anlatımları Güney'den gelen haberlerle de doğrulanıyor. 
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1 Mart 2003'te Dohuk'ta Sefer Bildik ile birlikte 6 kişi KDP peşmergeleri tarafından karnas suikast silahları ve TNT kalıpları bulundurdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bildik 22 Ocak 2004'te serbest bırakıldı ve KDP tarafından Habur'da Türk yetkililerine teslim edildi. 


Metel'in Saltanatı 


Silopi'de JİTEM'cilere yardımcı olan Gümrük Müdürü Ali Balkan Metel, MHP'li Gün Sazak'ın Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde 1977'deki kadrolaşmada Gümrük Muhafaza'da göreve başladı. Metel sürekli olarak ülkücülerin gümrük işlerini hallediyor. Abdullah Çatпут, Tuğgeneral Veli Küçük'ü, Yeşil'i ve Cem Ersever'i yakından tanıyan Metel kontrgerilla cinayetlerinin işlendiği dönemde Silopi Gümrük Müdürlüğü'nü yaptı. Aygan, Metel'i şöyle anlatıyor: "Orada Ali Balkan Metel'in saltanatı vardı, forsu Kaymakam'dan öteydi, MİT'ten'güç aldığı söyleniyordu. Eski bir boksörmüş, MHP'liymiş. Bazen JİTEM'cileri bile takmıyordu. Ama her türlü desteği sağlıyordu Л-TEM'e. Diyelim karşıya (Güney'e) gidilecek, karşıdan adam getirilecek bunların hepsinde yardımcı oluyordu." 


Şemdin Sakık Bir Çuval Makamaya Satıldı 


Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın başarılı bir operasyonu olarak medyada günlerce işlenen Şemdin Sakık'ın Türkiye'ye getirilişinin arka planı ile ilgili olarak Abdulkadir Aygan, ilginç ayrıntılar veriyor. Aygan, PKK'nin ikinci adamı olarak lanse edilen Sakık'ın Güneyli aşiretler tarafından bir çuval makarnaya satıldığı gerçeğini ortaya koyuyor. 


Bazı aşiret liderleriyle anlaşmalar yapıldığını ve birkaç dolar karşılığında bir grup gerilla veya bir komutanın imha edildiğini hatırlattıktan sonra şunları söylüyor Aygan: "Örneğin Kara Ömer'in katledilmesi orada Salman Sindi, Sindi aşireti lideriyle anlaşmalı yapıldı. 
Yerel düzeydeki istihbarat, bazı aşiret liderleri çeşitli görevlerde yönlendirip kullanabiliyordu. Bazen birkaç çuval makarna, dolar ya da jeneratör karşılığında bir gerilla komutanı veya bir grubu imha edebiliyorlardı. 


Şemo (Parmaksız Zeki) ile ilgili anlaşma, yiyecek gıda maddesi makama ve dolar karşılığı ile sağlandı. İşte Şemo bu şekilde Türkiye'ye verildi. Ne çatışma ne de bir şey çıktı. 


Şemo yakalanınca onu da Diyarbakır'daki JİTEM'e gizli gizli getiriyorlardı. Abdullah Öcalan'ın nasıl yakalanabileceğini, Suriye'ye karşı паsıl bir taktik izlenmesi gerektiğini soruyorlardı. Gerçi onu, birkaç rütbeli dışında kimseye göstermiyorlardı. Abdülhakim Güven ilgileniyordu bununla, gizli odalarda görüşüyorlardı." 


Eroin Dolusu Otomobil 


Evlerde, sokaklarda Kürtleri avlayıp, boğazlayan Abdulkadir Aygan"a göre "gayri meşru iş" yapanlar da var. Aygan Özel Harekat Timleri”- nin haraç alma ve eroin ticareti gibi işler yaptığını belirtiyor. Bir komutan yanına 2 veya 3 itirafçı alıp gayri resmi işlerde kullanıyor. Zira kendileri resmi olduğu için bunu yapamıyorlar. Sözü Aygan'a bırakalım: "Bir kişiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir işte veya haraç alınacaksa ortalıkta dolaşan itirafçıları kullandılar. Mesela Diyarbakır"da Özel Harekatçılar Adil Timurtaş'ı kullandılar. Adil Timurtaş, Bölge Komutanlığı'nda temizlik işçisiydi. Tuttular onu, sen aslansın, şusun, busun dediler. Ve operasyonda ele geçirdikleri zuladan bir kalaşnikov silah verdiler. Adil Timurtaş'ı beyaz işe soktular. Ardından da Change araba işine soktular. Özel Harekatçılara kimse hesap soramıyordu. Arabasıyla giderken rütbesinden dolayı hiç onlara karışamıyorlar ve yol kontrolünde kimse onları aramıyordu. İstediklerini getirip götürüyorlardı. Bu, JİTEM elamanları için de öyleydi. Mesela Adil Timurtaş'ın bir Mazda arabası vardı, lojmanların önünde bir hafta durdu. Adil Timurtaş tutuklanmıştı. Arabanın içinde 7 kilo toz vardı. Devletin resmi lojmanlarının önündeydi araba ve bu lojmanlarda Bölge Komutanı, Asayiş Komutanı, Özel Harekat Komutanları, Müdürleri ve İstihbarat Şube Müdürü oturuyordu. Hiç kimse de 'bu araba kimindir' diye sormuyordu." 


Aygan, Timurtaş'ın Özel Harekatta komiser Mustafa Pelit ile iş yaptığını belirtiyor ve ekibin bir kısmının açığa alındığını bir kısmının da Romanya'ya gittiğini söylüyor. 
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Капага Ünal Erkan Kanat Geriyordu 


"Bölge Valisi Ünal Erkan, Hasan Kundakçı Paşa, Çiller Hükümeti'nden güç alıyorlardı. Bu durum aşağıya da yansıyordu. Mesela İstihbarat Grup Komutanı bunu bazen ima ediyordu. Mesela Abdülkerim Kırca seçim zamanı DYP'ye oy vermemizi istedi. Alaattin Kanat, cezaevinden çok dışarıdaydı. Ona özel izin alınıyordu. İçerdeki itirafçılardan bilgi alıp, Ünal Erkan'a veriyordu. O da ona yetki veriyordu. 
Maddi ve manevi destek veriyordu. O da icraat yapıyordu. O dönem Alaattin Şırnak'taydı, oradan geldiğinde yanında müzik seti ve benzeri şeyler getirmişti. Savaş ganimeti gibi... Aynı lojmanda oturduğumuz için biliyorduk." 


İtirafçıyı Dışarıya Çıkarmak İçin Savcılıktan İzin Alınıyordu 


Cezaevinde kalmaları gereken tutuklu itirafçılar nasıl oluyor da dışarıda üstelik silahlı hareket edebiliyordu? Cezaevlerindeki yakınlarının görüşüne gidenlere bile onca zorluk çıkarılırken itirafçı ve ajanların cezaevinden dışarı çıkmalarının sırrı neydi? Aygan bunun için nasıl bir prosedür izlendiğini şöyle anlattı: 


"İtirafçı ve ajanları cezaevinden almak için kolay bir yol izleniyordu; bazen itirafçılar haber götürür, komutan veya komiser ile görüşmek istediğini, önemli bir bilgi vermek istediğini belirtir. Bazen de rutin, Emniyet, jandarma ya da JİTEM ziyaretleri olur. O sırada önemli bir bilgi ve operasyon yapmak için söz konusu birim önemli bir istihbarat olduğunu düşünürse, savcılıktan kişi için izin ister. Operasyona götürülür. Bu şekilde birkaç ay dışarıda kalanlar oluyordu. Adil Timurtaş ve Halit Aslan ile ismini şu an hatırlamadığım birkaç kişi Bingöl'deki İl Jandarma Komutanlığı emrinde ve Diyarbakır Jandarma Komutanlığı emrinde o bölgede faaliyet yürüttüler. Kendilerine gerilla süsü vererek timler oluşturup operasyona gittiler. Askerle veya bağımsız olarak. Bunlar birkaç olay yapıyorlardı. Operasyonlarda ele geçirilen gerilla eşyalarını zimmetlerine geçirmişlerdi. Bunlar fark edilince tekrar her biri farklı bir yere gönderildi." 
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Vedat Aydın'ı Ersever'in Ekibi Öldürdü 


Vedat Aydın'ın kaçırılması, faili meçhullerin miladı olarak bilinir. Aydın, ağır işkenceler edildikten sonra katledildi. Onu sadece Diyarbakır değil, tüm Kürtler kucakladı. Yüz bin insan cenaze törenine katılarak Vedat Aydın'ı bağrına bastı. Ondan sonra ölüm makinelerinin düğmesine basıldı. 


Aygan, Vedat Aydın'ın infaz olayını şöyle anlattı: 


"5 Temmuz 1991'de kaçırılıp 7 Temmuz'da infaz edilen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın olayında keşifte yer aldım; ama olayda yer almadım. Keşif olayını 'Derdo' kod adlı itirafçı Selahattin Görgülü başlattı. Görüşmeye gitti. Tam başarılı olamadı. Geldi Cem Ersever ile görüştü. Cem Ersever bizi arabaya aldı, İstasyon Caddesi'ndeki evinin karşı tarafında arabayı durdurdu. Kendisi, bir kişiyi daha yanına alıp binayı keşfe çıktılar. Dairesini, kapısını kontrol ettiler. Bir iki gün aradan sonra ben sabahleyin JİTEM'e işe gittiğimde baktım kimse yok. Ne Cem Ersever var, ne de diğerleri. Biz askerdik, evimiz de oradaydı, eve gidebiliyorduk. Gittim askere, ‘Komutan nerede, diğer arkadaşlar nerede?” diye sordum. “Yatıyorlar” cevabını verdi. 'Kimse bizi rahatsız etmesin' demişler. Bir anlam veremedim. Olayı duymamıştım, ne olduğunu da bilmiyorum. Tabi aradan zaman geçti. Cem Ersever uyanıp geldi. "Niye erkenden gelmişsin?” dedi. 
“Komutanım normal zamanda işe geldim” dedim. 'Ortalık zaten bozuk' dedi. Ben de "niye" diye sordum. "Vedat Aydın'ı vurmuşlar. Öyle deyince, ben şok oldum... Çünkü keşfi beraber yaptık. Beni götürmediler, yatanlara baktım, Fethi Çetin, Ali Ozansoy ve yardımcısı Binbaşı Aytekin Özen... Hepsi uyuyordu. Ayakkabılara baktım, hepsi çamurlu, arabaların lastiklerine baktım, o da aynı. Beni götürmemişler diye sanki üzülüyormuşum gibi yapınca, o da “merak etme, komşuda pişer bize de düşer” şeklinde bir cümle kullandı. Selahattin Görgülü'yü o günden sonra göremedim. Ailesinin yanına 10 günlük izne gittiğini söyledi Cem Ersever. Tabi olayı yaptırıp öyle göndermiş olabilir. Yani eyleme katılmış olabilir. Şüphe çekmemesi için... Çünkü Vedat Aydın'la diyaloğa girmeye, onu bir yere çekmeye çalışıyordu. Cem Ersever'in talimatı ile tabi. Yani olayın büyük bir kısmını bunların gerçekleştirdiğini biliyorum. Daha sonra olay meydana çıkınca ortalık karıştı; büyük yürüyüşler, cenaze törenleri yapıldı. Biz o esnada JİTEM'de oturuyorduk. 


Daha sonra cenazeye gelen halka ateş etme emrini de o zamanki Diyarbakır Alay Komutanı olan, yani "Yedi Bela" lakaplı İsmet Yediyıldız'ın verdiğini öğrenmiş oldum. 


Şimdi bu olayda Vedat Aydın'ı evden alırlarken gören Şükran Aydın'ın çizdiği robot resimler vardı. O robot resimler Ali Ozansoy, Fethi Çetin ve Aytekin Özen Binbaşı'ya bayağı uyuyor." 


Muhtarın Ölüm Şifresi: Motor Tamir Edilecek 


İtirafçı Selahattin Görgülü Bismil'in Tepe Köyü Muhtarı Talat Akyıldız'ın Antalya'da olduğu istihbaratını alır. Cem Ersever, yardımcısı Aytekin Özen ve Selahattin Görgülü bunun için Antalya'ya giderler. Selahattin Görgülü'nün zaten daha önce bununla irtibatı vardı, ondan şüphelenmiyor; onu gerilla biliyor. Ekip, Asayiş Komutanlığı'ndan Aygan'ı da oraya çağırır. Aygan Antalya'ya gittiğinde Cem Ersever dönemin Asayiş Komutanlığı Harekat Başkanı olan Albay Kurtuluş Опе telefonla 'Gönderdiğiniz teknisyen geldi, buradaki motoru tamir edecekler' diye şifreli bir rapor verir. Aygan, bu konuşmanın telefon kayıtlarının hâlâ bulunduğunu söylüyor. Selahattin Görgülü ve Aygan, Muhtarı, "Sen örgütün parasını yemişsin" diyerek bir ormana çam ağaçlarının arasına götürüp sorguluyorlar. Selahattin Görgülü orada toplu tabancayla muhtarı vuruyor. Selahattin Görgülü olaydan sonra kendisinin kim olduğunu bilmeyen yerel polis güçleri tarafından yakalanıyor. 


Ama Asayiş Komutanlığı'nın araya girmesiyle Selahattin Görgülü gözaltından kurtarılıyor. Sonra mahkeme süreci başlıyor. JİTEM “bağımsız yargıya da müdahale eder ve olay kapanır. 


Toplu Tabancayla İnfazlara Devam Ediyorlar 


Hedefteki ikinci kişi yine Bismil'in bir köyünden. Adı Zahid Turan. 
"Celil" kod adlı itirafçı JİTEM çalışanı Hüseyin Tilki, itirafçı Hanım Beyaz, Abdülkadir Aygan ve Selahattin Görgülü tarafından, Üçtepe köyü civarında petrol tesislerinden alınarak açık araziye götürülüyor. 
Zahid Turan orada Hüseyin Tilki tarafından aynı tabancayla infaz edilir. Toplu tabancaların mermileri özeldir. Bir yere değdiği zaman dağılıyor ve balistik incelemesi de mümkün olmuyor. 


Ersever Gitti Ama Eylemler Yine Sürdü 


Cem Ersever ve yardımcısı Cemil kod adlı Aytekin Özen'in 1991 yılında Ankara'ya tayinleri çıkar. Tabi Cem Ersever'in gitmesiyle beklenen olmuyor, yani operasyonlar durmuyor. Ersever'in kolu uzun, Ankara'ya gittikten sonra aynı operasyonlar devam eder. Ersever'den sonra Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nın başına Cahit Aydın adlı binbaşı ve yardımcılığına da binbaşı Savaş Gevrekçi getirilir. 
Gevrekçi, 'İstihbarat Tim' komutanıdır. O dönem Ankara'da Gruplar Komutanlığı ve buna bağlı İstihbarat Grup Komutanlıkları var. Bunlar Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun ve Ankara'da bulunuyor. Bu Grup Komutanlıkların başında ise birer rütbeli komutan ve emirlerin- de rütbeliler var. 


Ersever, Yeşil'i JİTEM'e Sokmak İstemiyordu 


Gerçek adı Mahmut Yıldırım; kamuoyunun “Yeşil” olarak tanıdığı Yıldırım'ın teşkilat içerisindeki ikinci kod adı ise “Sakallı”. Çünkü tetikçi Yıldırım sürekli olarak sakallı dolaşmaktadır. Yeşil'in Bölge Valiliği'ne, Asayiş Komutanlığı'na ve JİTEM'e gidip gelmeye başlaması o dönemlere tekabül ediyor. Aygan ise Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ı o zaman tanımaya başlıyor. Yani Ersever'in Ankara'ya gitmesin- den sonra. 


Cem Ersever ile Yeşil arasında bir soğukluk başlamıştı. Aygan bunun nedenini bilemediğini söylüyor. Ancak Cem Ersever, Yeşil'i, Dersim (Tunceli) yöresinde “PKK ile mücadele ediyorum' adı altında halkın namusuna el atmış, kadına el atmış diye dışlamak istiyor. JİTEM'e sokmak istemiyordu. Buna rağmen Yeşil Bölge Valiliği'ne, Jandarma Asayiş Komutanlığı'na gidip geliyor. Bu dönemden itibaren faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 
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Yeşil'de çok sayıda değişik şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlik vardı. Kendisini oradaki rütbelilere Genel Kurmay'dan direkt emir alan bir kişi olarak, Özel Harekatçı gibi lanse ediyordu. Herkes öyle biliyor ve bu nedenle kimse üzerine gidemiyordu. Orda istediğini yapıyordu, istediği kadroyu itirafçıyı izin isteyip yanına alıyor, operasyonlara götürüyordu. 


Ben Tuttum, Yeşil Vurdu 


Aygan, 20 Ocak 1992'de öldürülen HEP Muş İl Örgütü üyesi Harbi Arman'ın olayında "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ekibinde yer aldığını belirterek, olayı şöyle anlattı: 


"Yeşil ile bir faaliyette yer aldık. Elazığ yolu üzerinde o zamanki HEP üyesi Malazgirt yönetiminde bir kişinin öldürülmesi olayında Yeşil, beni ve Fethi Çetin'i yanında götürdü. Sakallı bir uzman çavuş da vardı. Harbi Arman adlı şahıs ile "İşte aranıyorsun ben seni teslim edeceğim, ifade vereceksin, gideceksin' denilerek irtibata geçildi. Bunun üzerine Arman, Diyarbakır JİTEM'e kadar getirilmişti. Arman o zaman tamam" dedi. Ondan sonra ona 'formaliteden ellerini bağlayacağız, formaliteden gözünü bağlayacağız, Land Rover ile gideceğiz, askeri birlik şehrin dışındadır' denildi, Arman da razı oldu. Land Rover'a bindikten sonra gözlerini kaşkol ile bağladılar. Oraya gittik, indirmemiz istendi, indirdik. Uzman çavuşta kalaşnikov ve Smith Wesson vardı. 
'Koluna girin' denildi. Sanki askeri birliğe götürüyormuşuz gibi işaret edildi. 'İleri götürün' denildi. Bir köprü vardı, oraya doğru götürdük. 
Bize işaret edilerek 'Siz gelin' dediler. Biz geldik, yanına varınca uzman çavuş kalaşnikovu uzattı, kalaşnikov ile tarayacaktı, Yeşil 'Dur onunla değil' dedi ve tabancayla gitti iki el ateş etti. Kendisi tabancayla vurdu. Köprü altına götürdü şahsı, gözleri bağlı öyle bırakıldı." 


APE MUSA'nın Öldürülme Olayı 


Kürt bilge Musa Anter, Kültür ve Sanat Festivali için gittiği Diyarbakır'da, 20 Eylül 1992'de katledildi. Devlet, Ap& Musa cinayetinin dosyasını, 12 yıldır inatla tozlu raflardan indirmedi. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın Susurluk Araştırma Raporu'nda, Musa Anтег cinayetinin devlet tarafından işlendiği kabul edildi. Аре Musa сіпаyeti ile ilgili itiraflar, raporun Ek 9. dosyasında yer aldı. Ancak raporun bu ekleri, "devlet sırrı" oldukları gerekçesiyle açıklanmadı. Bugü- ne kadar hükümetler, suç itirafı olan Susurluk Raporu'nun gereğini yapmadığı gibi, Musa Anter cinayetinin de üstünü örttü. 


İşte infaz timinde bizzat yer alan, devletin maaş ödediği, kontrgerilla tetikçisi Abdulkadir Aygan'ın Ap& Musa'nın cinayetiyle ilgili itirafları... 


Yeşil'in En Büyük Eylemi: Musa Anter Cinayeti 


"Yeşil'in karıştığı en büyük olay, yani benim tanık olduğum en büyük olay, Аре Musa'nın öldürülmesidir. O esnada Cem Ersever Ankara'da olmasına rağmen, daha sonra kendisi ile birlikte öldürülen Neval Boz'la Diyarbakır'a geldi ve olayın olacağı gün Adıyaman bölgesine gitti. Nemrut Dağı'na gideceğim, oradaki grupları dinleyeceğim. Telsiz cihazı ile grup var mı yok mu tespit edeceğim' diyordu. 
Bu esnada da Yeşil, Musa Anter'e yönelik cinayeti JİTEM'de organize ediyordu. Tim Komutanı Savaş Gevrekçi, Grup Komutanı izinde olduğu için onun görevini de görüyordu. Musa Anter olayında Hogir devreye sokuldu. Hogir kod adlı Cemil Işık ile Şırnaklı Hamid adlı itirafçı PKK'den birlikte ayrılmışlardı." 


Ape Musa'nın o gün, Diyarbakır'da bir otelde olduğunu tespit eden kişi Hogir kod adlı Cemil Işık. Haberi alan Yeşil ve Mustafa Deniz, beyaz Land Rover ile geliyorlar. Land Rover'i Bölge Valiliği kendisine hibe etmişti. Yani görev için almıştı. Hogir'e 'Musa Anter'i bir plan yaparak bir yere çek ve bize getir' diyorlar... 


Anter Hogir'i Tanıyordu 


Hogir kod adlı Cemil Işık ile Musa Anter'in daha önce tanıştıklarını söylüyor Aygan. Yani Apê Musa, Hogir'in PKK'den ayrılmasına üzülüyor ve bu nedenle kendisiyle görüşmek istiyormuş. Ancak Аре Musa'nın, Hogir'in JİTEM'de çalıştığından haberi yok. İşte Anter'i otelden çıkarmanın yolu bulunmuş oluyor. Hogir bunun üzerine Hamid adlı itirafçıyı görevlendirerek otele gönderiyor. 'Tamam de, Hogir seninle görüşmek istiyor, seni bir yerde bekliyor, bir evdedir, 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yanına götüreceğim' diyor. 


Hamid birincisinde başarılı olamamıştı. İkincisinde Land Rover ile bütün ekip gidiyor. Gerisini Aygan anlatıyor: "Ali Ozansoy, JİTEM İstihbarat Grup Komutanlığı'nda Saraykapı'da ana telsizin başında bekledi. Hogir'e kalaşnikov verildi. Beni de JİTEM kimliğim ve silahım var diye Hogir'in yanına verdiler. Herhangi bir durum olursa müdahale edebilmem için. Bizi, köprüyü geçtikten sonra Silvan yolunun çıkışına, yokuşa doğru bıraktılar. Yeşil, Mustafa Deniz ile biraz daha tepeye çıktı, telsiz onlardaydı. Hamid de tekrar otele, Ap& Musa'yı almaya gitti. Yani bir taksiye bindirecek ve bizim yanımıza getirecek. 
Hogir de onu orada vuracak..." 


Tetiği Hamid Çekti 


Sessiz bir bekleyiş sürüyor; ne gelen var ne giden. İş uzadıkça silahlı halde pusuda bekleyen katillerin sabrı taşmaya başlıyor. En sabırsız olanı Hogir, 'Bu işte bir iş var. Biz Yeşil'in yanına gidelim. Polis bizi yakalarsa daha kötü olur' diyor. Yol kenarındaki arazide birlikte yürüyerek Yeşil'in yanına gidiyorlar. Bir süre sonra kentin bir yerlerinden siren sesleri gelmeye başlıyor. Yeşil, telsizi polis kanalına almış. “Ortalık karıştı, bir şeyler olmuş ama nasıl olduğunu bilmiyorum" diyor Yeşil. Planı değiştirmek zorunda kalıyorlar. Topluca Land Rover'e binerek JİTEM'e gidiyorlar. Aygan anlatıyor: "Geldiğimizde Ali Ozansoy 'tamam' dedi, Hamid, Аре Musa'yı vurmuş, olayı yapmış. 
Biraz sonra Hamid geldi. Hamid 'Tamam vurdum' dedi. Hogir 'Niye yanımıza getirmedin, niye bu iş yolda oldu' diye sordu. Hamid, 'Şüphelendiler, taksiye bindik, yanında yeğeni vardı' dedi. 'Seyrantepe'ye geldik, işte ben dedim ki, şurada falan dedim, onlar daima nerede diyorlar, baktım şüpheleniyorlar artık fazla gitmeyecek, indirdim' dedi. 
Hamid'in üzerinde bir 14'lü UMAN markalı tabanca varmış, bunu ona ЛТЕМ vemnişti. Orada onları indiriyor, kendi anlatımlarına göre, Apê Musa ile yeğeni onun arkasında yürüyorlar, o da sokağın içine yürüyor, dönüp Аре Musa ve yeğenine ateş ediyor. Daha sonra kaçtığı yerde, silahı çöp tenekesine atıyor." 
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Ersever: Kendimi Bir Orospu Gibi Hissediyorum 


Ape Musa'nın öldürülmesinden sonra da bu tür olaylar durmadan devam etti. Cem Ersever artık Ankara'ya gitmişti ancak arada bir Diyarbakır'a geliyordu. Diyarbakır'a gelmesinin nedeniyse Kuzey Irak'ta bir takım gizli ve geçici görevler alıyordu. Diyarbakır'da bir gün büyük postane civarındaki Dostlar Lokantası'nda otururken Aygan'a şöyle der: 'Ben kendimi kullanılmış bir orospu gibi hissediyorum, devlet tarafından kullanıldığım psikolojisine girmişim moralim çok bozuk. 


Hasan Kaya, Metin Can Cinayeti 


21 Şubat 1993 Pazar günü arkadaşlarının evinden ayrıldıktan sonra 
öldürülen Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya cinayetinin arkasında Yeşil ismine rastlıyoruz. Avukat ve doktorun katledilmesi olayında Yeşil ile birlikte Mesut Mehmetoğlu (Hazro'lu) adlı itirafçı da vardı. Aygan, Mesut Mehmetoğlu'nun kendisi ağzından kaçırdığını, ikili cinayeti Yeşil ile birlikte yaptıklarını anlattığını ifade ediyor. Aygan, Mehmetoğlu'nun cinayete ilişkin detayları da anlattığını ama o dönem her şeyi unutmak istediği için o detayları hatırlayamadığını kaydediyor. 


KUM Üyesi Mehmet Şen'i Yeşil Öldürdü 


Aygan'ın anlatımlarına göre Kürdistan Ulusal Meclisi (KUM) üyesi Mehmet Şen, Nizip Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Ahmet ve Sedat adlı polis memurlarının yardımıyla tuzağa düşürülüp kaçırıldı. 
Şen 26 Mart 1994'te öldürüldü. Ajandasında Şen ile ilgili bir istihbarat raporunun bulunduğunu söyleyen Aygan, JİTEM'in haftalık istihbarat toplantısında bilgilerin ortaklaştırıldığını ifade ediyor. 


Toplantıda bütün bilgiler toplanıyor ve cinayet planlanıyor. Şen hakkında hazırlanan istihbarat raporunda şu bilgiler yer alıyor: Mehmet Şen eski TSİP üyesi, Necip kod adını kullanıyor, yerel seçimlerde önce DEP'ten aday oluyor, DEP'in seçimlerden çekilmesi üzerine ba- 


“ğımsız olarak adaylığını koyuyor... 


Belli bir sistematiğe sahip olan istihbarat raporunda Mehmet Şen'in 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eşgali de belirlenmiş: "Uzun boylu, esmer, kır saçlı, normal yapılı." 
Görevi ise "Güneybatı Eyaleti Meclis üyesi" olarak geçiyor. 13 Mart 1994'te Şen'in Birecik'e gittiği, askeri güçlerle tartışmaktan çekinmediği notu da düşülen raporda, "Faili meçhul olayları Devlete mal etmeye çalışan bir tiptir. Kendisine aşırı güvenir" bilgisi dikkat çekiyor. 
İstihbarat raporunda, eşi Nuray Şen'in ilkokul öğretmeni olduğu, Eğitim-Sen Nizip Şube Başkanı ve faal olduğu notu da düşülmüş. 
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Yeşil Kıbrısın Başkenti Lefkoşa'da 


3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk'ta 20 RC 721 plakalı bir kamyon ile 
06 AC 600 plakalı bir mercedesin çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada devlet çete bağlantısı bir kez daha gözler önüne serilmişti. Siyaset, polis ve mafya üçgenini meydana getiren kazada, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralanırken, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, katliam sanığı Abdullah Çatlı ve İzmirli manken Gonca Us öldü. Türkiye'nin böyle bir olayla çalkalandığı dönemde Yeşil'in Kıbrıs'ta olduğu iddia ediliyordu. Aygan bu iddiaları doğruluyor ve şöyle diyor: "Bu olay olduğunda bir astsubay -bana zarf atıp atmadığını bilmiyorum- 'Yeşil'in yeri rahatır' dedi. 'Nereden biliyorsun' diye sordum, o da, 'Şeyh Abdulkadir Kıbrısi var onun yanındadır, Lefkoşa'da' diye cevap verdi." 


Mahkemeden Ölüm Tarlasına 


Binbaşı Cem Ersever'in Ankara'ya tayin olmasından sonra JİTEM'in başına atanan Binbaşı Abdülkerim Kırca döneminde de cinayetlerde artış yaşandı. Abdulkadir Aygan'ın anlatımına göre, Kırca döneminde cinayetlerin ölüm şekli, boğulma, yakılma, kurşunla ön plana çıktı. 


Vedat Aydın'ın akrabası ve aynı zamanda Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Necati Aydın, 3 kez gözaltına alınıp işkence gördü. İşkence sonucu sağlığı bozulan Aydın, daha sonra Çorum'a sürgün edildi. Misafir olarak geldiği Diyarbakır'da akrabalarının evinde gözaltına alındı. 4 gün sonra eşi ve beraberindekiler serbest bırakılırken, kendisi 10 
gün sonra DGM'ye çıkarıldı. DGM'de tanıdık avukatlara "Beni mahkeme serbest bıraktı, ama polis bırakmıyor" dedi. DGM'den alınan Necati Aydın'ın, 3 gün sonra Kağıtlı Jandarma Karakolu yakınlarında iki kişi ile birlikte işkence yapılmış cesedi bir tarlada bulundu. 


Abdulkadir Aygan; Necati Aydın, Ramazan Keskin ve Mehmet Aydın ile ilgili olarak şunları söyledi: "Necati Aydın, Vedat Aydın'ın akrabasıydı. Onun yanındaki Ramazan Keskin ya Viranşehirli ya da Siverekliydi. Mehmet Aydın da Bismilli'ydi. Bu gençler bir olay dolayısıyla Diyarbakır DGM'ye düşmüşlerdi. Bunların ne zaman mahkemeye çı- 


Birjitem'ci Anlattı... 


kacakları öğrenildi. O gün Toros marka arabayla DGM'nin kapısının civarında beklenildi. Ve bu şahıslar, mahkemeden çıkınca 'Emniyete tekrar gideceğiz, bir şey unutulmuş, size bir şey sorulacak' diye polisin gözü önünde tekrar arabaya alındı. JİTEM'e getirildi. JİTEM'de birkaç gün işkenceyle sorgulandıktan sonra sadece içlerinden Necati Aydın, herhalde dayak yememek ve işkence görmemek için, bildi- 

“Бі şahısları, PKK'nin milislerini, PKK'ye yardım eden bürokratların veya avukatların isimlerini listeler halinde verdi. 


Birgün JİTEM'in sivil arabalarıyla yola çıktık. Arabalardan biri Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na, birisi de Tim Komutanlığı'na айti. İki arabayla Silvan-Diyarbakır arasındaki Kağıtlı Karakolu'nu geçtik. Bir köprü yakınında, ana yoldan ayrılarak bir tarlanın içerisine vardık. Orada bu kişiler, Abdülkerim Kırca tarafından kafalarına kurşun sıkılarak infaz edildi. Bu olayda Şeyhmus kod adlı Uzman Çavuş Uğur Yüksel, Adıyamanlı Apo kod adlı Uzman Çavuş Abdülkadir Uğur, ben, Kemal Emlük, Oğuz kod adlı Astsubay Nuri Ateş, Diyarbakır İstihbarat Tim Komutanı Yüzbaşı Tunay Yanardağ ve Abdülkerim Kırca vardı. Daha sonra bunları toprağa gömdük. 


15 Kişinin İnfaz Olayıları 


MURAT ASLAN; Murat Aslan isimli şahıs, Yenişehir semtinde, yani Diyarbakır Belediyesi civarında alınarak aynı yöntemle -Abdülkerim Kırca bizzat vardı o sırada- zorla sivil Toros arabaya bindirildi ve JÌ-TEM'e getirildi. Daha sonra Silopi JİTEM İstihbarat Tim Komutanlığına götürüldü. Burada işkenceyle sorgulandıktan sonra Dicle Nehri'nin kenarındaki bir dereye götürüldü. Derede öldürülerek üzerine benzin döküldü ve yakıldı. Bu dere Körtük köyünün karşısında. 


İDRİS YILDIRIM: Bu şahıs Silopi'den alınıp Elazığ timine götürüldü, orada boğularak öldürüldü ve çuvala konuldu. Elazığ-Baskil yolu kenarında bir ufak dere içerisinde yakıldı. Bu olayda Grup Komutanı, Kemal Emlük, ben ve Elazığ timi vardı. 


SERVET ASLAN: Siirt'in Eruh ilçesinden olan Servet Aslan'ın babası Diyarbakır'daki Kredi Yurtlar Kurumu'nda bekçi idi. Bu şahıs yine 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aynı yöntemle alınarak infaz edildi. 


EDİP AKSOY, SIDIK ETYEMEZ: Sıdık Etyemez, PKK'nin dağ kadrosundandı. Ziynet Etyemez'in abisi idi. Bunlar infaz edildiler. Öldürüldükten sonra Silopi ile Cizre arasında bir dere yatağında gömüldüler. 
Cesetlerin daha sonra çoban ve çevre köylüleri tarafından bulunduğu söylendi. 


AHMET CEYLAN: Ahmet Ceylan isimli şahıs da Diyarbakır'da Yenişehir semtinden alındı. PKK'nin kadroları, milisleri ve çalışmaları hakkında işkenceyle bilgi alındıktan sonra infaz edildi. 


ŞAHABETTİN LATİFECİ: Şahabettin Latifeci (Hazrolu), JİTEM'e getirildi. Orada Şeyhmus kod adlı ve kendisini Palulu Zaza olarak tanıtan Yüksel Uğur isimli Uzman Çavuş tarafından boğularak öldürüldü. Öldürülmeden önce çenesine yumruk vurulmuştu, çene kemiği kırılmıştı. Bu şahsın cenazesi de, çuval içerisinde Silvan-Diyarbakır yolu üzerindeki bir süt fabrikası veya yoğurt fabrikasının arkasına atılmıştı. 


ABDULKADİR ÇELİKBİLEK: Abdulkadir Çelikbilek'i PKK'ye yardım, kaçakçılık yapıyor ve PKK'ye finans sağlıyor suçlamasıyla Diyarbakır Postanesi civarında Toros arabaya bindirdik. Olayda ben, Kemal Emlük, Apo kod adlı Uzman Çavuş Abdulkadir Uğur, Şeyhmus kod adlı Uzman Çavuş Uğur Yüksel vardı. JİTEM'e götürdük. Buradaki sorgusunda üzerinden hiç para çıkmadı, yoksul bir adamdı, bizde de şüphe olmuştu; ama bir defa almıştık. JİTEM alınca sağ bırakmaz. 
Şeyhmus Uzman Çavuş, onu boğarak öldürdü. Beyaz Station arabasının arka kısmına Çelikbilek'in cesedi atıldı. JİTEM Tim Komutanı Tunay Yanardağ da oradaydı. Ardından ceset Mardinkapı'daki Diyarbakır Mezarlığı duvarının yanına atıldı. O esnada devriye gezen bir polis aracı, az daha JİTEM elemanlarını yakalayacaktı. 


MEHMET SALİM DÖNEN: Silvanlı. Bu şahıs dağda iken, grup komutanlığı yapmıştı. Amcası onu askeri hastaneye getirmişti. O esnada Jİ-TEM'de sivil memur olarak çalışan Urfalı kadın itirafçı Servet Toprak bunu teşhis etti. Kendisini tanıdığını, daha önce birlikte aynı görevi yaptığını, bunun gerillada grup komutanı olduğunu söyleyerek onu 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ve amcasını yakalattı. JİTEM'e getirtti. JİTEM'de üzerinden 7 bin Mark çıktı. Bu Marklar tabi Abdülkerim Kırca tarafından alındı ve bir kısmı Servet Toprak'a verildi. JİTEM'e televizyon alındı. Bu şahıslar da işkence ile öldürüldükten sonra cesetleri atıldı. 


İHSAN HARAN: Azad kod adlı İhsan Haran, Lice tarafından olmalı. 
Bu şahıs da eski kadrodur ya da milistir diye, şehir içerisinden alınarak JİTEM'de sorgulandı ve infaz edildi. 


FETHİ YILDIRIM: Urfa'nın Viranşehir ilçesinden olan Ahmet kod adlı Fethi Yıldırım, "Kürdistan Ulusal Meclisi üyesidir" diye gözaltına alındı. Bunun üzerine Diyarbakır'da JİTEM'e getirilen Fethi Yıldırım, Saraykapı'da sorgulandıktan sonra kaybedildi. 


gerekir. JİTEM'de çalışan ve maddi durumu iyi olan, ismi Cindi, soyismi 'Аси ya da 'Acet' olarak bilinen Koçer lakaplı kişi, Hasan adlı kişiyi alarak Silopi Timi'ne götürdü. Ardından Diyarbakır Timi'ne, sonra da Elazığ Timi'ne götürülen Hasan öldürüldü. Burada da cesedi çuval içine konularak Hazar Gölü'ne atıldı. 


ABDÜLKERİM ZOĞURLU, ZANA ZOĞURLU: Abdülkerim Kırca zamanında gerçekleştirilen bir diğer operasyon ise Abdülkerim ve Zana Zoğurlu olayı. Bir pastaneye yapılan saldırının ardından misilleme olarak Abdülkerim ve Zana Zoğurlu alındı. İtirafçı Muhsin Gül ve itirafçı Saniye (Alataş) Emlük kullanılarak ikisinin evi öğrenildi. Şeyhmus kod adlı Uzman Çavuş Uğur Yüksel, Muhsin Gül ile isimlerini hatırlayamadığım bir iki rütbeli daha vardı. Onları araziye götürüp infaz ettiler. 


MELLE İZZETTİN: Milislerin başı olarak gösterilen Cizreli Melle İzzettin, şoförü ile birlikte Abdülhakim Güven tarafından JİTEM'e getirildi. Buradan da Diyarbakır-Siverek Karayolu'na götürüldü. Diyarbakır il sınırında karayolu çalışmaları nedeniyle açılan çukurların yanında kafalarına Abdülhakim Güven tarafından kurşun sıkıldı. İnfaz edilen Melle İzzettin ve şoförü, itirafçı Kemal Emlük tarafından üzerlerine benzin dökülerek yakıldı. 
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Suçu Gerilla Babası Olmak 


06 EKN 22 plakalı beyaz Toros marka otomobilden inen üç sivil polis, 18 Kasım 1996'da Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi civarından Tekkapı'ya doğru yürürken Hakkı Kaya'yı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına aldı. Arkadaşları araçtan indirilirken Hakkı Kaya bırakılmadı. Bu seferki mağdur Hakkı Kaya kimdir? Neden öldürülmek istensin? 


Hakkı Kaya, Gülistan adlı bir kadın gerillanın babası. Muhsin Gül adlı itiraf çının ihbarı sonucu o gün şehir içerisinde tartaklanarak arabaya alındı. JİTEM'e götürüldü. İtirafçı Gül, JİTEM Komutanlığı'na Kaya'nın kızının dağda olduğunu ve kendisinin de irtibata girdiğini, yardım yataklık yaptığını bildirmişti. Kaya, JİTEM'de sorgulanarak öldürüldü. Cenazesi çuval içerisinde Diyarbakır- Silvan karayolu üzerinde bulunan Karaçalı köyünün 6-7 km yakınlarında bulunan Han köyü girişindeki virajda yol kenarına atıldı ve üzeri toprakla örtüldü. O gün oraya Kaya'nın cesediyle birlikte bir ceset daha atılıyor. Aygan çuval içindeki ikinci cesedin kime ait olduğunu bilmiyor. 


Şımak'ta Terör Estiren Ekip 


Diyarbakır ve çevresindeki illerde failli meçhul cinayetler pervasızca devam ederken, Şırnak ve Cizre İlçesi'nde ise JİTEM'in ayrı bir ekibi çalışma yürütüyordu. Bu ekip içerisinde yer alanlar yine aynı oyunculardı. İtirafçılar ve askeri kökenli memurlar. Bunlara Şırnak Ekibi deniyor. Bu ekipte kimler var? Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk, Adem Yakın ve Hüseyin Bülbül isimli itirafçılar. Adı sonradan birçok kanlı cinayet ve gözaltında kayıp olayında geçecek olan ekip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cemal Temizöz'ün emrindeydi. Yanlarına da bir iki tane sivil uzman çavuş verilmişti. Ekip Şırnak ve Cizre yöresinde tam anlamıyla terör estirdi. Kimi insanları milis diye veya kardeşi dağda diye kuyulara attılar, kimilerinin evlerinin altına antitank mayın koydular, kimisini gerilla var mı yok mu bakması için sığınağa koyup peşinden bomba atarak imha ettiler. 


Aygan tüm bunları, söz konusu ekibin elemanlarıyla rutin yapılan görüşmelerde kendi ağızlarından duydu. 


Bir Јйет ci Апат... 


Korucular ve ЛТЕМ Birlikte Hareket Ediyordu 


Hırsızlık ve gasp gibi yüz kızartıcı suçtan sabıkası bulunan Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde korucu Hazım Babat adı, 1990 yılından sonra Türkiye'de ilk işlenen faili meçhul cinayetle birlikte duyuldu. 28 Haziran 
1991 tarihinde Uludere Hilal Belediye Başkanı Hamit Kara ve 6 yakınının ikamet ettiği Şenoba Beldesi yakınlarında, araçlarından indirilip öldürülmesi olayında adı geçen Babat, JİTEM'le birlikte çalışma yürüttü. Aynı şekilde Jirki Aşireti'nin lideri ve korucu başı Tahir Adıyaman'ın da suç dosyası kabarık. Hakkında yedi jandarmayı öldürmek suçundan tutuklama kararı bulunan Jirki Aşireti'nin lideri Tahir Adıyaman da bu kirli savaşta bire bir rol oynadı. Her iki sabıkalı korucubaşı bölgede rahatça üstelik eli silahlı halde gezebiliyordu. Bu gücü aynı yerden alıyordu iki sabıkalı aşiret reisi. Zira Hazım Babat ve Tahir Adıyaman sık sık JİTEM komutanlarıyla, Asayiş Komutanı veya yardımcılarıyla, Bölge Vali Yardımcılarıyla görüşüyor, bilgi alışverişinde bulunuyorlardı. 


Özgen'i Yüzbaşı Öldürdü 


JİTEM'de kadrolu çalışan cellat Abdulkadir Aygan, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Tim Komutanlığı'na getirilen Yüzbaşı Zahit Engin'in 73 
yaşındaki Fikri Özgen'i öldürdüğünü ifade etti. Aygan, Zahit Engin ile ilgili olarak şunları söyledi: "Çanakkaleli ve faşist zihniyetli birisiydi. Timini hiç boş bırakmıyordu. Gece gündüz insanları yakalayıp getiriyordu. Sorguladıktan sonra, infaz edip kaybetmek onun asıl göreviydi. Binamız aynı olduğu için bunların faaliyetlerini görüyorduk. 
Orada birçok insanı yakalatıp İzaybetti. Zahit Engin'in öldürdüğü kişilerden bir tanesi ise Ahmet kod adlı Ferdi Özgen isimli gerillanın babasıydı. Yaşlı bir amcaydı, onu da onlar götürüp infaz ettiler, ama ne şekilde yaptıklarını bilmiyorum." 


Cinayetlerin Merkez Üssü SARAYKAPI 


Gözaltına alınanlar, kaçırılanlar ya İl Jandarma'daki sorguya, ya Bölge Jandarma'daki sorguya ya da Saraykapı'daki JİTEM sorgusuna alınır. İl Jandarma ve Bölge Jandarma'daki sorguya alınıp şanslı olanla- 
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“Saraykapı'nın ісі tarafı...” 
Abdulkadir Aygan, Başçavuş Osman Altıntaş ve askerler Ercan ile Murat ... 


rın hafızasında "Mavi gözlü Zeki" diye bir sorgucunun silueti kalır. 
Fakat Saraykapı'daki JİTEM sorgusuna girenlerin neredeyse hiçbiri tanık olamaz. Çünkü burada çığlıklar ölümle susturulur. 


Saraykapı'nın işkencecisi ve infazcısı Abdulkadir Aygan karıştırılan üç sorgu yeri ile ilgili ayrıntıyı şöyle açıklıyor: 


"JİTEM'in Saraykapı'dan başka sorgu yeri yoktu. Orada uzun bir koridor ve sonradan ek olarak odalar hücreler halinde bölünmüştü. Küçük küçük hücreler. 3-4 tane hücre, bir iki tane büyük oda vardı. 
Orada sorgulanıp bekletiliyorlardı. Orada bazıları infaz ediliyordu, ceset çuval içine koyularak götürülüp atılıyordu. Herkes diğer sorgu yerlerini orayla karıştırıyordu. Normal Jandarma Bölge sorgusu ve İl Jandarma Alay sorgulama yerini birbirine karıştırıyordu. JİTEM sadece Saraykapı'dadır. Saraykapı'ya götürüp hücrelerde sorguluyor. Alınan adam sağ bırakılmaz. Bilgi alınır, infaz edilirdi. Ya çuval içinde ya da başka şekilde Diyarbakır bölgesinde ya da başka bölgeye götürülüp atılırdı. JİTEM komplo türü bir tutuklattırmaya gitmez. Fırsatını bulursa düşürür. Diyarbakır Askerlik Şubesi'nin yanındaki sorgu yeri Diyarbakır İl Jandarma ve Jandarma Komutanlığı ayrı yerlerdir. 
Yukarısı ambar olarak kullanılıyordu. Burada 'Mavi gözlü Zeki' olarak da bilinen Batuhan isimli sorgucu komutan vardı. Bunların bir olayına şahit oldum. Engin kod astsubay Erdal Salıncak diye birisi vardı. Bir genci pasajdan almışlardı. Beni ve Abdülhakim Güven'i yanlarına aldılar. Bir de uzman çavuş vardı. Silvan yolu üzerinde bir karakola götürüp bu gence gerilla elbisesi giydirildi. Eline bir de kaleşnikov verildi. Bu genç, uzman çavuş ve Abdülhakim Güven tarafından öldürüldü. Daha sonra basında da 'Karakola saldıracaklardı' diye lanse ettiler. Bunlar JİTEM'le alakalı değil." 


JİTEM'de Adam Kaçırma Yöntemi 


Bir kişiyi kaçırmak için üç kişiden aşağı bir ekip oluşturulmuyordu. 
Kaçırılacak kişinin fiziken güçlü ya da silahlı olma ihtimali varsa dört kişi ya da iki araba ile gidiliyordu. Sivil arabalar Ankara'da kayıtlıydı. 
Operasyona gidildiğinde sürekli sahte plaka takılırdı. Mesela 21 EF 
916 JİTEM'in kullandığı sahte plakalardan biriydi. Bu plakayla Peguet minibüs ile üç kişinin cesedi çuval içinde peynir ya da süt fabrikasına götürüldü. Plakalar araçlarda sürekli değiştirildi. 


Operasyona çıkan araçlardan biri çevreyi kontrol ediyor, diğer araç şahsı alıyordu. Şoförle beraber dört kişi oluyordu. Arkada oturan kişiler aralarına aldığı şahsın kafasını eğiyor ve nereye gittiğini görmesini engellemek için gözlerini bağlıyordu. Çevredekiler görmesin diye araba JİTEM binasının kapısına yanaştırılıyordu. Sorgulanacak olan kişi içeri alınıyor ve hücrelerden birine atılıyordu. JİTEM'in dış kapısından içeri alınanların hiçbirisi sağlam çıkmıyordu. 


Hizbullah'a Göz Yumuldu 


Kürt illerinde 1990 yılından sonra meydana gelen siyasal amaçlı yürüyüş, toplantı ve gerilla eylemlerinde artış sağlandı. O yıllarda Bölge'de ikinci bir silahlı güç ortaya çıktı: Hizbullah. Hizbullah'tan devletin haberi vardı ve devlet tarafından yönlendiriliyordu. 


Aygan, PKK'ye karşı örgütlendirilen ve gerçekleştirdiği faili meçhul 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cinayetler ile gündeme gelen Hizbullah'ın faaliyetlerine devlet yetkililerinin göz yumduğunu ve yakalananların da serbest bırakıldığını söyledi. Aygan, Hizbullah hakkında şunları kaydetti: 


"Binbaşı Cahit Aydın bizi Silvan'a bir Hizbullah faaliyetini araştırmaya gönderdi. Ben ve Kemal Emlük gittik. Burası, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Yolaç köyü. Hatta şehitlikleri de var onların. Bir sorumluları da varmış. Onun hakkında bilgi almak için karakola gittik. Karakol bilgi vermeye çekindi. İTEM Komutanı bizi gönderdi" dedik, yine 'yok' dendi. 'Silvan'a, filan adamların yanına gidin, filan tüpçü şudur, budur" Ya da 'Emniyet'e gidin bu konuda daha bilgili" dendi. Emniyet amiri mi, yoksa müdürü mü, onun yanına gittik. 'Komutanımız bir rapor hazırlayacak yukarıya, Hizbullah konusunda bilgi istiyor, siz daha bilgilisiniz' dedik. O bize, "Vallahi çocuklar, düşmanının düşmanı benim dostumdur. Bunlar PKK ile mücadele ediyorlar. Onların üzerine gidilmemesi lazım, bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Bunların üzerine şimdilik gidilmesine karşıyım' dedi. Yani eli boş döndük. Görüştüğümüz kişi Silvan'da 1992-1994 yılları arasında görev yapıyordu. Bizi göreve gönderen komutan da o dönem görev yapıyordu.” 


İşadamlannın Listesini Emniyet ve İstihbarat Tespit Есі 


PKK'ye ekonomik destek sunduğu iddia edilen işadamlarının isimlerinin yer aldığı listenin hazırlandığı yönündeki iddialara da Aygan, şu şekilde yanıt verdi: 


"Zaten JİTEM'e görev veriliyor, perde arkasında da örtülü ödenekle destekleniyor. Bunlar diyorlardı ki, örgüte maddi destek veren kişileri tespit edin, bunların hakkından gelin. İş adamlarının listesi daha çok emniyet veya istihbaratın işi olabilir diye düşünüyorum. Son dönemde Koordinasyon diye bir şey vardı. İstihbarat Koordinasyonu. 
Emniyet - MİT - Jandarma her ay bölgesel düzeyde toplanıp, istihbarat değerlendirmesi yapıyorlar, bilgi alışverişi yapıyorlardı." 


JİTEM'in En Büyük Destekçisi Tansu Çiller'di 


"Bu ülke için kurşun sıkan da yiyen de şereflidir" diyen DYP eski Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller dönemi JİTEM'in en rahat ve 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yaygınca kan döktüğü yıllardı. Çiller'in bizzat icazeti ve hedef göstermesiyle birlikte işlenen faili meçhul cinayetler meşrulaştırıldı ve bu işleri yapanlar ise kahraman olarak ilan edildi. Kürt işadamlarının isimleri liste liste yayınlandı ve hedef gösterildi. JİTEM'in önüne bir hedef konulmuş, Tansu Çiller ise bunu her türlü yolla destekliyordu. Jİ-TEMi'in her faaliyeti kendisi ve iktidarı için puan demekti. "Hatta o dönem JİTEM'i MİT gibi bir resmi kuruluş haline getireceklerdi" diyen Aygan'a dönelim: "JİTEM'in Alaattin Kanat ve Yeşil gibi belli başlı ileri gelenlerini tespit ediyorlardı. Bunlar ortalıkta çok dolaşıyorlardı. Para için yapmayacakları şey yoktu. Bunların resmi kadro mecburiyetleri de yok. Bunlar ortalıkta dolaşarak PKK'den intikam almak, köşeyi dönmek, yaptıklarını yükselmek için ileri sürüp mafyavari bir oluşum içine girmek için kullanıyorlardı. Bu yetkileri kendilerinin geleceği için yatırım aracı olarak görüyorlardı. Alaattin Kanat vızır vızır Bölge Valiliği'ne girip çıkıyordu. JİTEM komutanlarını da artık takmıyordu. Bölge Valisi'nin, oradaki Kurmay Başkanı'nın yanına bizzat kendisi gidiyordu. Gidip cezaevinde itirafçılarla görüşüyor, onlardan aldığı bilgi kırıntılarını büyüterek götürüp satıyordu. Alaattin Kanat sıkça, Hasan Kundakçı, Necati Özgen ve Ünal Erkan ile görüşüyordu." 


İtirafçılar Halktan Haraç Toplayarak Servet Sahibi Oldular 


JİTEM'in kadrolu celladı Abdülhakim Güven, Şırnak ve Cizre'de Jİ-TEM'e bağlı bir ekibin başı olarak faaliyet gösteriyordu. Cezaevinde iken itirafçı olan Abdulhakim Güven, Cizre'de görevli Yüzbaşı Cemal Temizöz'ün emrinde bir ekip kurarak birçok faili meçhul cinayet işledi. Çankaya, Seyranbağları nüfusuna kayıtlı Fırat Altın kimliğini kullanan Abdulhakim Güven, minibüsleri durdurup kadınların altınları- na el koyuyor ve müteahhitlik firması kurarak kısa zamanda büyük servetler elde ediyor. İşlediği cinayetlerle kısa zamanda büyük servetler edinen Güven'in geçmişi ve faaliyetlerini en iyi şekilde bilen Aygan bakın neler söylüyor: 


"Abdulhakim Güven partiden (PKK) ayrıldıktan sonra, önce Jandarma Bölge Komutanlığı'nda sorgulandı. Onlarla birlikte çalıştı. Devlet ile kurduğu ilişkiler sonucu, Cizre'de partiye karşı faaliyet yürüterek kendi şahsına menfaat sağladı. Hiçbir itirafçı, onun kısa zamanda sahip olduğu maddi imkanlara sahip olamadı. Kurtoğlu Lojmanları'nın 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karşısında daire aldı. Bir inşaat şirketi kurdu. İsmi, Güney İnşaat Сі- da ve Sanayi Ticareti idi. Tekstilci ve işadamı Ali İhsan Kaya, müteahhit Ramazan Bildik, inşaat şirketi sahibi Şırnaklı İsmail Tulukçu ve Abdullah Aydın ile görüşüyordu. Yılmaz ve Bayram adlı mühendis ortaklar ile ilişkideydi. 


Şımak ve Cizre'de ayrı bir ekip vardı. Abdulhakim Güven, Hıdır Altuk, Adem Yarkın, Hüseyin Bülbül isimli itirafçılardan kurulu bu ekip, oradaki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cemal Temizöz'ün emrindeydi. Yanlarına da bir-iki tane sivil uzman çavuş verilmişti. 
Bunlar orada terör estirdiler. Kimi insanları milis diye veya kardeşi dağda diye kuyulara atmışlardı, kimilerinin evlerinin altına anti-tank mayını koymuşlardı, kimisini sığınağa koyup bomba atarak imha etmişlerdi. Cizre ile İdil arasında kendilerine gerilla süsü vererek, minibüs durdurup özellikle kadın yolcuların gerdanlıklarını, bileziklerini alınış. Bu şekilde kısa sürede servet edindi." 


Ve ilginç iki detay: Eli kanlı katil Abdulhakim Güven ayrıca, Diyarba-ЮгааКі Gazeteciler Cemiyeti'ne de gidiyordu. Aygan, Abdulhakim Güven'in Suriye'ye geçerek petrol boru hattını patlattığını da bildirdi. 


Kaya-Altındağ Rekabeti 


JİTEM'e kadrolu olarak cellatlık yapan itirafçılar, Bölge'deki işadamlarının oyuncağı oluyor ve bu güçleri birbirine karşı kullanmaya başlıyorlar. Tıpkı Çukurova'daki Ağa-Bey çelişkisi ve her birinin dağda- ki eşkıyaları besleyip kendi egemenliğine almaya çalışması gibi. İki güncel örnek. İki işadamı. Biri Ali İhsan Kaya, diğeri ise Altındağ Tesisleri ile Diyarbakır Söz Gazetesi'nin sahibi Mehmet Ali Altındağ. 
Her iki işadamının de devlet ve silahlı güçlerle araları pek iyi. Abdulkadir Aygan, bu konuda son derece çarpıcı şeyler anlatıyor: 


"İşadamı Ali İhsan Kaya ve Altındağ Tesisleri sahibi Mehmet Ali Altındağ arasında rekabet vardı. М. Ali Altındağ'ın Elazığ yolu üzerinde turistik tesisleri var. Onun yakınında Ali İhsan Kaya'nın da T-Shirt üreten tekstil fabrikası vardı. Ali İhsan Kaya nasıl etmişse Abdulhakim Güven'i kafaya almış, arası çok iyiydi. Hatta itirafçı Hıdır Altuğ'u da onun yanına koruma olarak verdi. 'Bir yere davetliyiz' diyerek beni çağırdı. Gittim, fabrikada misafir edildik. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorgusunda çalışan Mutkili bir astsubay vardı. 'Mutkili Ali" diyorlardı. Şu anda Gaziantep'te görev yapıyor. O da oradaydı. Onun da Ali İhsan Kaya ile arası iyiydi. 


Söz dönüp dolaşıp Mehmet Ali Altındağ'a dayanıyordu. Ben JİTEM personeli olduğum için benim yanımda konuşuyorlardı. Mehmet Ali Altındağ'ın Hizbullahçılara yardımcı olduğunu ima etmeye çalışıyorlardı. Beni de işin içine çekmeye çalışıyorlar ve duyduklarımı komutana 'Mehmet Ali Altındağ Hizbullahçıları besliyormuş, finanse ediyormuş' diye anlatmamı bekliyorlardı." 


Altındağ Aleyhine İfade 


Bir gerilla yakalanıyor. Elazığ ve Bingöl arasında. Adı Mehmet Ağar. 
Sorgusu yapılırken JİTEM elemanlarından bazıları da hazır bulunuyor. Sorguda bulunanlardan biri de bu durumdan faydalamayı planlayan ve düzmece bir ifade tutanağı hazırlayan Ali astsubay adlı Jİ-TEM'cidir. Astsubay, itirafçı Mehmet Ağar'ın ifadesini Mehmet Ali Altındağ aleyhinde yazıyor. İfadede, "Bize bu tarihte şu kadar Mekap ayakkabı gönderdi. Şu köyden geçerken adamlar şöyle yardım etti" şeklinde açıklamalarda bulunuyor. 


Abdulhakim Güven'in JİTEM Komutanı Cemal Temizöz ile arası iyiydi. Abdulhakim Güven sıkça O'nun yanına gider, O da Abdulhakim'in her söylediğini yapardı. Güven, Cemal Temizöz'e, Mehmet Ali Altındağ hakkında olumsuz rapor getiriyordu. Bir vakıf kurduğunu, bu vakıfta irticai eğilimli bazı gençlere geri eğitimler verdiğini söylüyordu. Kısa süre sonra Diyarbakır'da Söz TV ve Söz Gazetesi'nin sahibi olan Altındağ'ın bürosu bombalandı. Elazığ yolu üzerindeki tesisleri tarandı ve iki özel harekatçı yaralandı. Gerisini Aygan'dan dinleyelim: "Ali İhsan Kaya bize şunu öneriyordu. Abdulhakim vasıtasıyla, buna bir şeyler yapılsın. Yani bir suikast silahı ile... Abdulhakim ise bunu kabul etmiş ve 'Ben ve benim durumumda olan resmi kimlikli kişiler, ona rahatlılıkla yaklaşabiliriz” diyordu. O esnada el bombasıyla onun imha edilebileceğini söylüyordu. Tabi daha sonra ne olduysa Abdulhakim bu suikastı yapamadı." 
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Öcalan'ı Öldürmek İçin Roma'ya Tim Gönderildi 


PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den ayrılarak Rusya'ya ardından da İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Orda yürütülen baskılar sonucu Roma'dan ayrıldı. En son durağı olan Kenya'da da uluslararası komplo sonucu 15 Şubat 1999'da kaçılarak Türkiye'ye getirilen Öcalan'a yönelik JİTEM'in gerçekleşemeyen bir suikast hazırlığı var. Öcalan'a yönelik suikastı gerçekleştirmek için Türkiye'den İtalya'ya özel eğitilmiş timler bile gönderilmiş. 
Açıklamayı Aygan şöyle yapıyor: "Diyarbakır'da bulunduğumuz lojmanların girişinde jandarmanın tesisleri vardı. Hakan lakaplı Ankaralı Cemal Kılıç adlı uzman çavuş vardı. MHP kökenliydi. Sanırım Zahid Engin yönlendirmişti. Benimle çok ilgileniyor ve bana “Abi” diyordu. Beni sürekli tesislere davet ediyor, evine gidince de 'bir bira içelim” diyordu. Beni bırakmak istemiyordu. O zamanlar Öcalan İtalya'da bir hastanedeydi. Daha sonra alkolün etkisiyle olacak ki, bana, “Bizim timler peşinde, bulurlarsa vuracaklar' dedi.” 


Gaffar Okkan Cinayeti 


Diyarbakır'da 10 yıl JİTEM'de kadrolu olarak çalışan Abdulkadir Aygan, çok yoğun güvenlik önlemlerine karşın, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın gün ortasında ağır otomatik silahlarla öldürülmesinin ancak resmi bir kimlikle yapılabileceğini söyledi. 


Aygan, JİTEM ile Gaffar Okkan'ın başında bulunduğu Diyarbakır polisi arasındaki çatışmayla ilgili olarak son derece çarpıcı açıklamalar yaptı. Aygan, JİTEM'e çalışan itirafçı Muhsin Gül'ün poliste işkenceye alınıp çözüldüğünü, daha sonra Gülün JİTEM tarafından öldürüldüğünü kaydetti. İşte Abdulkadir Aygan'ın anlatımları: 


"Diyarbakır'da 10 yıl görev yaptım. Ne tür güvenlik önlemleri alındığını iyi biliyorum. Bir kişinin, resmi bir hüviyete sahip değilse ya da arkasında bir resmi güç, askeriye, emniyet, MİT yoksa silahlı olarak şehir içinde eylem yapması, sonra da uzaklaşıp gitmesi ve izini kaybettirmesi çok zordur. 


Gaffar Okkan'ın bir özelliği vardı, oraya geldiği zaman JİTEM'in elemanlarından bazılarını sorguladı. İtirafçı Muhsin Gül'ü de sorgulamışlardı, Muhsin bana anlattı. "Beni, askıya astılar ve JİTEM'de ne yapıyorsun, JİTEM size neler yaptırıyor? diye sormuşlar. JİTEM komutanlarını sormuşlar. Emniyette bayağı sıkıştırmışlar. Muhsin Gül'ü kurnazlıkla kendilerine çekmeye çalışmışlar; 'Sana yardımcı oluruz' demişler. Muhsin Gül, JİTEM'e geldiği zaman kimse herhangi bir şey sormadı. Yani 'Emniyete bizim hakkımızda şu bilgiyi vermişsin, Jİ-TEM hakkında ifade vermişsin' gibi sorular sormadılar. 


En sonunda o çocuğu kaybettiler. Hatta kaybettikleri gün, pazar günü idi. Ben Hizbullah'a ilgili bir dosya hazırlıyordum. Binbaşı bana dedi ki; 'Bu dosyayı bitir, pazartesi günü toplantıya götüreceğim, daktiloya çek.' Bunun için pazar günü JİTEM'e gittim. Muhsin Gül beni evden eşime sormuş. Eşim, işyerinde olduğumu söyleyince, telefonu kapatmış. Muhsin JİTEM'e gelmişti. Ben lavaboya gitmek için odadan çıktığımda onu gördüm, Uzman Çavuş Hakan vardı. Jandarma İstihbarat Timi'nin kapısında gördüm. Ondan sonra yazıları saat 14:00 gibi bitirdim. Yazıları teslim ettikten sonra çarşıya çıktım. Akşam Muhsin'in abisi bana telefon etti. "Muhsin senin yanına geldi ve bu saate kadar gelmedi. Nerede? dedi. Çavuş bana, "Yüzbaşı Zahit Engin onu çağırmış, nasıl gelmez' demişti. 


Ben de JİTEM'e telefon açtım. 'Muhsin'in ailesi beni arıyor. Muhsin benim yanıma gelmişti. Ama sizin orada gördüm' dedim. Kızdılar ve 'Nasıl bizim burada görürsün' dediler." 


İtirafçı JİTEM'de Kaybedildi 


İtirafçı Muhsin Gül'ün kaybedilmesi olayının ardından Aygan da dayak yiyor. Ertesi gün Yüzbaşı Zahit Engin, ufak bir sorunu bahane edip, bir subay gönderiyor ve kaldığı evin numarasını, telefonunu istediğini iletiyor. Aygan bu olaydaki tavrını ve başına gelenleri şöyle anlatıyor: "Ona Ali Yıldız Albay'ın bu konuda kimseye bilgi vermememiz emrini verdiğini söyledim. Bunun üzerine birden bire bütün tim odada bana saldırdı. Yumruk atıp kafamı duvara vurdular. Sürükleyip odadan dışarı çıkardılar. Kemal Emlük ve Saniye Emlük de oradaydı. Onlara da hakaret ettiler. Özellikle beni tartaklayıp, karanlık 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hücrelere götürmeye çalıştılar. Üzerimde silah vardı, az daha сеКеcektim. Çünkü beni oraya götürseydiler, sağ çıkarmayacaklardı. Kimsenin şahitlik de yapmayacağını biliyordum. Bunlardan kimse hesap da sormaz. Orada Nuri Ateş diye bir astsubay vardı, araya girdi. Beni misafirhaneye aldı, yüzbaşıyı sakinleştirdi. Kemal ve Saniye Emlük de olanları gördüğü için göze alamadılar. O misafirhanede bir iki saat tutup, bıraktılar. Daha sonra Yüzbaşı Zahit Engin sürekli, "Muhsin Gül'ü sen vurdun' diye takılıyordu. Ben de kendisine o sırada yazı yazdığımı söyledim, bilmediğimi söyledim." 


Okkan Göz Açtırmıyordu 


JİTEM'in, itirafçı ve korucuların istedikleri kişileri alıp sorguladıktan sonra öldürebildiği süreç Gaffar Okkan'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesiyle duruyor. Gaffar Okkan Diyarbakır Emniyet Müdürü olunca, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü kendi prensibiyle çalıştırmaya başlıyor. Bunlar, JİTEM elemanlarına göz açtırmıyor. Daha önce korucular, itirafçılar ve JİTEM elemanları şehir içinde kendi başına buyruk hareket edebiliyorlardı. İstedikleri kişiyi yakalayıp 'Sizi Emniyet'e götürüyoruz' deyip, kaybediyorlardı, işkence yapıyorlardı. 


Hatta korucular, kendi hasımları olan kimseleri vuruyor, asker ve polis yerine kendi hasımlarını kendileri kovalıyorlardı. Ayrı bir gelişme ise, çocukları ve eşleri kaybedilen aileler, o dönem ellerinde dilekçelerle JİTEM'in kapısına, Bölge Valiliği'nin kapısına dayanmaya başlamıştı. Bütün bunlar kısmi oranda sonuç verdi. Faili meçhul cinayetler tamamen durmadı ancak büyük oranda azaldı. 


Bir Katilin Anatomisi 


10 yıl görev yaptığı JİTEM'de çok sayıda cinayete katılan itiraf çı-memur Abdulkadir Aygan, yapılan faaliyetlerin çoğunda yer almış birisi. İnfaz anlarını unutamayan Aygan, büyük huzursuzluklar yaşamış ve diğer askeri komutanlar gibi tek teselliyi alkolde bulmuş. 


Eşinin 4 yıl psikolojik tedavi gördüğünü belirten Aygan, "Devletin aldığını aldıktan sonra bizi kirli bir bez gibi atacağını ve yok edeceğini biliyoruz" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürüyor: 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"Bir mekanizma veya. bir grup içinde olduğun zaman, resmi veya gayri resmi olsun, grubun yaptığı şeylerden sen de sorumlusun. 
Grupla birlikte hareket ediyorsun, aynı ortamı teneffüs ediyorsun, aynı şeyleri görüyorsun. Sana da bir görev veriliyor, yapıyorsun. Yani suç ortaklığı. Ben Jandarma Grup Komutanlığı'nda yapılan, saydığım eylemlerin hepsinde vardım. Onlarca olaya şahit oldum veya içinde yer aldım. Sorgulamada veya infazlarda en çok Şeyhmus kod adlı Uzman Çavuş Uğur Yüksel (Elazığ-Palulu) yer alıyordu. Kürtlere çok düşmanlığı vardı. Bu olayları unutmak için alkole başvurdum. 
Ailede huzur kalmadı. Yaşamım bir kabusa dönüşmüştü." 


Olayların yüzde 80 veya 85'ini JiTEM'in istihbarat Timi'nin yaptığını söyleyen Aygan'ın hiç unutmayacağı bazı olaylar var: 


"Bismil'de Zahir Turan diye bir kişi alınmıştı, Hüseyin Tilki infaz etti. O esnada şahsın kafasına ateş ettiğinde o 'ah' demesi benim unutamayacağım bir şey. Yine Bismil'den alınıp Diyarbakır Çınar yolu üzerinde Mete kod adlı İbrahim Babat tarafından infaz edilen gerillanın 'Hun ki ne? (Siz kimsiniz) diye sorması hiç aklımdan çıkmıyor. 
Aklımdan gitmesi için çok mücadele ettim. Hangisini anlatayım ki, her birisi acı dolu. Ne diyeyim, bunun gibi birçok olayı hatırlamak istemiyordum." 


1999'da sürgün ediliyor Aygan, JİTEM'den uzaklaştırılarak Burdur'daki İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sivil bir memur konumuna getiriliyor. Bütün bunlardan sonra ise insan olduğunu hatırlayarak pişmanlık duyguları içerisinde şöyle diyor: "Zaten insan, kullanıldığını ve güven hissetmediklerini biliyor. İnsan bir muhakeme yaptığı zaman, kendi insanlarına karşı kullanıldığını ve suç ortaklığı yaptığını açıkça görebiliyor. Akşam eve geldiğin zaman sakin kafayla 'ben ne yapıyorum diyorsun. Öyle bir zaman oldu ki, alkol ile ayakta durabiliyordum. Unutmak için, kafamı boşaltmak için içiyordum. Üst rütbeliler de her gece içerdi. Bu Ali Yıldız her gece içerdi, alkolik olmuştu. Abdülkerim Kırca sürekli içerdi. Bunlar alkolle ayakta duruyordu. Geri dönemiyorsun, örgütle düşman olmuşsun, aile ya da aşiretin de koruyamaz seni. Benim yanımdakiler de biliyorlardı ki, ağzımızla kuş 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tutsak bile devlete yaranamayız. Devletin aldığını aldıktan sonra bizi kirli bir bez gibi atacağını ve yok edeceğini biliyoruz. Yaşam yaşam değil, insan içine çıkınca kendinden utanıyorsun, insanların yüzüne bakamıyorsun, her an vicdanen rahatsızsın, tedirginsin, takip ediliyorsun. Devlet seni çalıştırıyor. Ev ve cep telefonun dinleniyor. Dışarıda kiminle görüştüğünün hesabını soruyor. Hatta dışarıya çıktığın zaman, evinden misafirliğe gideceksin, telefon açıp falan yere, falan numaraya bildirmek zorundasın. Bunlar ailede psikolofik sorunlara neden oldu. Eşim 4 yıl tedavi gördü, ben sürekli hastayım, büyük kızım- da da aynı sorunlar var. Bir de bir sürü şeylerini biliyorsun, içinden çıkarsan yok edilme tehliken var. Tek olunca insan sorun yapmıyor, ama aile ve çoluk çocuk varsa insan sürükleniyor." 


Aygan'ın normal bir insan gibi yaşama katılmak için cinayet şebekesinden ayrılması süreci ise şöyle gelişiyor: Dilekçe yazıyor ve memuriyet görevinden ayrılmak istediğini bildiriyor. Dilekçesine beklediği yanıt yerine Burdur'a gönderiliyor. Burası sürgün yeri. Onun gibi buraya çok sayıda polis ve astsubay gönderilmiş. Hepsi de çeşitli sorunlar yaşayan memurlar. Aygan ilk kez silahsız. Üstünde kendini koruması için bile silah yok. Üstelik telefonu dinleniyor. Telefon dinleniyor, gelen giden misafiri soruşturuluyor. Bir ara çanak anten alıyor, o bile sorgu konusu oluyor. Tek yol kalıyor: Kaçmak. Bir gün izini yitirerek firar ediyor ve Antalya'ya gidiyor, orada 4 gün kalıyor. Antalya'dan İzmir Menemen'e gidiyor, 9 gün kalıyor. Orada tutuklanıyor. 
İfadesi alınıyor, Aygan ipini koparmanın rahatlığıyla kimseyi takmıyor, gülerek hiç oralı olmuyor. Niyeti görevden atılmak ve mümkünse tazminat alabilmek. Ama istediği olmuyor. Ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor. Ek işler yapmaya başlıyor. Alay Komutanı buna itiraz ediyor, iki kez hakkında ihtar yazılıyor. Aygan bunun üzerine 'Ben memuriyet görevimden isteyerek çekiliyorum' diyerek dilekçe yazıyor. 
İki ay bekletiliyor. Ona söylenen şu: Pişman olduğunu söyle, dilekçeni geri al. Görevli astsubaya söylediği son söz şu olmuştur: 'Bunu bir defa kullandım, hayatıma mal oldu. Bir daha kullanmayacağım. 


İKİNCİ BÖLÜM 


BELGELER VE AJANDADAKİ NOTLAR 


Bir/litem ci Anlattı... 


JİTEM'in Bordroları 


İtirafçı Abdulkadir Aygan, 1 Eylül 1991'de resmen devlet memuru yapıldı. JİTEM'de görevlendirilen Aygan'ın, özel gider indirimlerine ait 
maaş bordrolarına göre, Diyarbakır'da 1998 döneminde 5 subay, 24 
astsubay ile uzman çavuş ve 4 itirafçı görev yaptı. Aziz Turan kimliği verilen Abdulkadir Aygan, bu isimle devletin birçok kurumundan kimlik çıkardı. Ve kimliklerini ise hep rütbeliler imzaladı. Aygan, yeni kimliği ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) bile iştirakçisi oldu. 


İtirafçı Abdulkadir Aygan, Diyarbakır'daki kontra çalışmalarından sonra Binbaşı Cem Ersever tarafından devlet memurluğuna önerildi. 
Aygan, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Kurmay Albay Nurettin Çakır'ın 4313-119-92/ Kd.Sic.Ş.Svl.Me.Değ. (3487) sayılı yazı ile "Genel İdari Hizmetler-İstihbarat Elemanı" sınıfından devlet memurluğuna alındı. ")-27299" sicil numarası verilen Aygan'a, Dünya Barış Günü olan 1 Eylül 1991'de resmen iş başı yaptırıldı. Sivil memur adayı Abdulkadir Aygan'ın sicil raporuna göre "Kendisine verilen görevleri başarı içerisinde yaptığı ve başarılı olduğu" belirtildi. 
Jandarma Personel Başkanı Kurmay Albay Çakır, adaylık süresini başarı ile bitiren sivil memur adayı Abdulkadir Aygan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 58. maddesine dayanarak "asli devlet memurluğuna" atanmasını önerdi. | 


Şaibeli bir uçak kazasında ölen dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Milli Savunma Bakanı adına 30 Eylül 1992 
tarihli "olur"ları ile itirafçı Abdulkadir Aygan'ın asaleti de onanmış oldu. 
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Tandarma Komutanlığı Maas Pusulası ( Kasım —92) 
Sicil No 45-1,27299 Kd. Süresi 1 Gösterge : 555 
Adı-Soyadı O :ABDULKADIR AYSAN Medeni Hali :802 Ek Gösterge : Sınıf,Rütbe SİVİL EMR Derece/Kademe :13/2 Görev Yeri ЕПТЕН 
İSTİHKAKLAR KESENEKLER 5 
Gös.Ek6ös, Т. : 348,000 Yan Ödene 103,000 Gelir Vergisi 224,000 Tas, Teş.Kes. 347,000 Taban Ау. Tut.: 1,137,000 Asayiş Taz. 0у.0уе Aidatı | Konut Yardısı 


Kd.Aylığı Tut.: 9,000 Tayin Bedeli : 390,000 Oyak tkraz : Kira 8 
120 Emek, Kes.: 554,000 Makaa Taz. = Oy. Hesk, Kr, : İcra : 
1100 Artış : Lojman Taz. : Oy. Mal Кге. : Damga Vergisi : 12,000 
Aile Yardımı : 280,000 Özel Hiz, (TSK): 479,000 55 Emek. Kes.: 584,000 ü.Hal Kes. : Yabancı Dil T.: 281. Taz. : 520,000 X200 Artış : Özel Kesinti. : Tas.Teş.Kes. : 207,000 0.Hal Taz. : 958,000 Hizaet Вогс. : Kes. Toplamı : 


Konut Yardımı : 15. Toplamı 4,745,000 | Emekli İkraz | 


Üdenen Тор1га 


ШЕП EKTE SEE NE LER 


Vergi iade Matrahı : 5,718,000 Yemek Bedeli В1.1.Мг1.6п. 
Kantin : 1.8n.K.Hr1.5n. 


Mehaetcik V. Telefon Ücr. 


Yardıa Diğer 
Putemet Kes. Toplas 


Devletin inkar ettiği JİTEM, Aygan'ın Kasım 1992'deki maaş pusulasında “Görev Yeri: JİTEM” olarak geçiyor... 


"UJUV af Ай 


Вік/йет сі Anlam... 


Görev Yeri: )İTEM 


Devlet, Aygan" 13. derece, 2. kademe 535 göstergeden sivil memur olarak çalıştırdı. Aygan'ın Kasım 1992'deki Jandarma Komutanlığı Maaş Pusulası'na göre görev yeri "JİTEM" olarak gösterildi. Aygan'ın bu dönem aldığı maaş ise 3 milyon 38 bin lira olarak bordroya yansıdı. Bordro ayrıntılarına göre, Aygan'a 103 bin lira yan ödeme, 260 
bin lira aile yardımı, 958 bin lira OHAL tazminatı, 520 bin lira 281 sayılı KHK tazminatı ve 479 bin lira da "Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Hizmet" tazminatı ödendi. Aygan adına Eylül 1993'te düzenlenen bordroda da yine görev yeri JİTEM olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde Aygan'a 4 milyon 389 bin lira net maaş ödenirken, bunun 2 milyon 634 bin lirasını OHAL tazminatı, 281 sayılı KHK tazminatı ve TSK Özel Hizmet tazminatı oluşturdu. 


Tasarruf Teşvik Kesintisi 


Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'nın 16.02.1994 gün ve 94/135 sayılı yazısına 24.02.1994 tarih ve B.07.1.0.17.06.02 sayılı yazı ile yanıt veren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü de, Aziz Turan adına "58.425.669" emeklilik sicil numarasını verdi. Bu belgeyi Emekli Sandığı'nda Şef Emel Güney ile Arşiv Daire Başkanı Şube Müdürü Yaşar Şahin imzaladı. 


Devlet, "Aziz Turan"dan görev yaptığı dönem boyunca 3417 sayılı kanuna göre tasarruf kesintisi yaptı. 2103229341 numaralı Tasarruf Teşvik Personel Hesap Numarası ile kesintiler yapıldı. İlk yıllarda kesinti icmal bordrosunda Aziz Turan'ın doğum yeri "Şanlıurfa" olarak gösterildi. Doğum tarihi ise 19 Mart 1958 olarak belirtildi. Ancak "Aziz Turan", bunları daha sonra devletin verdiği kimliğe göre doğum yerini "Malatya", doğum tarihini ise "15 Mart 1958" olarak değiştirdi. Bu belgelerde görev yeri olarak Diyarbakır İstihbarat Grup Komutanlığı gösterildi. "Aziz Turan", 7 Şubat 1997'de 12 milyon 16 bin lira nema aldığını ajandasının kişisel notlar bölümüne kayıt düştü. Bu kaydın yanına daha sonra kurşun kalemle "2000 nema 88 milyon" notunu da ekledi. 
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Nemasını Ziraat Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi'nden alan "Aziz Turan"a çeşitli defalar milyonlarca lira ödeme yapıldı. 


İtirafçı OYAK İştirakçisi 


Aziz Turan kimlikli Abdulkadir Aygan, tayin edildiği Burdur'da iken de Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) iştirakçisi olmak için başvurdu. OYAK Genel Müdürlüğü de 24 Ocak 2001'de Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na yazdığı bir yazı ile Aziz Turan'ın 15 Şubat 2001 
tarihinden itibaren daimi üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi. OYAK, Aziz Turan'ı 5-294982 numara ile üye kayıt defterine kaydetti. OYAK Genel Müdürlüğü, Aziz Turan'ın bağlı olduğu Tahakkuk Amirliği'ne tebligat yapılmasını isteyerek 15 Şubat 2001 tarihinden itibaren yüzde 10 aidat kesilmesini istedi. Böylece Aziz Turan OYAK'ın da iştirakçisi oldu. 


Bordrodaki 33 İsim 


Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İstihbarat Grup Komutanlığı'nın başında Jandarma Kıdemli Binbaşı Cemal Temizöz bulunuyordu. Binbaşı Zahit Engin'in yardımcılığını yaptığı ekipte, Yüzbaşı Musa Sünbül, Kıdemli Üsteğmen Osman Aksu, Üsteğmen R. Fatih Arslan ile birlikte 24 uzman çavuş görev yaptı. JİTEM ekibinde Aziz Turan kimliğini kullanan itirafçı Abdulkadir Aygan, Erhan Berak kimliğini kullanan Kemal Emlük, Emel Berak kimliğini kullanan Saniye Alataş ve Eda Esin Mert kimliğini kullanan Hatice Elmas adlı itirafçılar da JİTEM'de genel idari hizmetler sınıfın- da sivil memur sıfatıyla yer aldı. Maaş bordrolarına göre itirafçılar, jandarma kıdemli çavuşlar kadar maaş aldı. 


"Aziz Turan'ın Şubat 1998'de kesilen bordrosuna göre 26 milyon 539 
bin lirası özel hizmet tazminatı olmak üzere toplam 69 milyon 267 bin lira maaş ödendi. Devlet, itirafçıya, çocuk ve aile yardımı da yaptı. 


Sahte Belge Düzenlediler 


JİTEM istihbarat elemanı Abdulkadir Aygan'ın Adana Motor Meslek Lisesi'nden 1981 yılında okulu bırakmasının ardından kaybettiği tas- 


Віг/йет сі Anlattı... 


diknamesi, JİTEM'in girişimleriyle, Aziz Turan adına çıkarıldı. Adana Motor Meslek Lisesi'ne yazılan dilekçenin ardından”21 Mayıs 1991 tarihinde Okul Müdürü Hasan Aydoğdu tarafından düşülen notta, Abdulkadir Aygan"ın 16.11.1981 tarihli tasdikname ile okuldan ayrıldığı belirtildi. Okul tarafından verilen tasdiknamede Abdulkadir Aygan ismi yer alırken, JİTEM tarafından hazırlanan tasdiknamede ise Aziz Turan ismi kullanıldı. Jandarma Astsubay Adnan Erdeve ise sahte tastiknameyi "aslının aynıdır" kaşesi ile onayladı. 


Bütün Geçmişi Silindi 


Gerçekte Urfa'nın Suruç ilçesinin Uzunhıdır köyü nüfusuna kayıtlı olan Abdulkadir Aygan, itirafçı olup JİTEM'de göreve başladıktan sonra Aziz Turan kimliğini çıkardı. Abdulkadir Aygan devlet memurluğuna gerçek kimliği ile girdikten sonra kimliğini değiştirdi. Bundan sonra Aziz Turan adını kullanan Aygan, kendisine doğum yeri olarak da "Malatya'yı seçti. Ankara Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi nüfusuna kayıt yapan Aygan'a Antep'in Şahinbey Nüfus Müdür Vekili Ayfer Elçi tarafından yeni kimlik verildi. Aygan, çocuklarının kimliklerini de yeni kimliğe göre çıkardı. 


| TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 
NÜFUS CÜZBAŞ 


№ 559008 


“11707130426. 
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü de Aziz Turan adına 8 Şubat 1996'da ehliyet verdi. 01234 - 30.04.1992 belge numaralı B sınıfı ehliyetin seri numarası ise, L 202184. Sürücü belgesini düzenleyen polisin sicil numarası ise 121569 olarak yer aldı. 


Aziz Turan'a 210 322 93 41 hesap numarası ile Tasarruf Teşvik Personel kimlik kartı da verildi. 


Abdulkadir Aygan ismi ile askerlik yaptığı halde askerlik terhis belgesi Aziz Turan adına düzenlendi. Terhis belgesinde Aziz Turan ilkokul mezunu olarak gösterilirken, sivil hayattaki mesleği olarak da "yağlı boyacı" şeklinde kayıt tutuldu. Aziz Turan'ın terhis belgesini, ASAL Daire Başkanı Tümgeneral Saim Tezcan, Er İşlemleri Şube Müdürü yerine Personel Albay Atila Gökmen ve Özl. İşl. Şb. adına Personel Yüzbaşı Zekai Karaca imzaladı. 


Gücün Kaynağı 


Bölge'de kirli savaş yürüten, insanlara cehennem işkenceleri yapan, infaz listeleri oluşturan itirafçı Abdulkadir Aygan gibi cellatlar, esas güçlerini üst düzey askeri komutanlardan ve dönemin siyasilerinden aldı. Askeri komutanların yılbaşında, bayramlarda kart ve mektup göndererek verdiği açık çek, Aygan'ı cellatlaştıran en önemli güçler- den biri oldu. Dönemin Jandarma Asayiş Komutanı Orgeneral Necati Özgen ile birlikte objektiflere poz veren Aygan'ın, kişisel albümü- ne koyduğu fotoğraf, "dokunulmazlığın" en önemli kalkanlarından biri oldu. Askeri komutanlar, yalnızca devletin Aygan'a verdiği "yasal" Aziz Turan ismine değil, JİTEM'de kod isim olarak kullandığı "Şerif" adına bile kart gönderme pervasızlığını gösterdi. 


Diyarbakır JİTEM'de 10 yıl kadrolu cellatlık yapan Abdulkadir Aygan, gerek Diyarbakır'da olduğu süre içinde, gerekse Burdur'a sürgün edildikten sonra komutanlarından çok sayıda tebrik kartı aldı. 


Jandarma Albay Aytekin Özen, Burdur'daki İl Jandarma Komutanlığına Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) adına yeni yıl ve bayram kartı gönderdi. Ankara Güvercinlik'ten 29.12.1999 tarihinde kart gönderen Albay Özen, Aziz Turan'ın (Abdulkadir Aygan) JİTEM'de çalışmala- 
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Diyarbakır Orduevi/ 21 Haziran 1993 
J. Asyş. К. Org. Necati Özgen, İtirafçı Abdulkadir Aygan 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rında kullandığı "Şerif Aslan" kod adıyla da hitap etti. Albay Özen, kadrolu cellada, "Sevgili kardeşim Aziz (Şerif a..)" dedi. Albay Özen, Aygan'a 11.03.2000 tarihinde ikinci bir bayram kartı yolladı. 


Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Nurettin Ata da Abdulkadir Aygan'ın "P.K. 383 Diyarbakır" adresine 6 Mart 1994 tarihinde kart gönderdi. Binbaşı Ata, karta kendi adresini de verdi, ancak yazışma adresi olarak da "P.K. 19 Aydınlıkevler - Ankara'yı gösterdi. Ata, Abdulkadir Aygan'ın soyadını ise "Aygen" olarak zarfın üzerine yazdı. 


Abdulkadir Aygan'a yeni yıl kartı gönderen bir başka komutan ise Kara Harp Okulu'nda görev yapan Kurmay Albay Kurtuluş Öğün. 
Öğün, 8 Ocak 1993'te Aygan'a kart gönderdi. 


JİTEM'cinin Eğitim Notları 


Ajandasına JİTEM'deki kod adı olan Şerif Aslan'ı yazan Aygan, istihbarat ve sorgulama tekniği dersleri gördü 


İtirafçılık yasasından yararlanıp cezaevinden çıktıktan sonra askere alınan Abdulkadir Aygan, JİTEM kurucusu Cem Ersever tarafından Diyarbakır'a getirilerek JİTEM'in ilk kadrosuna alındı. Askerlik yaptığı sırada özel bir eğitimden geçirilen Aygan, askerlik süresi boyunca kontrgerilla faaliyetleri yürüttü. Askerlik görevinin sona ermesinin ardından istihbarat, sorgu, operasyon gibi faaliyetlere ağırlık veren Aygan'ın ajandası, çalışma tarzına ilişkin önemli ipuçları veriyor. 


Ajandasının hemen iç kapağında "İdeal bir istihbarat elemanında aranan özellikler" başlıklı yazı bulunuyor. İstihbarat subaylarınca verildiği tahmin edilen ders notlarını Abdulkadir Aygan, 21 madde ile şöyle özetledi: 


"Gönüllü olmalı; sır saklamalı, fazla konuşmasını sevmemeli; yaptığı işlerle övünmemeli; çeşitli şekillerde kendisini maskeleyebilmeli; soğukkanlı, zeki, cesur, muhakeme yeteneği yüksek ve atak olmalı; şahsi çıkarlarına düşkün olmamalı; kötü alışkanlıkları bulunmamalı; araba kullanmasını bilmeli, ehliyeti olmalı; fiziki bakımdan dayanık- 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


lı olmalı; gizli girme ve arama tekniklerini iyi bilmeli; planlı çalışma alışkanlığı olmalı; haberi kıskanmamalı, süratle ilgili birliğe ulaştırmal; İstihbarat değerlendirmesi yapabilmeli, süratle karar verebilmeli; sorgulama tekniklerini bilmeli; gerektiğinde inisiyatifini kullanabilmeli; mahiyetini eğitmeli ve teşvik etmeli; örgütlerin teknik ve taktikleriyle imkan ve kabiliyetlerini çok iyi bilmeli; IKK (İsühbarata karşı koyma) tedbirlerini çok iyi bilmeli ve azami riayet etmeli; propaganda ve karşı propaganda faaliyetlerini iyi bilmeli; ikna gücü yüksek olmalı, iyi konuşabilmeli." 


Ajandasının isim bölümüne JİTEM'de kullandığı "Şerif Aslan" kod ismini yazan Abdulkadir Aygan, kan grubu hanesine ise В Rh+ notunu düştü. 


İtirafçılara Sıkı Kontrol 


JİTEM'in 1999'da yapılan haftalık toplantısındaki notlar, diğer güvenlik birimlerinin JİTEM'in faaliyetlerini merak ettiğini, JİTEM'in de buna karşı bir takım tedbirler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Toplantı notlarına göre JİTEM'in Aygan gibi kadrolara bile güvenmediği ve hareketlerini kısıtlamaya çalıştığına ilişkin talimatlar bulunuyor. Bunun için geliş gidişlerin kontrolünden, gece yemeklere gidilmemesi- ne kadar bir dizi tedbirlere başvuruldu. Sonradan itirafçı olanlara da hiç güven duymayan Diyarbakır'daki JİTEM ekibi, 30 Nisan 1999 tarihli toplantısında haftalık hassas kaynak değerlendirmelerinin bilgisayara kayıt edilmesi kararı aldı. Çatışmalarda ölen ve yaralananların isimlerinin bölgelere ayrılarak bilgisayar kayıtlarına geçirilmesinin tartışıldığını toplantıda, bu isimlerin daha önce oluşturulan ölüm listelerinden düşürülmesi kararlaştırıldı. Abdulkadir Aygan, JİTEM komutanının talimatlarını şu şekilde ajandasına kaydetti: 


"1- Çalışmalar planlı, programlı olacak. Herkes birbirinin yedeği durumunda olacak; 2- Görev talimatı taslağı hazırlanacak (Herkes için ayrı ayrı); 3- Harita güncel olacak. Duyumlar işlenecek (asetat kalemlerle); 4- Günlük toplantılara gelirken teslim kestirmeleri odadaki haritada yer olarak gösterilecek; 5- İdari maksatlarla ilgili araç çıkarmak komutana aittir; 6- İstihbari amaçla araç çıkarılabilir, ancak gidiş ve 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gelişlerde komutana bilgi verilecek; 7- İstihbarat faaliyetleriyle ilgili defterler masanın üzerinde olacak. Faaliyetler deftere kaydedilecek. 
Görevlendirilenler kayıt yapacak. Yapılan faaliyet yazılacak; 8- Memurlarla (itirafçılarla) ilgili yetkiyi istihbarat subaylarından müsaade alınarak gidiş-gelişlerde mutlaka bilgi verilecek. 9- Özel yaşantıya herkes dikkat edecek. Gece herkes arandığında bulunmalı. Sağa sola yemeğe veya eğlenceye gidilmeyecek; 10- Dışarıdan gelen itirafçılardan sakınılacak. Onlarla ilişkilere dikkat edilecek. Herkesle her yere gitmeyin. Alkolle barışık olmayın. Ölçü ve seviye bilinerek alınabilir. 11- Sorunlar komutanla açık yüreklilikle görüşülebilir; 12- Sağa sola faaliyetlerle ilgili bilgi verilmeyecek, dedikodu yapılmayacak. 
Dışarıyla ilgili davranışlar düzene konulacak." 


Toplantının sonunda bir sonraki günün planlaması yapıldı. Ertesi günün 1 Mayıs olduğunu belirten JİTEM komutanı, erkek elemanların saat 8.30'dan itibaren göreve çıkacağı talimatını verdi. Komutan, bunun için de servis çıkarılacağını belirtti. 


Abdulkadir Aygan, bir başka toplantıda kendisine verilen görevi şöyle kaydetti: "Telsiz görüşmelerinin haftalık ve aylık değerlendirmesi hazırlanacak; erzak toplanma ve gidiş yönüne doğru değerlendirmek gerekir (üstlenme alanı neresi), MED TV özetleri (anlam olarak ne anlam ifade ettiği yazılacak)." ` 


Cadde Cadde Diyarbakır 


ЛТЕМ celladı Abdulkadir Aygan'ın ajandasında sadece sorgu, istihbarat bilgileri, isim listeleri yer almıyor. Aygan, Diyarbakır'ın tüm cadde ve bulvarlarının isimlerini de ajanclasına kaydetti. Aygan'ın ajandasına göre Diyarbakır'da 10'u bulvar olmak üzere tam 42 cadde bulunuyor. 


Özel Şifreli Bilgisayar 


Abdulkadir Aygan'ın, topladığı bilgileri arşivlemek için de özel yazılmış bilgisayar programları kullandığı ortaya çıkıyor. Aygan'ın notlarına göre; mesaj yazmak için bilgisayar açıldıktan sonra 2 entr, 37 entr, 
21 entr, 3 entr yazılacak. Bilgisayar numarası çıktıktan sonra F 10'a 
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basılacak. Gereği için: RR yazılacak. Haber talimatı bilgisayarla çekileceği belirtilen notta gizlilik derecesi de "S-Giz h" kodu kullanılacağı belirtiliyor. 


Listeye Alınmayan Yok 


Bölge'de özellikle de Diyarbakır'da ne kadar demokrat, yurtsever, sivil toplum kuruluşu temsilcisi varsa tümü, Abdulkadir Aygan'ın listesine girdi. Örneğin Diyarbakır'daki hastanelerde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, sağlık müdürlüğünde çalışan doktor, hemşire, sağlık memuru, diş hekimi, eczacı, teknisyen gibi birçok kişinin ismini sıraladı: "Selahattin Güvenç, Fırat Avşar, Remzi Ateş, Hanefi Ermiş, Mehmet Arslan, Zülfü Atlı, Ali Ürküt, Kerim Ezegi, Dr. Veysi Ülgen, Dr. İlhan Diken, A. Vahap Kaya, Hamit Tekin, Ramazan Kaval, Sedat Karakoyun, Ahmet Tiryaki, Hemşire Saliha, Necat Binici, Hamit Pamuk, Dr. Abdullah Gündüz, İhsan Çakır, Hanım Sağır." 


Aygan bu isimler karşısında değişik zamanlarda çeşitli kalemlerle nerede çalıştıkları, yaşları ve eşgalleri ile ilgili bilgiler not aldı. 


Yine Bismilli Fırat Avşar'la ilgili Yenişehir'deki evi ile ilgili açık adres ve tarif yer alırken, boy, kilo, saç modeli ve rengi ile ilgili notlar kaydedildi. 


Diyarbakır'daki siyasi davalara giren avukatlarla ilgili de listeler hazırladı: "Sabahattin Acar, Şinasi Tur, Vedat Ertem, Esin Toy, İhsan Biçici, Fethi Gümüş, Arif Altunkaya (Altunkalem), M. Selim Kurbanoğlu, Feridun Çelik, Cabbar Leygara, Niyazi Çem, Meral Danış (Beştaş) Mesut Beştaş, Baki Demirhan, Tahir Elçi (Mardin Barosu), Fevzi Veznedaroğlu, Abdullah Akın, Edip Yıldız, Fuat Demir, Şeyhmuz Milli, Ayşe Aslan, Arzu Şahin, Sedat Aslantaş". 


Bu isimlerden Esin Toy, İhsan Biçici, Fethi Gümüş, Şeyhmuz Milli, Ayşe Aslan'ın üzeri çizilirken, bazı avukatların isimlerinin karşısına kırmızı kalemle "X" işareti konuldu. Bazı avukatların isimleri de daire içine aldı. 


Dönemin İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Mahmut Şakar'ın telefon 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уе adreslerini kaydeden Aygan, mimar-mühendis Neslihan Özkan'ın adreslerini not aldı. 


Gazeteci Sorgusuna Katıldı 


Yeni Ülke gazetesinin Cizre muhabiri Ramazan Avcı'nın 14.8.1991'deki sorgusuna katılan Aygan, Avcı'nın ailesi ile ilgili bilgileri not aldı. Irak'a gidişi ile ilgili sorgulanan Ramazan Avcı, Milliyet'ten Şeyhmus Çakan, Hürriyet'ten Faruk Balıkçı, Sabah'tan Enver ile birlikte gerilla komutanlarından Cemil Bayık ile görüşme yaptıkları bilgisini not aldı. Gazeteci Namık Durukan'ın Hindibaba Sokak'taki evi ile Milliyet gazetesindeki adresini kaydetti. 


Gazeteci Fereç Çobanoğlu ile ilgili olarak bilgilere yer verilirken, kimi kişisel özellikleri de not alındı. 


Kapanan Melsa Yayınları'nın İstanbul Çemberlitaş Piyerloti Caddesi üzerindeki adresi ve telefonu not edilirken, Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır'da kullandığı 21 AH 725 plakalı aracı da kayıt altına alındı. 


Basının istihbarat için de takip eden Abdulkadir Aygan, Gerçek dergisinin 28 Mayıs 1994 tarihli 9. sayısında Diyarbakır'ın merkeze bağlı Dikmetaş, Hatunlu ve Cumhuriyet köylerinin Hizbullah'ın denetimin- de olduğu ve kamp yeri olarak kullandığı haberi not alındı. Haberde- ki 21 T 0669 plakalı Toros ile 21 T 0679 plakalı station taksinin Hizbullahçıların suikastlerde kullandığı araçlar olduğu bilgisini not etti. 


Gazeteci Müslüm Yücel için ise "Urfalı", "Özgür Gündem muhabiri" ve "PKK'li" olduğu notu düşüldü. 


Yeni Ülke muhabiri Mehmet Şenol'un 11 Mayıs 1992'de Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmasının yapılacağı bilgisi de Aygan'ın ajandasında yer aldı. 


Öğrenci Listesi 
Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerle ilgili 11 kişilik bir isim lis- 


tesini şu şekilde defterine kaydetti: "1- Yusuf Aslan (Komite Başk.) 
Fizik 4'te okuyor. Ocak 94'te 6 kişiyi kırsala göndermiş; 2- Fahri Yavaş Adıyamanlı Biyoloji 2'de; 3- M. Emin Ateş Coğrafya 4'te Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu'nda kalır Muş Malazgirtli; 4- Ahmet Bilge 3'üncü sınıfta; 5- Rojin Hekimoğlu Silvanlı Biyoloji 2'inci sınıf, 6- Cevat Сапpolat para yardım toplama işi; 7- Cenk Yolcu Erganili; 8- Ayfer Sert Siverekli; 9- Ahmet .... sınıf öğretmenliği 3'üncü sınıf, 10- Sedat ..... 
Fizik 2'inci sınıf, 11- Velat Esen." 


Abdulkadir Aygan bu listenin hemen ardından üç kişi ile ilgili ayrıntili keşifler yaparak ajandasına kaydetti. Buna göre, "1- Sedat Yıldız - 1.70-1.75 boy, kumral, düz saçlı, saçını yana tarar. Esmer, 75-80 kilo- da. Her gün dolmuşla Ergani'ye gidip gelir. 2- Rojin Hekimoğlu - Biyoloji 2. sınıfta. Kumral, uzun saçlı, saçları düz, 20 yaşlarında 1.72 
boylarında. Etek giyer, esmer, şehitlikte ailesiyle kalır. 3- Mehmet Emin Ateş - Muş Malazgirtli. Coğrafya 4'te okuyor. Sarı saçlı, yeşil gözlü, gözlüklü, 1.70 boylarında 80 kilo civarında. 23-24 yaşlarında." 


Valilikten Ödenek Takibi 


Viranşehirli Fethi Yıldırım'ın Yeşil tarafından JİTEM'e teslim edildiği notu alınırken, gerillaya katılan kişilerin isimleri, kod adları ve ailesinin adresi ve telefonları kaydedildi. Gerillada olan kişilerin kod isimleri, doğum tarihleri, eğitim durumları, gerillaya katılım tarihleri, ailelerinin adres ve telefonları da ayrıntılı listeler halinde ajandada yer aldı. Gazetelerde çıkan haberleri de titiz bir şekilde izleyen Aygan, derneklerin yönetimine seçilen kişilerin bile listesini tuttu. 


Bir başka bilgi Dicle Üniversitesi'nde temizlik şirketinde çalışan Mehmet Şerif Koyuncu ile ilgili. Örgütle irtibatlı olduğu belirtilen Koyuncu için, "Elde edilmeye çalışılacak. Bizim kontrolümüzde olacak" notu bulunuyor. 


Abdulkadir Aygan'ın ajandasında sık sık cezaevindeki itirafçılarla görüşme konusu da gündeme geliyor. Prosedürün öğrenilmesi, cezaevine gidilip bir takım istihbaratların toplanması ile ilgili notlar bulunuyor. İtiraf çılarla ilgili televizyonda program yapma önerisi de notlar içerisinde yer aldı. Yine Valilikten kendileri için ayrılan ödeneğin takibini de JİTEM'ciler yaptı. 
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Duruşmalan İzliyordu 


Bir savaş örgütü olarak ortaya çıkan JİTEM'in, yargının elindeki kimi dosyaları yönlendirdiği ortaya çıktı. Diyarbakır DGM'ye çıkarılan Şerif Avşar'ı, serbest bırakıldıktan sonra kaçırıp öldüren JİTEM'in DGM'de görülen birçok davayı takip ettiği, yapılacak işlemleri izlediği belirlendi. Ajandasındaki raporlara göre Abdulkadir Aygan'ın bazı dosyaları izlediği, hatta DGM başkanları hakkında değerlendirmeler- de bulunduğu ortaya çıktı. Cellat Aygan'ın yargıdan önce olayın faili olarak gördüğü bazı kişileri belirlediği, tuttuğu raporlara geçti. 


Örneğin 12.12.1997 tarihli bilgi notunda Silopi Başköylü Mehmet Aşan'ın, Diyarbakır 2 No'lu DGM'de 20 Ocak 1998'de duruşmasının görüleceği belirtiliyor. Notta 1995/536 No'lu davanın takip edilmesi gerektiği yazıyor. 


20.01.1998 tarihli raporuh altında Mehmet Aşan'ın 2 No'lu DGM'deki davası ile ilgili şu rapor tutulmuş: "Mehmet Aşan - 19.03.1998 tarihine ertelendi. 23. Jandarma Sınır Tümeni'nde 27.07.1995 tarihli yakalama tutanağında imzaları bulunanların açık kimliklerinin mahkemece istenmesi; Pişmanlık Kanunu'ndan yararlanması için yasa çıkacağı..." 


Mehmet Aşan'ın bir sonraki mahkemesi de JİTEM tarafından izlendi. 20 
Mart 1998'de duruşmaya giden Aygan, aynı tarihli raporunda "Duruşmaya geldi. 20.05.1998 gününe ertelendi. 1- Tutukluluğun devamına... 2- Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı'na yazılan (kod isimli şahısların) yazının cevabının beklenmesine... 3- Korucuların tespitine teslim olduğu... 
4- Kara Kuvvetleri yazısının tekrar istenmesi." 


Cezaevi Katliamı Davası 


Abdulkadir Aygan, Diyarbakır'da 10 kişinin demir çubuklarla öldürüldüğü cezaevi katliamı davasına da ilgi gösteren JİTEM için, 02.12.1997 tarihinde şu bilgileri rapor etti: 


"24 Eylül 1996 tarihinde cezaevinde meydana gelen olayla ilgili olarak; 5 rütbeli (1 subay, 3 astsubay, 2 uzman çavuş, 26 erbaş ve er), 
2 müdür açığa alındı (tayin edildi), 38 polis. Önce ayrı dava, sonra 
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lül 1996 olay tarihi. Deliller toplanıyor. Sanık erlerin bulundukları yerlerde ifadeleri alınıyor. Sanık polislerin de ifadesi alınıyor." 


DGM Hakimiyle İlgili Rapor 


Diyarbakır 2 No'lu DGM'de görülen 1993/573 sayılı dosya da JİTEM tarafından takip edildi. Abdulkadir Aygan, bu dosya ile ilgili olarak şu raporu yazdı: "Mustafa Güneş... İçeride öldürülen bir teröristin davasından tahliye olamıyor. Mahkeme devam ediyor. (TCK) 448'den (dava) açıldı, sonra (TCK) 463'e çevrildi... 


2 No'lu DGM; Dosya 93/573; Başkan yeni gelmiş. 1993'te cezaevinde bu olay olmuş. 1994'te bütün davalardan tahliye olmuş; fakat halen 463. maddeden yatıyor. Olayın asıl faili Ahmet Tosun'un bulunmayışı mahkemeyi uzatıyor." 
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Aşiretlerle İlgili “ən 


Koruculuk sistemi ve aşiretlerle ilgili olarak da dersler alan ve istihbaratlar toplayan Abdulkadir Aygan, koruculuk sisteminin 26 Mart 
1985 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek 4 Nisan 1985 tarihli ve 18715 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini not etti. 


Ayganın notlarına göre, JİTEM'in, Bölge'deki aşiretler hakkında da bilgi topladığı ortaya çıktı. Notlara göre, aşiretler ve liderleri şöyle: "Mehmetpiran Aşireti-Paşa Сап; Şerefan Aşireti-İskender Ertuş; Alan Aşireti-Sadun Seyhan: Ezdinan Aşireti-Abdurrahman Özbek, Şidan Aşireti-Kaya Öner, Сгаһуап Aşireti-Hacı Rıza Ertaş, Mukusan Aşireti-Faruk Orhun: Botan Aşireti-Hacı Ali, Havusdan Aşireti-İsmail Baran, Halilan Aşireti-Cafer Tomay, Gıravi Aşireti-Aziz Eraslan, Guyan Aşireti-Hazım Babat, Batüyan Aşireti-Osman Demir..." 


JİTEM'in Savaş Bilançosu Açık Verdi 


Abdulkadir Aygan'ın ajandasında OHAL Bölgesi'nde yaşanan çatışma, gözaltı, tutuklama, köy boşaltma gibi hak ihlalleri de bir bilanço olarak yer alıyor. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, 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Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli ve Elazığ illerini kapsayan bölgede 
19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren Olağanüstü Hal uygulandığı belirtilen JİTEM raporunda, Suriye ile 304, Irak ile 363 ve İran ile 413 
kilometre uzunluğunda sınır bulunduğu bildiriliyor. Ajandadaki rapora göre, "Bu bölgede; 88 ilçe, 119 bucak, 4461 köy ile 5568 mezra mevcut olup, bunlardan 913 köy ile bin 748 mezra terör örgütünün baskısı ya da güvenlik nedeniyle boşaltılmıştır" deniliyor. 


Ajandada, 19 Temmuz 1987 ile 14 Nisan 1996 tarihleri arasında toplam 62 bin 992 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 19 bin 311 kişinin tutuklandığı, 43 bin 326 kişinin ise serbest bırakıldığı bilgisi yer alıyor. Bu hesaplamaya göre; toplam gözaltına alınanlardan tutuklanan ve serbest bırakılanlar çıkarıldığında 355 kişinin kayıp olduğu ortaya çıkıyor. Raporda bu kişilerle ilgili bir bilgi ise yer almıyor. 


Ajandaki bilgilere göre 10 bin 927 PKK'linin öldürüldüğü, 217'sinin yaralandığı, 2 bin 9'unun sağ yakalandığı, bin 515'inin ise teslim olduğu belirtiliyor. 4 bin 500'ü Türkiye dışında, 2 bin 700'ünün de Türkiye'de olmak üzere 7 bin 200 civarında silahlı gerillanın bulunduğu kaydediliyor. Çatışma ve operasyonlarda elde edilen silahların da dökümünün yapıldığı ajandada, 3 bin 452 güvenlik kuvvetinin öldüğü, 
7 bin 276'sının yaralandığı ifade ediliyor. 


Ajandada 3 bin 981 sivilin öldüğü, 4 bin 650'sinin de yaralandığı vurgulanıyor. Bu rakamların bazı insan hakları örgütlerinin açıkladığı rakamlara yakın olduğu ortaya çıktı. Bu dönemde 5 bin 983 silahlı saldırı ve çatışma yaşandığı kaydedilirken, toplam 12 bin 521 olayın meydana geldiği belirtiliyor. 


OHAL Bölgesi'nde 50 bin 874 kadrolu, 10 bin 567 de gönüllü korucu olmak üzere toplam 6l bin 441 korucunun görev yaptığı, 175 bin de TSK mensubunun Bölge'de görev yaptığı bildiriliyor. 


Meara ve Köy Koordinatları 


Aygan'ın ajandasında toplanan istihbaratlar doğrultusunda birçok köy ve mezranın koordinatları da yer alıyor. Bu köylerin birçoğu ya yakıldı ya da boşaltıldı. İşte köy ve koordinatları: "1- Kulp-Hazraz 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(78-40) mezrası ve civarı, 2- Kulp-Galbirin (78-41) Tepe, 3- Kulp Araçkan (45-80) ile Nasırka (82-41) 4- Kulp-Kanikan köyünün Malabadi (79-45), Malaömer (78-45), Tat Mahallesi (79-46), Meydan Mahallesi (77-46), Keş Mahallesi (79-42) mezralarında, 5- Kulp-Firki (88- 
52) ile Horzika (91-53) mezraları, 6- Kulp-Sason Gehan (91-40), Pozmeri (94-40) ve Gelehoşki (94-42) tepeleri arasında kalan vadi, 7-Sason-Kulp Garikan (91-38) ile Hasana (91-39) mezraları". 


Korucular Orman Kesti 


JİTEM'ci Aygan'ın 1997 Ajandası'nda ilginç bir liste yer alıyor. Aygan, 
11 Eylül 1997 tarihinin altında orman kesen korucu, muhtar ve köylülerin listesini veriyor. "Orman Kesenler (GKK)" başlığı altında Hamzalı köyünün Çöl mezrasından Vasıf Taş ve kardeşi Mele Nuri Taş, İhsan Taş, Ebedin Taş, İhsan Aslan (Hamzalı'da oturur), Sadık Çiçek, Adil Çiçek, Kerem Çiçek, Lütfü Zengin (Hamzalı muhtarı), Yılmaz Aslan (Grekoki - Çöl mezrası) Müntaz Aslan, İzettin Türk (Hamzalı'ya bağlı Gremergi mezrası)." 


Bu kişilerin köyün bir saatlik mesafesinde gidip sabah saat 08.00'den akşam saat 20.00'ye kadar orman kestikleri istihbaratı düşülmüş. 


Kanat, Yeşil'le Adam Kaybetti 


Mardin Ömerlili itirafçı Alaattin Kanat'ın Tekirdağlı hemşire Gül Ег- den'le evlendiği istihbaratı yer alıyor. Gül Erden'in Bursa Yatılı Kız Sağlık Meslek Lisesi'nde okuduğu ve hemşire olarak Mardin Midyat'ta görev yaparken РККШеге ilaç yardımı yaptığı bilgisi verildi. 
Gül Erden'in РКК'Шегі tedavi ettiğini, o sırada "Zınar" kod adıyla Mardin bölgesinden sorumlu olan Alaattin Kanat'la tanıştığı belirtilen istihbarat notunda, Kanat'ın İstanbul'da görevlendirildiği, Gül Erden'in de deşifre olması nedeniyle Midyat'tan İstanbul'a geldiği kaydediliyor. Kanat'ın hemşire Erden'le İstanbul'da evlendiği ifade edilen istihbarat raporunda, Alaattin Kanat'ın Diyarbakır'da iken Vanlı bir işadamını Yeşil ile birlikte otelden alıp kaybettiği ve büyük miktarda markına el koyduğu belirtiliyor. Alaattin Kanat'ın Diyarbakır'daki halk otobüsü ihalesinde büyük vurgun yaptığı söylentisi de istihbarat notuna geçirilirken, Kanatın "Hasan İpek" adıyla Kalecik Yarıaçık Cezaevi'nde yattığının gazetelerde yazdığı bilgisi aktarılıyor. 


Bir başka notta ise, Ramazan Yavuz'un 1993'te yakalandığı ve yargılamasının sürdüğü ifade edilerek, "İtirafçı koğuşuna geçmek istiyor. 
Daha önce Gaziantep Kapalı Cezaevi'ne nakledilmiş. Orada itirafçı koğuşuna geçmiş. Tekrar Diyarbakır'a getirmişler. Halen siyasi koğuşta sorumlu" deniliyor. 


Cellatlar Birbirine Girdi 


JİTEM celladı Abdulkadir Aygan, 9 Temmuz 1998'de Mersin'de kızının da yanında bulunduğu sırada kendisi gibi itirafçı olan Abdulhakim Güven'i silahla taradı. 


Mahkemeye müteahhit olduğunu bildiren ve Fırat Altın kimliğini kullanan Güven ölümden döndü. Adam öldürmeye teşebbüsten hakkında dava açılan Aygan'a, "silahla yaralama"dan ceza verildi. Mahkeme Güven'i ise "kavgada silah çekme" suçundan 1 ay hapis cezasına çarptırdı. 


Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1998/365 esas ve 2000/337 karar sayılı dosyasına yansıyan bilgilere göre olay şöyle gelişti: Adana depremi üzerine akrabalarını ziyaret amacıyla JİTEM'den 5 günlük mazeret izni alan Aziz Turan kimlikli Abdulkadir Aygan, kendisi gibi itirafçı olan arkadaşı Fırat Altın kimlikli Abdulhakim Güven ile birlikte Diyarbakır'dan Adana'ya geldi. Eşini ve çocuklarını Nizip'teki kayınvalidesine bırakan Aygan, büyük kızı Leyla ile birlikte Güven'in özel otomobiliyle Mersin'e geldi. Burada akrabalarını bulamayan Aygan, kızı ile birlikte Hitit Otel'e yerleşti. Bir süre sonra Abdulhakim Güven, kendisi gibi itirafçı olan Hüseyin Bülbül'ün kayınpederi Mehmet Yavuz ve kızı Fidan Yavuz da olduğu halde Aygan ve kızı Leyla'ya gezmeyi teklif etti. Bunun üzerine Aygan, kızı ile birlikte Güven'in aracıyla Viranşehir Galaks Bar-Restoran'a gitti. Aygan ve Güven burada alkol aldı. Gece ilerleyen saatte Aygan ile kızı Leyla aniden sinirlenerek bardan ayrıldı. Masadaki Mardin Nusaybinli Mehmet Yavuz'ın kızı Fidan Yavuz ile Güven de araçla peşlerinden gitti. Viranşehir Motel önünde Aygan ile Güven tartıştı. Güven'in "Neden haber vermeden kalktınız?" diye çıkışmasına, Aygan "Hepinizin suratı asık" diye yanıt vererek tartışmayı sürdürdü. Güven, silahı çekip ateş etmeye çalıştı; ancak silahı tutukluluk yaptı. Bunun üzerine Aygan, Güven'i JİTEM'in verdiği ruhsatlı silahı ile taradı. Ağır yaralanan ve vücuduna aldığı üç kurşunla hayati tehlike geçiren Güven, Aygan'dan şikayetçi oldu. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçerek olayın alkollü olmasından kaynaklandığını söyledi. 


Abdulkadir Aygan, o gün aşırı alkol alan Güven'in tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi. Masada kızının ve başkasının da olduğunu belirten Aygan, "Küfürlü konuşuyordu, sağa sola laf atıyordu. Can sıkıcı hareketleri vardı. Tuvalete gidince kızımla çıktık. 'Benden habersiz nasıl giderler" diyerek arkadan geldi" diye konuştu. 


Av. Ersin Yalçınkaya'nın Abdulhakim Güven'i, Av. Necip Göçtü'nün Aziz Turan'ı (Abdulkadir Aygan) savunduğu davada savcı Fahrettin Küçüköz, Güven'in sahte basın kartı ve sanayi ticaret odası kartı taşımak, memura yalan beyanda bulunmak suçlarından beraatini istedi. 
Güven'le Aziz Turan'ın bilinmeyen bir nedenle tartıştıklarını Güven'in kavgada silah çektiğini ve bu nedenle cezalandırılmasını istedi. 


Emniyet Yazı Gönderdi 


Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemeye 11 Şubat 1999'da gönderdiği yazıda Fırat Altın'ın gerçek isminin Abdulhakim Güven olduğunu; ancak Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak Emniyet Genel Müdürlügü'ne başvurduğunu, nüfus kaydının Cizre'den alınıp Ankara Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'ne nakledildiğini isminin de "Fırat Altın" olarak değiştirilip bu isimle kimlik verildiğini bildirdi. Savcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yönlü yazısı üzerine sahte kimlik taşımaktan dolayı da beraatini istedi. Savcı Küçüköz, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığını, yakın arkadaş olduklarını belirterek, işlenen suçun "adam öldürmeye tam teşebbüs" değil, "silahla yaralama" olduğunu savundu. 


Birjitem'ci Anlattı... 


Sun TV Kartına İade 


Ahmet Mevlüt Yıldırım başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesi de Aziz Turan'a, devletin verdiği ruhsatlı silahla müessir fiil suçu işlediği gerekçesiyle 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Aziz Turan'ın "sabıkasız olması" nedeniyle de bu cezasını tecil etti. Abdulhakim Güven'i ise "kavgada silah çekme" suçu nedeniyle 1 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da 330 bin liraya çeviren mahkeme, Güven'in sabıkalı oluşu nedeniyle cezayı tecil etmedi. Mahkeme, Fırat Altın adına düzenlenen nüfus cüzdanı, silah taşıma ruhsatı, ticaret odası kartı, Sun TV kartı ve Emlak Bankası ile Yapı Kredi Bankası kredi kartlarını iade etti. 


Tutanaklarda Kod İsim 


Olayın en yakınındaki tanığı ve itirafçı Hüseyirı Bülbülün baldızı Fidan Yavuz, Aziz Turan kimliğini kullanan Abdulkadir Aygan'dan "Şerif" olarak, Fırat Altın kimliğini kullanan Abdulhakim Güven'den ise "Ferit" olarak söz etti. Fidan Yavuz"un olay günü polise verdiği ifadede Ferit olarak bildiği kişinin evlerine gelerek babasıyla konuştuğunu ve kendilerini yemeğe götürdüğünü söyledi. Yolda Şerif ve kızı Leyla'yı da Mazda beyaz pikapla alarak önce yemek yediklerini daha sonra da bara gittiklerini anlattı. Fidan Yavuz, ifadesinde şunları söyledi: "Barda canlı müzik icra ediliyordu. Masaya alkol istendi. Babam, Ferit ve Şerif alkol aldı. Bizlere de alkolsüz içecek söylediler. 
Alkol alınca barda Ferit, Şerif ve kızı Leyla hep birlikte piste çıkarak oyun pynadılar. Ben ve babam oyuna kalkmadık. Oyun bittikten sonra Ferit Abi yanıma gelerek surat astığımı söyledi. Ben de "Bizleri diskoya götürecektiniz, neden bara getirdiniz?" dedim. Saat 02:00 sıralarında Şerif ile kızı Leyla birden masadan kalkıp gittiler." 


Mahkeme, JİTEM'de kod isim olarak kullanılan "Şerif" ve "Ferit" isimlerini ne sordu ne de araştırdı. Öte yandan mahkeme Aziz Turan'ın sabıka kaydını istedi; ancak gerçek adı olan Abdulkadir Aygan'la ilgili hiçbir belge sunulmadı. 


Bu olaydan sonra Aygan'ın 23.08.1999'da JİTEM'le ilişkisi kesildi. Aygan 13.09.1999'da tekrar işe başlatıldı. Ancak Aygan-Güven gerginliği sonrasında Abdulkadir Aygan Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın emrine tayin edildi. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


BURDUR DOSYASI 
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Bir }йет'сї Anlattı... 


Köylülere Coplu Tecavüz 


Sokaklarda yakaladıkları Kürtleri JİTEM sorgularında boğazlayan Abdulkadir Aygan, sürgün edildiği Burdur'da da jandarma istihbarat görevlileriyle birlikte 10 yıllık deneyimini sergiledi! İç düşman üzerine şekillenen savaş aygıtı JİTEM'in Burdur'da akıllara durgunluk verecek işkenceleri... 


8 Mart 2000'de Burdur'un Bucak ilçesinin Karaaliler köyünde çiftçi 
Ahmet Korkmaz'ın ahırından 26 adet inek çalındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, aynı köyden Tahir Yıldız ve İsmail Yüncü, Heybeli köyünden Salih Duran ve Salih Yüncü, Keçili köyünden Erol Kırcı, Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyünden Ali Macit ile Afyon'un Dinar ilçesine bağlı Yıprak, Kınık, Uluköy ve Tahtalı beldelerinde ikamet eden Yunus Gürbüz, Nurettin Aydın, Tahsin Horzum, Ramazan Danacı, Ramazan Karaaslan, Abdullah Parlar ve Ayar Çakır'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. 


Hırsızlık yapılan köyde 9 Mart 2000'de saat 01:00 sıralarında zanlı olarak gözaltına alınan Tahir Yıldız (51), önce Adli Tabipliğe çıkarılarak sağlam raporu alındı. Ardından Bucak Jandarma Karakolu'na götürülen Tahir Yıldız, Jandarma İstihbarat Subayı Sedat Şükrü Anafarta'nın diğer gözaltındaki sanıkların önünde kendisine "Hırsızlık olayını kabul et; yoksa kızını, karını, ananı karakola getirip ırzına geçerim" diyerek işkenceye başladığını söyledi: "Daha sonra ellerim kelepçeli ve gözlerim bağlı bir şekilde beni bir odaya aldılar. Ardından merdivenlerden bodrum katına indirdiler. Buraya götürülürken başımı eğmem söylenerek, sanki bir dehlizden geçiriliyormuşum gibi gezdirildim. Burada yarım saat boyunca kaba dayak attılar. Tuvalete götürmediler. Tüm gece tek ayak üzerinde beklettirmeye ça-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Tahir Yıldız 


lışıyorlardı. Tek ayak üzerinde durmayı başaramadığım için sürekli dayak yedim. 


Gözaltına alındığım 9 Mayıs'tan 13 Mayıs'a kadar bana ne ekmek verdiler, ne de yemek yedirdiler. Arada bir su veriyorlardı. 


Ertesi gün önce ayak falakası, daha sonra çırılçıplak soydular. Penisime elektrik verdiler. Günler geçtikte zulmün dozu da arttı. Önce falakaya alındım. Ayaklarımın altındaki deri soyulana kadar dövdüler. 
Daha sonra hayalarımı sıktılar. Basınçlı soğuk su verdiler. 6-7 kez başıma bir poşet geçirip boğmaya çalıştılar. Yüksek bir yere çıkartıldım ve başıma bir şey geçirdiler. O kadar çok terlemiştim ki bayılıp yere düştüm. Beş altı saat boyunca baygın kaldım. Kendime geldiğinde Aziz Turan bana 'Rahatın iyi mi' dedi. Benim ellerimi arkaya bağladılar. Üzerime baskı yaptılar. 


Cumayı cumartesiye bağlayan akşam İstihbarat Subayı Sedat beni anadan doğma soydu. Daha sonra buraya Bucak Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Hikmet Batur ile Aziz Turan geldi. Başkaları da 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vardı. Hikmet Başçavuş şortumu giymeme müsaade etti. Bu şekilde odada durdum, üşüdüm. Bu olaylar o dönem askerlik yapanlar tarafından da görüldü. Ben çıplak iken gözlerim bağlıydı. Beni 5-6 kez bir copun üzerine oturturarak tecavüz ettiler. Komuta yine Sedat Şükrü Anafarta'daydı. 


Savcılığa çıkarıldığım gün su istedim. Vermediler. Ama ne olduğunu bilmediğim sarı bir sıvı içirmeye zorladılar. Yine içinde ne olduğunu bilmediğim sarılmış bir sigara içirmeye çalıştılar. Savcılığa çıkarılma- dan hemen önce sağ kolumdan bir asker tarafından zorla iğne yapıldı. Uykulu bir vaziyette ifade vermeye zorlandım. Gözaltı süresince ailemle ve izin almalarına rağmen avukatım Hüseyin İnal ve Mehmet Karagöz'le görüştürülmedim. Diğer köylülere de benzer işkenceler yapıldığını onları görünce anladım. Savcıya sevk edilmeden önce rapor için Bucak 1 No'lu Sağlık Ocağı'na götürüldük. Burada subaylar Şeref Göztepe ve Sedat Şükrü Anafarta, doktor Mithat Şencan'ın başında bekleyerek sağlam raporu verdirdi." 


Hayvan hırsızlığı iddiasıyla Savcılığa çıkarılan köylüler jandarmada işkence gördüklerini belirterek sağlam raporuna itiraz etti, Savcı, sanıkları bu kez Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ve burada işkence gördüklerine ilişkin rapor aldılar. Kısa bir süre tutuklu kalan Tahir Yıldız ve arkadaşlarının davaları Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Yıldız, 16-23 Mayıs tarihleri arasında depresyon tanısıyla Bucak Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gördü. Yıldız'a Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Şubesi 2 yıl psikolojik tedavi uyguladı. Yıldız, TİHV'den ve İzmir Tabip Odası'ndan tecavüze uğradığına ilişkin raporlar aldı. 


Ayaklannı Yaktılar 


Çebiş köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Ali Macit, hayvan otlatırken İstihbarat Subayı Sedat Şükrü Anafarta'nın arabasıyla birlikte yayladaki evine geldiğini ve gözaltına alındığını söyledi. Av tüfeğine el konulduğunu ve Ali Gökpınar'dan ruhsatsız silah almakla suçlandığını belirten Macit, "Ali Gökpınar bitkin bir haldeydi. Benden aldığı koyunlar karşılığında tabanca verdiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar yayladaki 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Ali Macitin ayakları bilinmeyen bir sıvı dökülerek yakıldı, eli ise sakat bırakıldı... 


evimize götürdüler. Taşların arasında sakladığım tabancayı Sedat Astsubay'a verdim. Sedat Şükrü Anafarta sürekli beni dövüyordu." 


Hayvan çalmakla suçlandığını ifade eden Ali Macit, yaşadığı dehşet işkenceyi şöyle anlattı: 


"Bizim çevre köylerinden insanlar vardı. Dinar'dan da bazılarını gözaluna almışlardı. Beni yemekhanede zincirle bağladılar. Bize işkence yaptılar, dövdüler, sövdüler. Suçlamaları kabul etmedim. 15 gün komutanlıkta kaldım. Bizi çırılçıplak soydular, battaniye ıslatıp elektrik verdiler. Ayak parmaklarımdan ve cinsel organından bana elektrik verdiler. Kafama poşet geçirdiler. Tekrardan dövdüler. Dokuzuncu gün ayaklarımın üzerine yakıcı bir madde döktüler. Ne olduğunu görmedim. Gözlerim bağlıydı. Ayaklarım yandı. O halimle ayakta bekletmeye zorluyorlardı. Duramadığım için daha fazla dayak atıyorlardı. 


İlk üç gün içinde avukatım ve çocuklarım beni görmeye gelmiş: ancak izin vermemişler. Hep işkence gördük orada. Daha sonra bizi saat 24:00 sıralarında doktora götürdüler. İki kişi koltuğumun altına girdiler, zor ayakta duruyordum. 


Bir kapıdan girdik diğer kapıdan çıktık. Doktorun yanında Karakol Komutanı Hikmet Batır, Sedat Şükrü Anafarta ve Aziz Turan vardı. 
Doktor bizi muayene etmeden Bunlarda bir şey yok" dedi ve hastaneden çıktık. Komutanlığa gittik. Gözaltında gözlerim kapalı bana bir kağıt imzalattılar, suçu kabul ettiğime dair. 


Bizi keşif için götürdükleri yerde de dövdüler. Daha sonra 135 kişiyi cezaevine sevk ettiler. Çok yoğun işkence gördüm. Onun için suçu işlediğimi kabul ettim. Hapse attılar beni. Cezaevine girdiğim zaman ayakta duramıyordum, görüşüme gelen çocuklarımı bile göremedim. 
Bir hafta boyunca cezaevinde yatakta kaldım. 


Hapiste iken Hikmet Batur ve Aziz Turan benim ziyaretime geldi. 
Benden davacı olmamam ve suçu Tahir Yıldızın üzerine atmamı istediler. Kabul etmedim. Sonra Bucak'ta oturan kızımın evine gidip aynı teklifi yapmışlar. 


Dört ay sonra cezaevinden çıktım. Gördüğüm işkencelerden dolayı rapor almak için Isparta, Antalya ve İstanbul'a gittim. Ancak tüm çabalarıma rağmen rapor verilmedi. Daha sonra İzmir'de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na gittim ve buradan rapor aldım. 


Fiziki rahatsızlık geçiriyorum. Geceleri uyuyamıyorum, sanki hep jandarma gelip elimi kelepçeliyor beni dövüyorlar gibi geliyor bana, görme problemleri de yaşıyorum." 


Ali Macit'in kızı Hasibe Yılmaz da babasını cezaevine girdikten bir hafta sonra görebildiğini söyledi. Hasibe Yılmaz, "İki kişi koluna girip görüş yerine getirdi: Tanınmayacak haldeydi. Ayakta duramıyordu" dedi. 
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Salih Duran'a сор sokuldu, koynuna yılan bırakıldı. Duran çıldırınca iki ay akıl hastanesinde yattı... 


Koynuna Yılan Koyup Çıldırttılar 


Heybeli köyünde ikamet eden 50 yaşındaki Salih Duran ise, eşi ile birlikte tarlada pancar çapası yaparken Astsubay Süleyman Alagöz tarafından gözaltına alındı. Karşısına çıkarıldığı Karakol Komutanı Hikmet Batur'un "İnekleri niye çaldın?" suçlamasıyla karşılaşan Salih Duran, "Kimsenin ineğini çalmadım. Ailevi durumum iyidir. Evin tek oğluyum. Paraya pula da ihtiyacım yok" cevabını verdi. Bunun üzerine Hikmet Batur'un tokadı ve küfrü ile karşılaşan Salih Duran'ın gözleri bağlanarak kalorifer kazan dairesinin bulunduğu yere indirildi. Konuşmakta güçlük çeken ve önceki ifadelere yansıyan anlatımlarına göre Salih Duran kalorifer dairesinde işkence gördü. Burnuna vurulan darbe ile burnu kanayan Duran, kafasına vurulan bir cop darbesi ile bayıldı. Salih Duran 4 yıl önce yaşadıklarını mahkemede şöyle anlattı: "Bana su dökmüşler, ayıldığımı hatırlıyorum. Kendime geldiğimde Aziz Turan, Hikmet Batur ve Sedat Şükrü Anafarta'yı gördüm. Gömleğimde yanık yağ izi gibi çizgiler vardı. Oradaki sopa ile vurduklarında bu izler gömleğime çıkmış. Birkaç gün sonra gözlerim bağlı bir şekilde 'Başını eğ' diyerek merdivenlerden çıkardılar. Burada Tahir'in 'elektrik vermeyin' dediğini duydum. Sesinden tanıdım. 
'Cız cız' ses geliyordu. Daha sonra ben 'Bana elektrik vermeyin, bende kalp var" dedim. O nedenle elektrikten paçayı sıyırdım. Çeneme bir yumruk geldi. Tahminen Sedat Şükrü Anafarta vurdu." 


7 gün gözaltında 10 gün de cezaevinde kalan Salih Duran'a gözaltında makatına cop sokuldu. yandarmanın tatbikat sırasında arazide yakaladığı bir yılanı Salih Duran'ın koynuna koyması ve başına poşet geçirmesi sonucunda Duran akli dengesini yitirdi. 


İki defa eşini öldürmeye teşebbüs eden Salih Duran, iki ay boyunca Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. 


Eşinin yardımıyla yaşamını sürdüren Salih Duran, "jandarma" kelimesini duyduğu zaman kendisini kaybediyor. Şimcli işkence ile ilgili sorulan tüm sorulara "Hatırlamıyorum" yanıtını veriyor. 


İşkencecilere Hakim Statüsü 


Hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan köylülere yapılan ağır işkenceler sonucu köylüler ve avukatları savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
Birçoğu ikinci kez devlet hastanesine sevk edilerek işkence gördüğüne ilişkin rapor aldı. Köylülerden Ali Macit, Nurettin Aydın, Ali Gökpınar, Salih Duran, Tahir Yıldız, Tahsin Horzun, Yunus Gürbüz, Orhan Kaymakçı, Ramazan Danacı ve Hasan Akyıldız, Bucak Jandarma Komutanı Hikmet Batur, İstihbarat Subayı Sedat Şükrü Anafarta, İl Jandarma'da sivil memur olarak çalışan Aziz Turan (Abdulkadir Aygan), Çeltikçi Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Şeref Göztepe, Kızılkaya Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Yusuf Hökelekoğlu, uzman çavuşlar Süleyman Alagöz, Ali Ulvi Çelik ve Erkan İzgüngör hakkında şikayetçi oldu. 


Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin İnce, tüm jandarma görevlileri hakkında işkence yapmak ve Bucak Jandarma Komutanı Hikmet Batur hakkında ise işkence suçunun yanı sıra Ali Macit'i gözaltına aldığı halde nezaret defterine iki gün geç kaydını yaparak "yasanın öngördüğü süreden fazla gözaltında tutmak" suçundan soruşturma açtı. Bucak Başsavcısı Hüseyin İnce, Hikmet Batur'u, hazırlık soruşturmasının her aşamasında müdafi avukatın yakalanan kişi ile görüşme hakkı bulunması- na karşın, savcının yazılı emrine uymayarak görüştürmemekle suçladı. 
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan Abdulkadir Aygan ile uzman çavuşlar dahil tüm sanıklara ilginç bir yargılama prosedürü uygulandı. 


"İşkence yapmak", "kayıtsız gözaltında tutmak" ve "sanığı avukatı ile görüştürmemek"le suçlanan kişinin, Bucak ilçesinin en yüksek askeri komutanı olması nedeniyle savcı hemen iddianame hazırlayamadı. 
Başsavcı İnce, CMUK'un 154. maddesi gereğince mülki bir idarede görevli bir zabıta amirine, görevi ile ilgili suçlar nedeniyle hakimler ve savcıların yargılama prosedürünün uygulanacağı gerekçesiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Abuzer Duran ve Adalet Bakanı adına Müsteşar Yardımcısı Nihat Turan'ın yazılı olurları ile Başsavcı Hüseyin İnce, Batur, itirafçı Abdulkadir Aygan ve diğer jandarma görevlilerine 
24 Nisan 2001'de dava açtı. 


Komutan Hikmet Batur Dalga Geçti 


Bucak Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bucak Jandarma Karakol Komutanı Hikmet Batur, gözaltında hiç kimseyi aç-susuz bırakmadığını söyledi. Batur, köylülere kesinlikle elektrik vermediğini belirterek, "Biz yıllar önce manyotalı telefondan elektrik verilirdi şeklinde sözler duyardık. Ancak şimdi bu telefonlar da yok" dedi. Tazyikli su sıkıldığı iddiası ile ilgili olarak da Batur, mağdurların gözaltında tutulduğu 5-15 Mayıs tarihlerinde su akmadığını öne sürdü. Batur, gözaltındaki sanıkların avukatları ile görüştürülmediği iddialarını da reddetti. Bunun üzerine mahkeme, Bucak Belediyesi'nden suyun söz konusu tarihlerde kesilip kesilmediğini sordu. Belediye, sadece salı günü yeni abone kayıtları yapıldığı için suların kesildiğini diğer günler ise arızalar dışında kesintinin olmadığını bildirdi. 


Hikmet Batur, köylülerin vücutlarındaki yaralarla ilgili olarak ise hayvan hırsızlığından sanık olanlar ile hayvanları çalınanların adliye önünde birbirine girmesi sırasında bir yaralanma olmuş olabileceğini söyledi. 


Sanıklardan Jandarma İstihbarat Subayı Sedat Şükrü Anafarta da iddiaları reddederek, "Hatta Ali Gökpınar çoraplarını yıkayıp benim odam- da kurutmuştur; bu kadar rahat bir ortam içindeydiler" diye konuştu. 


Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığını belirten Mustafa Türkuz da Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) ile birlikte hayvan hırsızlığı soruşturmasını yürüttüklerini, ifade alınması sırasında herhangi bir işkence yapmadıklarını söyledi. Türkuz, "Elektrik vermedik, zaten jandarmada böyle bir tertibat yok. Askerin yemeğinden bile kısılarak kendilerine yemek verildi" dedi. 


Sanık Ali Ulvi Çelik ise Jandarma İstihbarat Şubesi'nde istihbarat elemanı olarak çalıştığını ve köylüleri kameraya aldığını söyledi. 


Aygan Yardımcı Olmuş! 


İşkence sanığı Aziz Turan (Abdulkadir Aygan) da Burdur Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde sivil memur olarak çalıştığını söyledi. Aygan, Jandarma personelinin izinde olması ve köylü sayısının fazla olması nedeniyle İstihbarat Şube Müdürü olan yüzbaşının emri ile Bucak'ta görevlendirildiğini söyledi. Bazı ifadeleri alıp bilgisayara aktarma işini yaptığını iddia eden Aygan, köylülere kötü muamele yapıldığını görmediğini belirtti. Turan, "Bazı ifadeler alınırken ifadenin sürekliliğini kesmemek için biz de yemek yemiyorduk, yemek saati geçebiliyordu ancak daha sonra yemek yeniyordu. Hatta sanıkların çoğu yemekhanedeydi" dedi. 


Olay sırasında Kızılkaya Jandarma Karakol Komutanı olan Yusuf Hökelekoğlu, köylülerin gözaltında olduğu sırada bir kursa katılmak için izin aldığını, döndüğünde ise Aziz Turan ile birlikte 1.5 gün köylüleri yer göstermeye götürdüğünü söyleyerek iddiaları reddetti. 


Hikmet Batur, daha sonra sanık Yusuf Hökelekoğlu'nun 15 Ocak 2003'te intihar ettiğini mahkemeye açıkladı. Batur, Aziz Turan'ın ise meslekten atıldığını bildirdi. 


Mahkeme şimdi Aziz Turan'ın adresinin tespiti, Şırnak, Siirt, Mardin, Dersim gibi illere atanan sanık jandarma subaylarının ek ifadesinin alınmasına çalışıyor. 
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Bucak Ağır Ceza Mahkemesi, ilk kez, gazetemizdeki yayınlar üzerine Aziz Turan"n gerçekte Abdulkadir Aygan olduğunu öğrendi. Mağdur köylüler, 13 Mayıs günü saat 11:00"da görülecek duruşmada, mahkemeye, Abdulkadir Aygan'ın /İTEM “deki faaliyetleri ile ilgili anlatımlarının yer aldığı diziyi sunacak. 


Davadan Vazgeçin Baskısı 


Haklarında dava açılanların sürekli olarak kendisini tehdit ettiğini söyleyen Tahir Yıldız, "Hâlâ da tehdit ediliyorum. Evimizi kurşunladılar. Yolumuzu kestiler ve sürekli telefonlarda ölümle tehdit edilmekteyiz" dedi. Bununla ilgili olarak Bucak Cumhuriyet Başsavcılığına, Kaymakamlığı'na, Burdur Valiliği'ne, Cumhurbaşkanlığı'na dilekçeyle başvurduğunu anlatan Yıldız, "Şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Bu arada oğlum Ahmet ve Barbaros, Bucak Sanayi Sitesi'nde hayvanlarımız çalındı diyen Ahmet ve Faik Korkmaz'ın saldırısına uğradı. Oğlum Barbaros kafasından ağır yaralandı. Korkmaz Ailesi'nin bir ferdi de burada uzman çavuştu. Kızılkayalar Karakolunda görev yapıyordu. Bu nedenle Korkmaz Ailesi'nin askerlerle arası iyiydi" diye konuştu. Tahir Yıldız ayrıca "Bu dava Avrupa'ya gider. Gitmeden devlet bu sorunu çözsün" dedi. Tahir Yıldız, haklı davalarında herkesi kendilerine destek vermeye çağırdı. 


Köylülerden Ali Macit ise cezaevinde olduğu sırada Bucak Jandarma Komutanı Hikmet Batur ile Aziz Turan'ın kızının evine giderek, "Tahir Yılmaz'ın üstüne suçu yıkın, biz zarar neyse ona para vereceğiz" dediğini öne sürdü. Macit, bu kişilerin iki kez de cezaevine geldiğini ve aynı teklifi yinelediğini söyledi. Ali Macit, Batur ile Aziz Turan'a "Ben bir şey yapmadım, kimseyi karalamam" dediğini bildirdi. 


Jandarmaya dava açtıklarından bu yana sürekli tehdit edildiğini açıklayan Macit, "Mahkemeye çıktığımız zaman arkamızdan sizi döveriz, keseriz, biçeriz diyorlar" dedi. Önceleri Hikmet Batur ile Aziz Turan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Macit, Aziz Turan'ın ortadan kaybolmasından sonra Batur'un bu tehditlerini sürdürdüğünü kaydetti. 


Ali Macit'in kızı Hasibe Yılmaz ise tehditler için şunları söyledi: "İsmini gazeteden öğrendiğim Aziz Turan ile Bölük Komutanı Hikmet Batur evime geldiler. Baban bu davadan vazgeçsin, davadan vazgeçerse bir şey yapmayız; ama vazgeçmezse, çocuklarını kaçırır, eşini öldürürüz' dediler." 


Avukat Görüşünü Teybe Kaydetti 


Mahkemede tanık olarak dinlenen Av. Natık Bacak; köylülerin gözaltısı sırasında Av. Mehmet Karagöz'le birlikte Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı'na 13 Mayıs 2000 tarihinde saat 10:00'da gittiklerini; ancak Şeref Göztepe adlı astsubayın, "Komutan yok, saat 12:00'da gelin" yanıtı verdiğini söyledi. Av. Bacak, saat 12:00 sıralarında yeniden jandarmaya gittiklerini bu kez de "Sanıklar burada değil" yanıtı aldıklarını bildirdi. Jandarmanın bu yanıtı üzerine soruşturmayı yürüten Bucak Cumhuriyet Savcısı Hasan Emiroğlu ile görüştüklerini belirten Av. Natık Bacak, "Savcı Bey müvekkillerimizle görüşebilmemiz için jandarmaya hitaben bir yazı verdi. Biz tekrar jandarmaya gittik. 
Kapıdaki nöbetçi 'Komutanın emri var, giremezsiniz' dedi. Biz de nöbetçiye savcının kağıdını verip döndük" diye konuştu. Av. Bacak, bu olaydan 1-2 gün sonra sanık köylülerin adliyeye çıkarıldığını, savcı ile görüştükten sonra müvekkili Ramazan Danacı ve Ragıp Uysal'la mahkeme salonunda görüşebildiğini söyledi. Av. Bacak, Ramazan Danacı'nın gözaltında işkence yapıldığını kendisine söylediğini de aktardı. 


Av. Mehmet Karagöz de müdafiliğini üstlendiği Tahir Yıldız'la görüşmek için Bucak Jandarma Komutanı Hikmet Batur'la görüştüğünü, Batur'un kendisine görüşmenin yasak olduğunu söylediğini, kendisinin de bunun yasal olduğunu söyleyerek iknaya çalıştığını bildirdi. 
Av. Karagöz, Hikmet Batur'un kendisine "Ben askeri kurallara bağlıyım, görüştüremem" dediğini anlattı. 


Aynı hafta içerisinde bu kez 13 Mayıs 2000 tarihinde Av. Natık Bacak ve Hüseyin İnal ile birlikte müvekkilleriyle Savcı Hasan Emiroğlu'nun yazılı iznine rağmen yine görüştürülmeyince gece savcıyı telefonla aradığını anlatan Av. Mehmet Karagöz, Ağır Ceza Mahkemesi'ne, yargı tarihine geçecek skandala ilişkin şu bilgileri verdi: 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"Savcı bana "Ben görüştürüldüğünüzü zannediyorum' diyerek Beni birazdan tekrar arayın" dedi. Bir süre sonra tekrar savcıyı aradım. Savcı, "Gidip görüşebilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Av. Hüseyin İnal ile birlikte aynı akşam saat 20:30-21:00 sıralarında Bucak Jandarma Komutanlığı'na gittik. Av. Hüseyin Bey, Tahir Yıldız'la görüştü. O çıkınca ben de daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilen müvekkilimle görüştüm. Görüşme sırasında yanımızda sivil bir jandarma görevlisi durdu. Bunun usule uygun olmadığını söylememe rağmen bu kişi, 'Komutanın emri, burada bekleyeceğim' dedi. Daha sonra bu kişiyi adliyede gördüm. İl Jandarma Komutanlığı'nda sivil olarak çalışıyordu." 


Av. Hüseyin İnal da Tahir Yıldız ile görüşmek için avukat arkadaşları ile birlikte Bucak Jandarma Komutanlığı'na gittiğinde görüşme odasında Aziz Turan'ın elinde teyp olduğunu ve yanında da başka bir görevli ile birlikte bulunduğunu söyledi. Av. Hüseyin İnal, şunları anlattı: "Ben bu şartlarda müvekkilim ile görüşemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine Aziz Turan teybi kapattı, ancak yanımızdan ayrılmadı. O zaman müvekkilimle rahat bir görüşme ortamı olmadı. Bunun üzerine sadece çamaşır isteyip istemediğini sordum. Müvekkilim soruşturulan olay nedeniyle adliyeye sevk edildikten sonra kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Jandarmada görüştüğüm sırada da müvekkilimin bitkin bir hali vardı." 


Aziz Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada, söz konusu iddialar üzerine "Daha önce teybe alınmış ifadelerin çözümünü yapıyordum, avukatlar rahatsız olunca kapattım" dedi. 


Makata Cop Sokma Kamerayla Tespit Edilmez 


Selahattin Türözü, jandarma İstihbarat Şubesi'nin çektiği görüntülerin incelenmesi sonucunda köylülere işkence yapıldığına ilişkin bir belirti olmadığı yönünde mahkemeye bilirkişi raporu sundu. 


Mağdur köylülerin avukatlarından Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Av. Süleyman Çetintulum, işkencenin birçok çeşidinin bulunduğunu, fiziki işkencenin yanı sıra kişinin ruh sağlığını etkileyen işkencenin de söz konusu olduğunu söyledi. Bilirkişi raporunu kabul etmeyen 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Av. Çetintulum, "Elektrik verilme ve makata cop sokma olayı bu kamera görüntüleriyle tespit edilemez" dedi. 


Av. Çetintulum, müvekkilleri Tahir Yıldız, Salih Duran ve Ali Macitin Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Şubesinde gedavi gördüklerini belirterek buna ilişkin raporları mahkemeye sundu. Av. Çetintulum, Tahir Yıldız ve Ali Масіге İzmir Tabip Odası'nın Rapor Muayene Коmisyonu'nun "kesin işkence gördükleri"ne ilişkin rapor verdiğini bil- . 
dirdi. Bu raporun "BM İstanbul Protokolü - İşkence ve Diğer Zalima- ne, İnsanlık dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Klavuzu"nda yazılı yöntemler kullanılarak elde edildiğini kaydeden Av. Çetintulum, mahkemenin başka bir delile ihtiyaç duymadan bu rapor doğrultusunda karar vermesini istedi. 


Mahkeme de bu raporları Adli Tıp Kurumu'na göndererek, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. 


Mahkemeye İşkence İtirafı 


Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine "sivil memur" olarak atanan Abdulkadir Aygan, Burdur köylülerine yaptığı inanılmaz işkenceler sonrasında istifa etti. Aygan, istifa ettikten sonra yargılandığı Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderek, işkence konusunda itiraflarda bulundu. Mahkeme Başkanı'nın 27.09.2001 tarihinde paraf ederek dosyaya koyduğu itiraf dilekçesine göre Aygan işkenceleri itiraf etti. 


Aygan, 20 Eylül 2001'de duruşmada verdiği ifadelerin tehdit, şantaj ve mecburiyetten verilmiş bir ifade olduğunu yazdı. Duruşmadan önce Burdur İl Jandarma Komutanı A. Sait Erduran, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mümtaz Yiğit ve İstihbarat Şube Müdür Vekili Jandarma Kıdemlı Başçavuş Mustafa Türkuz tarafından dolaylı bir dille tehdit edildiğini açıklayan Aygan, "Kendilerine zarar verecek şekilde ifade verdiğim takdirde hayatımla oynayacaklarını ve çocuklarımın istikbalini karartacaklarını belirttiler. Ben de onların emrinde çalıştığım için korkumdan mahkemede doğru ifade veremedim. Yani baskı ve şantajla ifade verdim" dedi. Jandarmadaki memuriyetten istifa ettiğini ve 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artık Burdur Jandarma Komutanı Erduran, Yiğit ve Türkuz'dan çekinmediğini belirten Abdulkadir Aygan, kendi el yazısı ile Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği itiraf dilekçesinde şunları açıkladı: 


"1- Dosyaya konu davada davacı şahıslara dayak atıldı. Günlerce ayakta bekletildiler. Kafalarına poşet geçirildi. Hayaları buruldu, sıkıldı. Sıcak havada Bucak jandarmasında bulunan çamaşırhaneye sokulup bayılıncaya kadar bekletildiler. Yapılan küfür ve hakaretin haddi hesabı yoktur. Gözleri bağlı vaziyette sanıkların birbiri aleyhine ifade vermeleri sağlandı. Çırılçıplak soyulup üzerlerine su döküldü, makatlarına cop sokuldu. 


2- Ben olayın yani hırsızlık olayının meydana geldiği gün görevli olarak olay mahaline gittim. Ayak ve teker izleri alınırken yardımcı oldum. Sanıkların gösterdiği yükleme yeri ile gerçek yükleme yeri arasında 5-6 km. mesafe vardır. 


3- Hayvan sahipleri ilk başta 28 hayvanımız çalınmış demelerine rağmen sonradan Ali Gökpınar'ın 28 değil 20 hayvan çaldık' demesi üzerine hayvan sahipleri de Sorgulama ve Araştırma Astsubayı olan Mustafa Türkuz'a 'Kusura bakmayın kardeşim sayıyı yanlış söylemiş, aslında 20 adet hayvanımız çalınmış' dedi. 


4- Mustafa Türkuz o esnada sorgulama subayı idi. Mahkemede doğru söylemedi. 'Ben istihbarat astsubayı idim' dedi. O esnada İstihbarat Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ali Bilik idi. Araştırabilirsiniz. 


5- Kötü muamele ve işkenceyi gözlerimle gördüm. Çünkü onlar sorgu yaparken ben söylenenleri müsvette kağıda yazıyordum.” 


Sorgucular Takdirname Aldı 


Abdulkadir Aygan, "Aziz Turan" adına imzaladığı dilekçede işkenceye İsparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Afyon'dan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan istihbarat ekiplerinin de katıldığını açıkladı. 
Uzman Jandarma Çavuş Erkan İzgöngör ve Uzman Jandarma Çavuş Süleyman Alagöz'ün olaya karışmadığını belirten Aygan, dilekçesini şöyle bitirdi: "Her şey Burdur İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma 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Kıdemli Albay A. Sait Erduran'ın ve Asayiş Harekat Şube Müdürü Наsan Kaya'nın bilgisi dahilinde yapıldı. Sanıklar adliyeye sevk edildikten sonra bu işte görev yapan personele takdirname bile verildi. Bana da memur olduğum halde gece gündüz ifade yazdığım için ve sus payı olarak bir takdirname verdiler." 


Aziz Turan, dilekçesini imzaladıktan sonra altına "İfademin Ekidir" şeklinde bir bölüm açarak köylülerin gözaltı süreci ile ilgili olarak başka ayrıntılar verdi: "Sanıklardan Tahir Yıldız'ın avukatlarıyla görüştürülmek istenmediği doğrudur. Çünkü o esnada sanık ayakta duracak halde değildi. 'Yer göstermeye götürdük' ifadesi yalandır." 


Aziz Turan, bu dilekçesi üzerine işkence davasında yargılanan jandarma görevlilerinin baskısıyla karşılaştı. Bu arada Aziz Turan inekleri çalınan Ahmet Korkmaz'dan 200 milyon lira rüşvet alırken yakalandı. Aziz Turan iki aya yakın tutuklu kaldıktan sonra araya başka üst düzey kişilerin girmesi sonucu bırakıldı. 


Bu olay, işkence davasının görüldüğü Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne Savcı Sercan Zafer Yetişen tarafından Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nın ihbarı ve Ahmet Korkmaz'ın beyanı üzerine soruşturma açıldığı şeklinde bildirildi. Savcı Yetişen, Aziz Turan'ın "soruşturmayı yanlış yere sevk etmek ve iftira" nedeniyle tutuklandığını belirtti ve dosyasının incelenmesini talep etti. Ağır Ceza Mahkemesi de Aziz Turan'ın yeniden dinlenmesini kararlaştırdı. 


Ancak bu arada Aziz Turan hakkında, Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ve dilekçeyi geri alma konusunda Ahmet Korkmaz'la yaptığı rüşvet pazarlığı nedeniyle Burdur Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2001/555 esas sayılı dosyası ile hakkında dava açıldı. 


Dilekçesi Geri Aldırıldı 


Aziz Turan, hakkında dava açılması üzerine 21 Kasım 2001 tarihinde ikinci bir dilekçe yazarak itiraflarının yer aldığı 27 Ekim 2001 tarihli dilekçesini geri aldı. Aziz Turan, bu dilekçeyi bunalımda olduğu için yazdığını açıkladı. 
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Aziz Turan, işkence davasının görüldüğü Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22 Kasım 2001 tarihli duruşmasında da "bunalımda olduğu için böyle bir dilekçe yazdığını" açıkladı. Aziz Turan duruşmada, "27.09.2001 tarihli dilekçem doğru değildir. Ben bunun iftira olduğunu da düşünmemiştim. Son dilekçemin dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi. 


JİHİDEM, JİTEM'i Beklemeye Aldı 


Burdur köylüsü Tahir Yıldız, gözaltında jandarma görevlilerinin yaptığı ağır işkenceler konusunda işlem yapılması için 21 Kasım 2003'te Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi'ne ÇİHİDEM) başvurdu. 


Jandarma Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay Bektaş Şahin, 9 Aralık 2003 tarihi ve 410188 sayı ile "Jandarma Genel Komutanı" adına Tahir Yıldız'a gönderdiği cevapta, Jİ-HİDEM'e yapılan başvurunun incelendiğini bildirdi. Jandarma Kurmay Albay Şahin, olayla ilgili yapılan araştırmada, "Başvuruda konu edilen olayların adli makamlara intikal ettirilmiş olduğu anlaşılmıştır" dedi. Albay Şahin, adı geçen jandarma personeli hakkında işlemin, yargılama sonucunda yapılacağını belirtti. 


Çiçek ve Aksu'nun Haberi Var 


Burdur'da yaşanan işkence vahşetinden Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun haberinin olduğu bildirildi. 


Bucak'ın Karaaliler köyünde ikamet eden ve işkence mağduru olan Tahir Yıldız, coplu tecavüz dahil tüm işkence ayrıntılarını Bakan Çiçek ile İçişleri Bakanı Aksu'ya bir mektupla iletti. Büyükbaş hayvanlarının çalındığını ifade eden Korkmaz Kardeşler'in, jandarmaya ve savcılığa verdikleri ifadelerde çalınan hayvan sayısı konusunda çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydetti. Fatih ve Ahmet Korkmaz'ın Kızılkaya beldesin- de 2000 yılının Kurban Bayramı'ndan 2 veya 3 gün önce Ahmet Şan, Bekir Acar ve Konyalı İbrahim Yüksel'i "Karakol komutanıyız" diyerek sorguladığını öne süren Tahir Yıldız, "Ahmet Şan ve Bekir Acar 3 gün, İbrahim Yüksel ise 7 gün boyunca sorgulanmıştır" dedi. 
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Coplu tecavüz dahil yaşadığı tüm işkenceyi ayrıntılı olarak bakanlara anlatan Tahir Yıldız, "Artık yürüttüğüm hukuk mücadelesinde yorgun düştüm" dedi. "Görevli kişi ve kuruluşların olayları istedikleri mecraya nasıl sürüklediklerine, nasıl isteksiz davrandıklarına, görevlerini yapmadıklarına, savsakladıklarına defalarca tanık oldum" diyen Tahir Yıldız, "Son çare olarak size başvurmak durumunda kaldım. 
Şahsım ve ailem halen Korkmaz Ailesi, jandarma ve adliye üçgeni arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Can ve mal güvenliğimiz bulunmamaktadır" diyerek bakanlardan konuya ilgi göstermelerini istedi. 


Sağlam Raporu Veren Doktora Mahkumiyet 


Gözaltında işkence gören köylülerin ve avukatlarının suç duyurusu üzerine "işkence görenlere sağlam raporu vererek adli görevini ihmalden" hakkında dava açılan Dr. Mithat Şencan mahkum edildi. 


Bucak Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. Mithat Şencan hakkında açılan davada mağdur köylüler Tahir Yıldız, Ali Macit, Tahsin Horzun, Ali Gökpınar, Salih Duran "tanık" olarak ifade verdi. İşkence mağduru olan tanıklar, doktorun muayeneyi geçiştirdiğini, kendilerine bakmadığını ve sağlam raporu verdiğini anlattı. 
Ali Gökpınar, jandarmada iki dişinin kırıldığını, ayağının ise şişik olduğunu belirtiğini, ancak doktorun kendisine bakınadığını söyledi. 


Asliye Ceza Mahkemesi, Savcı Hasan Emiroğlu'nu da hazırlık soruşturmasının bir kısmını yürütürken Ali Gökpınar'ın bacaklarında şişlik ve kızarıklıklar bulduğunu, Süleyman Duran'ın ise çenesinde kızarıklık bulunduğunu, bir-iki kişinin de gözaltında işkence gördüklerini doktora açıkladıklarını ancak doktorun sadece göğüs kısımlarına baktıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Savcı Emiroğlu, mağdurları ikinci kez rapor almaları için Devlet Hastanesi'ne sevk ettiğini bildirdi. Savcının katibi Fatma Hoşder de mağdurların işkence gördüklerini savcıya anlattığını söyledi. 


Kelepçeli Muayene 


Sanık doktor Mithat Şencan ise o gün 215 hasta muayene ettiğini belirterek, "Tek tek odama aldım. Sağlık Ocağı çok kalabalıktı. Hem güvenlik hem de iş yoğunluğu nedeniyle elleri bağlı olanların bağları- nın açılmasına fırsat kalmadı. Asker yardımı ile üstleri soyularak muayene edildi" dedi. 


Mahkeme, mağdur köylülerin işkence gördüğüne dair Devlet Hastanesi doktorlarından Ayşe Aldemir'in rapor verdiğini dikkate aldı. 
Mahkeme, mağdur köylüler ile sanık doktor Mithat Şencan arasında bir tanışıklık veya husumet olmadığını, doktoru suçlamalarında herhangi bir menfaatleri bulunmadığını bildirdi. 


17 Kişiye 45 Dakika 


Dr. Mithat Şencan'ın savunmasında muayene odasında jandarma bulundurduğunu ve kelepçe çözmeden muayene ettiğini kabul ettiğine dikkat çeken mahkeme, kararında şu hususlara değindi: 


"Tüm muayenelerin 30-45 dakika kadar çok kısa bir sürede yapıldıgı, 17 kişinin tek tek muayenesinin yarım saatte 45 dakika içinde gerçekleştiği kabul edilse bile bu da kişi başına doktorun muayene süresinin 2.6 dakika olduğunu gösterir ve bu süre içinde normal şartlarda ancak sanığın isminin ve raporunun yazım işi mümkündür. 
Doktor tarafından muayene edilen mağdurlar için ayrı bir rapor tanzimine bile tevessül edilmediği, jandarmanın sevk yazılarının üzerine gelişi güzel yazıldığı, raporun düzenleniş şeklinde bile muayenelere gerekli titizlik ve hassasiyetin gösterilmediği anlaşılmıştır." 


Mahkeme adeta adli tıp dersi vererek, doktorun önüne gelen kişinin gözaltı süresi içindeki şikayeti ile varsa eski şikayetini de tespit etmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanık doktor Şencan'ın adli rapor vermesinin sorumluluk ve bilinci ile hareket etmeden söz konusu raporları düzenlediğini bildiren mahkeme, bu konuda hem uluslararası belgelerin hem de adli tıp mevzuatının ihlal edildiğine işaret etti. 


Bucak Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Şencan'ı TCK'nin 230. maddesi uyarınca 4 ay 5 gün hapis ve 76 milyon lira para cezasına çarptırdı. 
Verdiği hapis cezasını paraya çeviren mahkeme, Dr. Şencan'ı toplam 
450 milyon 300 bin lira paraya çevirip cezasını erteledi. 
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Bir Jitem'ci Anlattı... 


ŞÜKRAN AYDIN 


Cem Ersever'in ekibi tarafından 7 Temmuz 1991'de kaçırılıp infaz edilen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın eşi Şükran Aydın olay gecesini şöyle anlattı: 


"5 Temmuz 1991'de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, saat 12'ye yakın kapı çalındı. Eşim gitti kapıyı açtı. Kapıda birileriyle konuştu. 
O esnada ne konuştuklarını bilmiyorum. Geri döndü, giyinmeye başladı. Ben gülerek eşime sordum, 'Hayırdır, bu gece nereye gideceksin' diye. O dedi ki, 'Kapıya gelenler polis, Emniyete kadar götürecekler' O öyle deyince ben de kapıya doğru gittim, baktım üç kişi, iki kişinin elinde Akrep dediğimiz kleş vardı. Bir kişinin elinde ise telsiz vardı. Hatta elinde telsiz olanla konuştum. 'Hayırdır' dedim. O da dedi ki, 'Birşey yok. Başkanı Emniyete kadar götüreceğiz. Bir ifadesi var. Silahlı olanlardan birisi merdivenlerin alt kısmına bakıyordu, biri de üst kısmına bakıyordu. Kapıya doğru bakmıyorlardı. 


Bu tür olaylara alışkın olduğumuz ісіп fazla etkilenmedim. Eşim giyindi, kapıdan çıkmadan önce bana dedi ki, 'Ben gideceğim arkadaşlara, avukatlara, Hatip Dicle'ye haber ver. Hepsinin haberleri olsun. 
Ben yüzde 99 ölü olarak eve geri döneceğim. Yüzde bir sağ olarak eve geri dönme şansım var.' Onların yanında bunları söylüyordu, tabi eşim öyle deyince ben biraz şüphelendim. Daha önce de bizim eve sık sık gelip gitmişler, ama ekip olarak gelmişlerdi. 


Artık yapılacak birşey kalmamıştı. Telsizli olan bana döndü, 'Abla sakın korkmayasın, başkan espri yapıyor. Bir ifadesi var. Bir iki gün sonra eve geri döner. Sen bunlara alışkınsın' dedi. Doğrudur, ben bu tür olaylara alışkındım ama o bana bir mesaj verdi. Belki ben anlamadım. Çünkü iki gün sonra ölüm haberini aldım. 


O silahlı olanların saçları düzgündü, tıraşları temizdi. İkisi de açık mavi gömlek ve lacivert pantolon giymişti. Yani sanki resmi gibiydiler. Telsizli olan sarımsı birşeydi, saçları darına dağınık, günlük sakalı vardı. O da sanki mağaradan çıkmış gibi, çok perişan bir haldeydi. 
Saç sakal birbirine karışmıştı ve çok zayıftı. Üzerinde açık kahve renkli bir tişört ve koyu kahve renkli bir pantolon vardı. Ayakkabılarına bile dikkat ettim. Ayakkabılarının altlan böyle kösele değilde de başka birşeydi. Ses çıkarmamak için giymişlerdi. Bir de telsizi açık değildi, kapalıydı. Hatib'i aradım, camdan baktığımda onlar aşağıya inmişlerdi. Baktım arabaya biniyorlar. Araba Steyjen idi, siyah mıydı, lacivert miydi tam bilmiyorum. Çünkü bizim ev yedinci kattadır, aşaбізі da karanlıktı, plakayı da görmedim. Araba koyu renkliydi. Bindiler, eski halın oraya kadar gittiler. Sonra da sola döndüler. Trafik Bahçesi'nin yoluna girip gittiler. 


Kapının Önündeki İkinci Araba 


"O arabanın önünde başka bir araba daha vardı, sanırım o da Brodway idi. Onun içinde de iki kişi oturmuştu. Bizim bitişikte banka var, o bankanın üst katı misafirhaneydi. Ben fazla üstünde durmadım. 
Herhalde misafirleri getirmişler, misafirleri bekliyorlar diye. Baktım bu araba gitmiyor. Dikkatimi çekti, baktım hiç kimse binmiyor, inmiyor, iki kişi oturuyor içinde. Müzik sesini sonuna kadar açmışlar, kola içtiler, kutularını attılar. Bu dikkatimi çekince, ben kardeşimi aradım. Kardeşime dedim ki, "Kapının önünde bir araba var. Şüpheleniyorum." Öyle deyince, sanırım bir iki dakika geçmeden araba hareket etti ve gitti. Ben bunu Emniyette de söylemiştim. Bu ifademde de var. O zaman Emniyette Kocadağ çok baskı yapmıştı, "Niye hiç kimseye һаһег vermedin" falan filan. Ben “haber verdim” dedim. Haber vermem ile birlikte araba hareket etti ve gitti. "Ne demek istiyorsun" dedi. Ona dedim ki, 'Telefonumuz direkt size bağlı olduğu için demek Кі, o esnada anons ettiniz araba hareket etti, gitti. Benim tahminime göre o araba da onlarındı." 
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ORHAN MİROĞLU 


Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve ekibi tarafından 20 Eylül 1992'de öldürülen Musa Anter'in olay tanığı Orhan Miroğlu infaz gecesini şöyle anlattı: 


"Ben Musa abeyi gitmeden önce yemeğe davet ettim, o kabul etti. 
Olayın olduğu gün yani Pazar günü akşam saat sekizde otele gittim. 
Onunla Büyük Otel'de buluşacaktık. Bu otel Budakların oteliydi, onlar işletiyordu. Otelde onunla sohbet ettik. Misafirleri vardı, onlar gittikten sonra biz Musa abe ile baş başa kaldık. 


Otel komilerinden biri Musa abeye, 'Abi senin beklediğin misafir geldi" dedi. Bana daha önce arazi sorunu olduğunu söylemişti, ama itirafçılarla bir toplantı olacağından söz etmemişti. Eğer söz etmiş olsaydı müdahale ederdim. O dönemde Diyarbakır'da böyle bir toplantıya kaшпаК çok tehlikeliydi. Onu vazgeçirmeye çalışırdım. En azından ben gitmezdim. 


O kalktı misafiri asansörde karşıladı, birlikte yukarıya çıktılar. Döndüğünde üstünü değiştirmişti. Daha önceden bunlar Musa abe ile telefonlaşınışlar ve onu ikna etmişler. 


İşte öbür tarafta da samimi itirafçılar varınış. Kürt halkına çok büyük zararlar vermişler, yeniden barışmak istiyorlarmış. 


Musa abeye de sanki ulusal bir görevi yerine getirecek, Kürtler arasında bir dargınlığı sona erdirecek gibi bir misyon yükleniyor. 


Gelen şahıs 25-30 yaşlarında birisiydi. Üstünde bir blue jeans pantolon ve ipek-naylon karışımı bir gömlek vardı. Otelden birlikte çıktık. 


Musa abe dedi ki, 'Orhan, Seyrantepe'ye gideceğiz nasıl gideceğiz?" 
Arabamız yoktu, bir ticari taksi tuttuk. Önce Musa abe arkaya bindi, ardından o gelen kişi bindi, binerken etrafa baktığını gördüm. Ben de arabının ön tarafına bindim. Yola çıkarken etraf iyice karanlık olmuştu. Araba Ergani yoluna girdi etrafınızda ev kalmamıştı. Arkamı döndüm ve dedim ki, 'Biz nereye gidiyoruz? O gelen kişi dedi ki, 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"Bu Silvan yolu değil mi?" Ben de "Yok” dedim, "Burası Silvan yolu değil. Eğer Silvan yoluna gidecek deseydin ben seni oraya götürürdüm. 
Burası Ergani yolu." O da, "Biz yanlış gelmişiz. Biz Silvan yolundan gideceiğiz" dedi. 


Meğer onun asıl görevi, bizi kontrgerillanın arabasının beklediği noktaya götürmek ve onlara teslim etmekmiş. 


Ergani yolundan döndük. Musa abe dedi ki, Sen Diyarbakır" bilmiyor musun? Gideceğin yolu bilmiyor musun?" Biz Kürtçe konuşuyoruz ve bu arada onun Kürt olduğunu öğreniyoruz. Düzgün Kürtçe konuşuyordu. "Yok. Ben Diyarbakır'da yaşamıyorum, köyden yeni geldim." 
dedi. Musa abe, 'Nerelisin' diye sordu, o da 'Erganiliyim' dedi. 


Çok tedirgindi, gitmesi gereken noktanın endişesini yaşıyordu. Sonra Peşmerge konutları karşısında, Cumhuriyet Mahallesi'ne girdik. 
Orada bizi 36. sokağa soktu. Musa abenin sinirleri bayağı bozuldu, 'Dev ji wi keri berde. Were em vegerin (Bu eşekten vazgeçelim, biz dönelim) dedi. 


Meğer bu kişi bizi öldürecek yer arıyormuş. Biz halen farkında değiliz. Bir sokağa girdik, birisine birşey sordu, ardından başka bir sokaga daha girdik. Böyle olunca, Musa abe sinirlendi, 'Geri dönelim' dedi. Biz tam geri dönmeye hazırlanıyorduk, o şahıs, 'Tamam ben gideceğimiz yeri buldum' dedi. 


Loş bir sokak, karanlık ve belli belirsiz bir ışık sokağın sonunda, bir lamba olmalı. Biz sokağa adımımızı attık. Ona, 'Burası ımı gideceğimiz yer' diye sordum, o da 'evet' dedi. Musa abe bir an için durdu ve bana Kürtçe dedi ki, 'Bunlar samimi itirafçı bulup, PKK ile barışmak istiyorlar' O an ben içimde "eyvah" dedim, ama o anda yapılıcak hiçbir şey yoktu. Silahı ne zaman çektiğini o arada görmedim. 
Daha Musa abe sözlerini bitirmeden tabancasından ateş etti. 


Musa abe kafasından aldığı kurşunlarla öldü. Tahminen 10-15 dakika yaşadı. Ben de yaralıyım ve kısa bir aradan sonra kendimden geçüm. Sırtından, bacağımdan ve ellerimden üç-dört kurşun yarası alnuşt." 


122 


Bir /йет сі Anlattı... 


MUSTAFA ÖZER 


JİTEM kurucusu Binbaşı Cem Ersever ve ekibi tarafından 1991'de arabası havaya uçurulan dönemin HEP İl Başkanı Mustafa Özer, o geceyi şöyle anlattı: 


"17 Haziran'dı, bir yaz akşamıydı. Dışarıda bir iki avukat dostumla yemek yiyorduk. Ondan sonra arabayı evimin önündeki caddeye park ettim. Yani her gün olduğu gibi. Gece yarısı saat 02.30 gibi korkunç bir patlama oldu. Öyle bir ses duyduğumu hatırlamıyorum. Düşünün, Ofis'in göbeğinde, Sanat Sokağı'nda oluyor. Evin yan penceresinden dışarı baktığımda arabanın yandığını gördüm. Aşağı indiğimde korkunç bir manzarayla karşılaştım. Araba bir demir yığını haline gelmişti. İlk dikkatimi çeken şey asfalt zemin üzerinde 45 santimetre derinliğinde, 60 santimetre genişliğinde bir çukur oldu. 


Emniyet delil olabilecek seyleri arıyordu. Polisler, bombanın C-4 tipi olabileceğini söylemişlerdi. 


Ben ve arkadaşlarım, bu bombayla ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kaldığımızı ve bunun bir mesaj olduğunu algıladık. 


Bu olaydan sonra Bölge'de artık olaylar peş peşe yaşanır hale geldi. 
İşte, Sıddık Tan'a karşı Batman'da yapılan eylem. 15 gün sonra Vedat Aydın'ın kaçınlma ve vahşice öldürülmesi olayı. Bundan sonra artık yargısız infazlar, fail-i meçhuller Bölge'de günübirlik bir yaşam haline geldi. 


Kendileri teknolojiyi zamanlama açısından ayarlayamadıkları için gece saat 02.30'da havaya uçmuştu. Aslında özünde buna benzer olay Uğur Mumcu olayında gerçekleşti. Sabah saat 9.00'da ben gidip arabaya bineceğim, kontağı açtığım zaman araba havaya uçacak. Dolayısıyla benim yaşamıma yönelik bir eylemdi bu. Yani Uğur Mumcu'da olduğu gibi. Fakat onların zamanlama hatasıyla tesadüfen de yaşıyor olabilirim diye düşünmek lazım. 


Olay hakkında kimse sağlıklı bilgi venniyordu veya öğrenemedik. İsmini vermek istemediğim bir savcı dedi ki, olay hakkında belli bir 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mesafe alıyoruz; ondan sonra bir perde çıkıyor, o perdeyi açamıyoruz. Ondan sonra olaydan vazgeçmişlerdi. 


Benim o zaman Emniyet'e söylediğim "devlet yaptı' iddiası doğrulandı. Çünkü, devlet adına hareket eden birileri bunu somut olarak itiraf etmiştir. Hiç bir şey olmadı. Devletin yaptığı yanında kâr kaldı. 


Benim evimin bulunduğu konumda bir taraftan 600-700 emniyet görevlisinin bulunduğu bir site var, bir taraftan da emniyetin üst düzey mensuplarının kaldığı lojman var. Lojmanların önünde emniyet güvenlik birimleri var. Bir taraftan Zirai Donatım var. O da resmi ve onların da güvenlik birimleri var. Bir üstümüzde hakim ve savcıların bulunduğu lojmanlar var. Önünde güvenlik birimleri var. Bu nedenle güvenlik çemberiyle donatılmış bir yerde oturuyordum. Bombalamayı büronun önünde düşünebilirdim; ama bu kadar sıkı korunan evin önünde aklıma gelmezdi." 


HASİP KAPLAN 


1990'dan itibaren birçok kez suikaste uğrayan Avukat Hasip Kaplan uğradığı saldırıları ve JİTEM'in faaliyetlere başladığı dönemi şöyle anlattı: 


"Bir bölgenin avukatı olarak 1988 уе 1989 yılından itibaren Jandarma içinde bir örgütlenmeye doğru adım atıldığının farkına vardım. Tesadüf değil. Şimdi 88-89'u ele alın, Cem Ersever o zaman Silopi'de Güney Cudi Güvenlik Komutanı, Yeşilyurt Davası binbaşısı da o zaman onunla birlikte aynı güvenlik komutanlığı içinde görev yapıyor. Yine Midyat'ta da Alay Komutanı Veli Küçük'tür. Şimdi taşları yerlerine oturtmaya çalıştığınız zaman 88-89-90 döneminde bir kadro görev yapıyor orada. Ve bu kadronun ilk itirafçı kullanma aşamalarının olduğu dönem. Ben avukat olduğum için özellikle bürokrat kesimiyle, komutanıyla, kaymakamıyla, savcısıyla çok yakın ilişkilerim vardı. 
Onlarla beraber yemek yerdik, beraber bir yerlere giderdik. Onun için ne olup ne biteceğini az buçuk bilebilecek konumdaydım. 


Türkiye ve Dünya gündemine oturan Ocak 1989 Yeşilyurt Davası'yla bizim üzerimize gelmeye başladılar. Dava gündemdeydi ve bir binbaşı yargılanıyordu. 1989 Ocak ayında medyana gelen bu olayla 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beraber baskılar bu JİTEM kaynaklı olarak gelişmeye başladı. Bunu fark etmeye başladık, Örneğin Tabur komutanıyla beraber yemek yiyorum ve bana diyor ki; 'Dikkatli ol Taburda görev yapan subay, astsubay, çavuş veya bizi tanıyan diyorlar ki, "Abe dikkatli olun. Sizlere karşı bir takım şeyler yapılmak isteniyor ve yerli ajan kullanacaklar." Şimdi bu karanlık örgütlenme, kendisi tetikçi olmuyor, eylem yapmıyor. Yasal olmadığı için kendi ellerinde bulunan kanun kaçakçılarına ve itirafçılara tetik çektiriyor. 1990 yılında bunlara yönlendirilerek eylem yaptırılmaya başlandı." 


Suikast Olayı 


"1990'da bana karşı bir suikast oldu. O gün ben İdil'deydim. Genel seçimlere yakın bir tarihti. Seçim heyecanının yaşandığı günlerdi. O dönem Yeşilyurt Davası da gündemdeydi. Ben sabah, Hükümet caddesinin üzerinde, merkezde PTT binasının yanında bulanan avukat büromdaydım. Benim avukatlık büromla evimin arası 300 metredir. O gün SHP İl başkanı ve İl yöneticileri 15-20 kişi, 5-6 arabayla benim büroma geldiler. Onlarla öğle yemeğini yemek için eve gittik. Büro- dan yürüyerek eve gittik. Evim büyük bir bahçenin içindeydi. Arkasında Adliye lojmanları, Emniyet ve biraz ilerisinde Јапааппа Komutanlığı vardı. Evimin arkası böyle resmi dairelerin olduğu bir yerdi. 
Biz oturduğumuzdan yarım saat kadar sonra çok şiddetli bir patlama oldu ve hemen dışarı fırladık. Patlamanın olduğu yere doğru gittiğimizde, o kadar güçlü bir patlayıcıdı ki, onu üzerinde taşıyan kişinin kafası dışında tek bir parçası kalmamıştı. İdil Cumhuriyet Savcılığı gerekli soruşturmayı yaptı. Fotoğrafları çekti. Eldeki dönelerin bir kısmını topladılar. Patlayacının 5-6 katlı bir apartmanı yerle bir edecek kadar güçlü olduğu söylendi. Tabi ki, ilk aklıma gelen ilçede bana yönelik bir saldırı olabileceği ve o eğer yarım saat önce benim ofisimde olmuş olsaydı, ofisimdeki 30-40 kişi vardı ve çevredekilerle birlikte çok sayıda insan hayatının kaybedilmesi söz konusu olabilirdi. 


İdil küçük bir yer. Еу ile büro arası 300 metre. Ofisimle tabur arası 300-400 metre civarında. Bir şehir merkezinde geçen bir ana çadde var. Hükümet caddesi deniyor, bir de taburdan bizim eve direkt geссп Alanya caddesi var. Çevre yol olarak açılmış geniş bir yol. Patlayıcıyı üzerinde taşıyan kişi taburdan çıktıktan sonra Alanya caddesi üzerinde bizim eve doğru yürüyerek geliyor ve eve 200 metre mesafede patlayıcı patlıyor. Yani hem geldiği nokta itibarıyla hem ofise hem de eve aynı mesafede bir noktada üzerinde patlayıcı patlamıştı. 


Ordaki halkla ve esnafla konuştuğumuzda o şahsın taburdan çıktığı, taburdan çıktığında yanlız olmadığı, beraberinde birkaç kişi daha olduğu söylendi. Ama daha sonra kendisi tek başına yola devam ediyor. 


İlçede ilk defa böyle bir olay olduğu için dikkatleri çekmişti. Q günlerde altı-yedi sivil giyimli şahsın tabura girip çıktığı görülmüş. Orada tabur ile ilçe iç içe olduğu için, karşı komşular hepsi benim yakınlarım, birebir bilgileri o şekilde edinme imkanımız vardı. O gün bir iki aracın tabura geldiği, bunlardan bir tanesinin çıktığı, birisinin üç dör kişiyle ayrı çıktığı şeklinde duyumlar aldık. 


Patlamadan sonra şunu fark ettim: Bana İdil Taburu'ndan tanıdıklarımın, Hasip Bey dikkatli ol. Birşeyler düşünüyorlar ve yerli ajan kullanacaklar" şeklinde söyledikleri doğrulandı. 


Aynı dönemle bağlantılı olarak, iki-üç tane suikastı ben kendi olanaklarımla tespit ettim. Bir tanesini şu şekilde tespit ettim, bir akşam tabur gazinosuna davet edildim. Alay komutanı da gelecekti. Akşam saatlerinde gittim. Çok güzel bir sofra hazırlanmıştı. Biz sohbet ettik. 
Yarım saat sonra şehrin elektrikleri kesildi. Bir tek taburun jeneratörü yandı ve şehir karanlıkta kaldı. Bu bir kere sizi şöyle bir riskle karşı karşıya bırakıyor: Taburdan çıkacaksınız ve eve gideceksiniz. İki yol var ve o yoldan gideceksiniz. O arada elektriğin kesilmesi ve bunun süreceğinin söylenmesi üzerine üst düzey yetkililer tabur gazinosuna geldiler. Ve "bizim işimiz var biraz daha konuşacağız" dedikten sonra beraber çıktık. Kendi aracımı oradaki görevlilerin kullanması için verdim. Ben onların aracına bindim ve o şekilde evlerimize geldik. Evlerimiz yan yana. Daha sonra aldığım bir duyumla taburdan çıkışta yola çapraz şeklinde pusu kurulduğunu öğrendim." 
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JİTEM'in Kabulü 


Susurluk Araştırma Komisyonu raporunda JİTEM'e ilişkin şunlar belirtilmiş : 


"Özel Timler'in kırsal kesimde yetkili, etkili ve serbestçe hareket edebilmeleri giderek görev dışı davranışlara yönelmelerini ve içlerinde suç işleyenleri hoşgörü ile karşılama eğilimlerini arttırmıştır. Özel Timlerin sevk ve idaresini koordine etmek için Jandarma içinde Jİ-TEM olarak adlandırılan grubun faaliyete geçirildiği görülmüştür. Jİ-TEM bölgede etkili çalışmalar yapmıştır. Bunların çoğundan da mahalli Jandarma birliklerinin dahi haberi olmamıştır. Zaman içinde, Jİ-TEM bünyesinde görev alan sivil ve askeri şahısların faaliyetleri yörede dikkati çeker hale gelmiştir. Bünyesinde çok miktarda korucu ve itirafçı bulunması sebebiyle ferdi suç oranı yükselmiştir. Bölgeden zaman içinde ayrılan bu unsurlar, faaliyetlerine uygun ortamlarda devam etmişlerdir. Bu gruptan iki kişi kamuoyunda olağanüstü tanınmıştır. Birisi, Binbaşı A, Cem Ersever, diğeri de Yeşil'dir." 


İtirafçı ve JİTEM Elamanan 


Aygan'ın itiraflarında fail-i meçhul cinayete kurban giden insanların kanına giren ve gözünü kırpmadan öldüren itirafçı ve JİTEM elamanlarının isimleri ise şöyle: 


Fethi Çetin, Ali Hoca kod adlı Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki, Recep Tiril, Hüseyin Toka, San Adil kod adlı Adil Timurtaş, Binevş Alsaç, Saniye Emlük, Kemal Emlük, Hatice Elmas, Hasan Adak, Hanım Beyaz, Murat Aydın, Halit Çelik, Murat Demir, Lokman Çetin, General Zınnar kod adlı Alaattin Kanat, Mete kod adlı İbrahim Babat, Hanım Beyaz, Şırnaklı Hamid, Abdulhakim Güven, Hıdır Altuk, Adem Yakın, Hüseyin Bülbül, Mesut Mehmetoğlu, Muhsin Gül, Ferit kod adlı Mustafa Deniz, Sefer Bildik 


Ersever'in Ekibi 


Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı'nda Cem Ersver'in timini oluşturan itirafçıların isimleri ise şöyle: 


Abdulkadir Aygan, Fethi Çetin, Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki, Recep Tiril, Hüseyin Toka ve Adil Timurtaş. 


JİTEM'e Destek Veren Devlet Yetkilileri 


JİTEM'in örgütlenmesine Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen, Türkiye eski Başbakanı Tansu Çiller, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı, Olağanüstü Hal Bölge eski Valisi (OHAL) Hayri Kozakçıoğlu başta olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisi ve görevlisinin karıştı ve bire bir destek vererek güçlendirdi. Aygan'ın itiraflarından ortaya çıkan üst düzey yetkililerin isimleri ise şöyle: 


Türkiye Başbakanı Tansu Çiller, Jandarına Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen, Asayiş Komutanı Harekat Başkanı Albay Kurtuluş Ön, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aydın İlter, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Akgöz, Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı, Olağanüstü Hal Bölge Valisi (OHAL) Hayri Kozakçıoğlu, Olağanüstü Hal Bölge Valisi (OHAL) Ünal Erkan, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Cem Ersever, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Cahit Aydın, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Savaş Gevrekçi, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Ali Yıldız, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Abdülkerim Kırca, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Grup Komutanı Cemal Temizöz, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Yüzbaşı Tunay Yanardağ, Diyarbakır Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Zahit Engin, Cem Erseverin yardımcısı Binbaşı Aytekin Özen, Şehmuz kod uzman çavuş Uğur Yüksel, Apo kod uzman çavuş Abdulkadir Uğur, Oğuz kod astsubay Nuri Ateş, Cizre İlçe Jandarma Коmutanı soy ismi öğrenilemeyen Cemil QİTEM Grup Komutanı), Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım, Milli İstihbarat Daire Başkanı Hanefi Av- a, Yedi bela" lakablı binbaşı İsmet Yediyıldız, Üsteğmen Mustafa Karaduman, Soy ismi öğrenilmeyen Yüzbaşı Uğur... 


Bir етсі Anlattı... 


CEM ERSEVER: Ahmet Cem Ersever, 1950 yılında Erzurum'da doğdu. 
Ankara'da Basın Yayın Yüksek Okulu'nda bir yıl okuduktan sonra 1969 
yılında girdiği Harb Okulu'ndan 1972 yılında mezun oldu. BYYO'da tanıdığı ülkücüler ile ilişkilerini daha sonra da sürdürdü. 1976 yılında Silopi İlçe Jandarma Bölük Komutanı iken ilçede Ülkü-Bir örgütünün açılmasına tepki gösteren kalabalığın üzerine ateş açtırdığı gerekçesi ile mahkemeye verildi ve TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Güneydoğu Anadolu'da Jandarma subayı olarak görev yapmakta olan Ersever, kaçakçılarla olan ilişkileri yüzünden birçok kez soruşturmaya uğradı, ancak hiçbirinden dolayı ceza almadı. 11 Aralık 1979'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İçel, Hatay, Gaziantep, Mardin, Urfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir illerinde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirildi. 20 Şubat 1980'de Trabzon'daki kaçakçılık olaylarının takibi ile görevlendirildi. Henüz Yüzbaşı rütbesindeydi. Burada kaçakçılar ile ortak çalışan bazı MİT görevlileri ile ters düşmesine neden oldu. 
12 Eylül sonrasında Bölge'de PKK'ye karşı mücadele etmek amacı ile 
istihbarat toplamak ve toplanan istihbarat ile operasyonlar düzenlemek amacıyla yandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı ÇİTEM) adı aldında faaliyet gösteren merkezi bir örgütlenmenin fikir babalığını yaptı ve doğrudan Jandarma Genel Komutanrna bağlı olarak çalışacak olan JİTEM'in başına geçti. Ersever ismi bu tarihten itibaren Bölge'de çok sayıda fail-i meçhul cinayete karıştı. İtirafçıların da yer aldığı JİTEM ümleri bölgede terör faaliyetleri yürütürken birçok yasadışı işe de bulaştılar. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in kuşkulu bir uçak kazasında ölümünün üzerinden bir ay kadar sonra 17 Man 1993'de 30 arkadaşı ile birlikte görevinden istifa etti. 4 Kasım 1993'te Ankara'da ölü bulundu 
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YEŞİL (MAHMUT YILDIRIM): Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım, Bingöl'ün Solhan İlçesi Dicnik Köyü'nde 1951 yılında doğdu. Yeşil, iddiaya göre ilk kez 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat faaliyetlerinde kullanıldı, aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü emrine geçti. Elazığ'da 1977'de Etibank Ferro Krom Tesisleri'nde puantör olarak göreve başladı. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler, Yeşil'in de pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Herkes Yeşil'den söz etti ancak bulunamadı. Susurluk Raporu'nda da Yeşil'e 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Ahmet Demir ve Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini kullanan, Güneydoğu"da “Sakallı” adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın bir dönem MİT'te, bir dönem de JİTEM'de görev aldığı iddiaları ortaya atıldı. JİTEM'ci Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinden, Güneydoğu'daki pek çok fail-i meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı öne sürüldü. Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmeden önce para yatırdığı Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesi'ndeki hesabın sahibinin de Ahmet Demir kimliğini kullanan Yeşil olduğu ortaya çıktı. Yeşil'in MİT tarafından yurtdışına çıkarıldığı gazetelere yansıdı. Yeşil'in izine yıllardır rastlanamıyor. 


ORGENERAL HİKMET KÖKSAL: Orgeneral Hikmet Köksal, 1932 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğdu. 1953 tarihinde Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1955 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1957 yılında Topçu Okulu'nu bitirdi. Muhtelif topçu birliklerinde Batarya Takım ve Batarya Komutanlığı yaptı. 
1969 yılında Kara Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay oldu. 1980 yılına kadar çeşitli birlik ve karargahlarda, birlik komutanlığı ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu. 1980 yılında Tuğgeneral, 1984 
yılında Tümgeneral, 1988 yılında Korgeneral ve 1992 yılında Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Harp Akademisi Komutanlığı ve KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı ve Kara Harp Okulu Komutanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı ve 3. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Ege Ordu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptı. 26 Ağustos 1996 tarihinde atandığı Kara Kuvvetleri Komurtanlığı'ndan, 01 Eylül 1997 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. İngilizce bilir. Evli ve bir çocukludur. 


ORGENERAL NECATİ ÖZGEN: 1968'de Kıbrıs-Ortaköy'de Piyade Yüzbaşı Bölük Komutanı, 1975'te Paşaköy'deki 28. Tümen'de Kurmay Binbaşı olarak Harekat Şube Müdürü, Güzelyurt'ta Tümgeneral rütbesiyle Tümen Komutanı görevinde bulundu. Orgeneral Doğan Güreş'in 1990-1994 döneminde Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde görev aldı. Özgen, 1991-1995 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Bölge Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu. Jİ-TEM'le ilgilli hakkında iddiaların çıktığı dönemde Orgeneralliğe terfi etti. 1995 yılında Harp Akademileri Komutanlığı'na getirildi ve 4 yıllık görev süresini bitirdikten sonra 1999'da emekliye ayrıldı. 1995 sürecinde Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde de bulundu. 


HAYRİ KOZAKÇIOĞLU: 1938 yılında Alaşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Bir dönem Erzurum Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, Adana, Sakarya, Diyarbakır Valisi, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İstanbul Valisi - 20. Dönem İstanbul Milletvekili görevlerini yaptı. Evli ve 3 çocuk babası. Kirli savaşın baş yürütücülüğünü yaptığı sırada ismi sayısız yolsuzluğa karıştı. Oğlunun usulsüz silah satışı, damadının tecavüzcülüğü başta olmak üzere ailesinin ismi kirli işlerde geçti. 


HASAN KUNDAKÇI: 1992 ve 1995 yıllarında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, 1986-88 yılları arasında Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapu. 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu. Tamburalı Paşa olarak bilinen Kundakçı, 1993'te görevi devraldığında ortam iyice gergindi. Kundakçı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen 'Çelik Harekatı'na da imza attı. 20 Mart 
1995 tarihinde 35 bin kişilik Türk askerinin Kuzey Irak'a sızdırılması 
harekatında başrol oynadı. 1992 yılından itibaren 70. Piyade Tugay Komutanlığı, Özel Harp Daire Başkanlığı, 33. ve 2. Piyade Tümen Komutanlıkları, Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerinde bulundu. 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


1996'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na atandı. Hakkında Jİ-TEM'le ilgilli birçok iddia ortaya atıldı. 1997 yılında EDOK Komutanlığı'ndan TSK'ya veda etti. Kundakçı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı sırasında Güney Kıbrıslı bir gencin Türk bayrağını gönder- den indirmek istemesi sırasında öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İnterpol tarafından hakkında bir süre için kırınızı bülten çıkarıldı. 


ÜNAL ERKAN: Erzum'un Dadaşları'ndan. Baba mesleğini seçti ve Polis Koleji ve Akademisi'ni bitirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 1992'de Olağanüstü Hal Bölge Valisi oldu. Çiller'in davetiyle siyasete atıldı, Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi, Devlet Bakanı oldu. Ama Refah- Yol hükümetini içine sindiremediği için DYP'den ayrıldı, başka bir siyasi partiye de girmedi. Ülkücü olarak tanındı. birçok fail-i meçhul ve katliamda"ismi geçti. 


MUSTAFA DENİZ: Ferit kod adlı Mustafa Deniz başta JİTEM olmak üzere Emniyet istihbarat örgütlerine yardım etti. Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü Hanefi Avcı tarafından kendisine taşıması için Browning marka L - 27507 seri nolu silah verildi ve aynı dönemlerde kısa adı JİTEM olan Jandarma İstiharat Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalıştı. Çalışması sırasında gösterdiği üstün çaba sonunda teşkilattan sorumlu emekli Binbaşı Cem Ersever'in yardımcılığını yaptı. Çalışma arkadaşları arasında Yüksel kod adlı Alaattin Kanat, Ali Hoca kod adlı Ali Ozansoy, Sarı Adil kod adlı Adil Timurtaş ve Mete kod adlı İbrahim Babat Yeşil kod adlı Ahmet Demir (Маһmut Yıldırım) vardı. 


Bu çalışmalar sırasında zorla adam kaçırma, fidye, uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi suçlara karıştı. İtirafçı Mustafa Deniz 1993 yılında Ankara'da öldürüldü. 


İBRAHİM BABAT: Mete kod adlı, aslen Suriye uyruklu bir Kürt. 1984- 
1988 yılları arasında PKK'de faaliyet yürüttü. 1988 yılının sonunda örgütten ayrıldı. Suriye'ye dönmek için yola çıktığında, Osman Demir adlı bir korucuya Kumçau Köyü yakınında yakalanarak bir askeri tabura teslim edildi. Oradan Şırnak Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldü. Ardından Ahmet Cem Ersever ekibine katıldı. İzini kaybettirmek için kendisinin bir çatışmada öldürülmüş süsü verildi ve öldüğü duyuruldu. Bugünden itiberen kendisi de onlara yardımcı olmayı ve askeri birliklerde çalışmayı kabul etti. 


İtirafçı olduktan sonra Babat Aşireti'nin Türkiye'nin sınırları içinde kalan bölgesinde, Uludere Nüfus Müdürlüğü'nde Şenoba Belediye Başkanı korucubaşı Şeyhmus Babat ve DYP Şırnak Milletvekili 3. sıra adayı Hazım Babat aracılığıyla Hacı Hasan adlı kimlik çıkartıldı. 
Adı pek çok Ғай-і meçhul cinayete karıştı, İstanbul'da bir işadamının yanında çalışırken 7 bin markı alarak ortadan kayboldu. Yargılanına- dan itirafçı statüsüne kavuştu. 


İstanbul'da adam öldürmeye teşebbüsten Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yer alan ve Komiser Yardımcısı Fikret Yücel'in imzasını taşıyan 7.9.1996 tarihli yakalanma tutanağı "Babat'ın Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda yakalandığı"nı ortaya koydu. Asker kaçağı olarak aranan Babat, Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nda ne aradığı sorusuna yanıt bulunamadı. 7 yıl ceza vaadine karşılık, 17 yıla mahkum olunca İstanbul DGM ve Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 
ifade vermek için başvurdu. Kırklareli Cezaevi'nde müfettişlere 19 
Aralık 1997 yılında verdiği ifadede 1990'dan sonra Diyarbakır ve çevresinde JİTEM çatısı altında illegal örgütlenmeye gidildiğini, PKK ile ilişkili olduğundan şüphelenilen herkesi öldürme yetkilerinin bulunduğunu söyledi. 


ALAATTİN KANAT: General Zınar kod adlı ünlü PKK itirafçısı 1964 
Kızıltepe doğumlu. 1986 yılında katıldığı PKK'den 1991 yılında kaçarak devlete teslim oldu. 24 Temmuz 1991 ile 18 Mayıs 1993 tarihleri arasında 11 kez güvenlik güçlerine yardımcı olmak gerekçesiyle Diyarbakır Cezaevi'nden çıkarıldı. 21 Ağustos 1994'te askere alındı. Ancak Acemi Birliği'nde olması gerekirken 9 Ağustos 1994'te işadamı Senar Er'in fidye isteme olayına karıştı. Bir ihbar üzerine yakalandı, 
4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kırklareli Cezaevi'nde yatarken, 
20 defa savcı tarafından çağrılarak çıkarıldı. Güneydoğu'da çok sayıda fail-i meçhul cinayete karıştı. 


MUHSİN GÜL: Kod adı Kekeç, Pepe, Metin. Diyarbakır Cezaevi'nde bir dönem tutuklu kaldı. Diyarbakır Cinayet Amirliği'ne 1994'te verdiği ifadede, birçok fail-i meçhul cinayete karıştığını söyledi. 
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NEVAL BOZ: Jandarma Binbaşı Cem Ersever ile birlikte çalışan, onunla aynı dönemde öldürülen itirafçı. Daha önce El Muhaberat'ta çalıştı. Şam Üniversitesi'nde okudu, PKK'de kısa bir dönem kaldıktan sonra teslim oldu. Cem Ersever ile yakın ilişki içindeydi. Ersever'in öldürülmesinin ardından Neval Boz da Ankara'da öldürüldü. 


LOKMAN ÇETİN: İşadamı Senar Er'in babasının kaçınlması olayında fidyeye aracılık eden kişi. 1981'de Şerif Pişkini öldürmekten mahkum oldu. 1994'te Mersin'de bir otomobilde 50 kilo eroin ile yakalandı. Diyarbakır'da tanınan isimlerden Niyazi Ağa'nın 3 oğlundan biri. DDKD davasından yargılandı. Canlı hayvan kaçakçılığı ve çek senet tahlisatı ile uğraştı. Kardeşi Esat Çetin ile birlikte Ankara Aşağı Ayrancı'da bir evi büro olarak kullanıyordu. 15 Şubat 1997'de Diyarbakır'daki Turistik Otelin 213 Numaralı odasında ruhsatsız bir tabancayla yakalandı. 


ADİL TİMURTAŞ: Abdurrahman oğlu, Şırnak Uludere, 1970 yılı doğumlu PKK itirafçısı. 
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MUSA ANTER'in İNFAZ TİMİ 


Savaş Gevrekçi: JİTEM Tim Komutanı ve JİTEM Grup Komutan Vekili, Nöbeti sırasında cinayet gerçekleşti. 


Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım: Eylem planlayıcısı. 


Şerif Aslan kod adını ve Aziz Turan kimliğini kullanan Abdulkadir Aygan: JİTEM elemanı, eylemci. 


Mustafa Deniz: İtirafçı, Yeşil'le birlikte olay yerinde tepede bekledi. 


Ali Ozansoy: JİTEM Grup Komutanlığı'nda telsiz kumanda merkezinde görev aldı. 


Tetikçi Hamid: Hogir kod adlı Cemil Işık da eylemde yer aldı. 


VEDAT AYDIN'ın İNFAZ TİMİ 


Aytekin Özer, Cem Ersever, Fethi Çetin, Abdulkadir Aygan, Ali Ozansoy, Selahattin Görgülü 


İnfaz Timlerindeki Ajanlar 


Bölge'de 15 yıllık süren savaşta binlerce kişinin yaşamını yitirmesin- de tetikçilik rolünü oynayan ve sayısız katliamın baş aktörü yine itirafçılardı. PKK'nin saflarında 'adam öldürmemek' bahanesiyle kaçan ve sayısız suçsuz insanı öldürerek kan döken itirafçılar şimdilerde ise istihbarat birimlerinde çalıştırılıyor. Aygan itirafçı ve ajanlar hakkında ise şu bilgileri verdi: 


е Arteş kod adlı Engin Karadağ, Diyarbakır'daki Bölge Komutanlığı 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sorgusundaydı. Örgüt hakkındaki bilgileri ve taktikleri o veriyordu. 


e Örgütten üst düzeyde ayrılan Abdurrahman Kayıkçı, faaliyette bulunmak üzere İstanbul'a gönderildi. 


e Bölge'de Abdullah Barkın Silopili, hali vakti yerinde olan bir kişiydi. O da ajanlık yapıyordu. Silopi'den Habur Gümrük Kapısı'na giden yolda oğlunun Çimen isimli bir lokantası vardı. 


ə İsmini hatırlayamadığım Koçero adlı kişi vardı. Bizzat fail-i meçhul olaylara katılıyordu. Ekonomik durumu iyiydi. Kendi imkanları ile Ji-TEM ne derse oraya koşturuyordu. 


е Aslen Karacadağlı olan Emin Fettahlıgil adlı şahıs da ajandı. Ji-TEM'e devamlı gelir gider, örgüt hakkında bilgi verirdi. 


е Serpil Toprak, Serpil kod adını kullanıyordu. Şu anda Erzurum'da bir üniversite hocasıyla evlidir. 


Çekirdek Kadro Nerede? 


е Ali Ozansoy, jandarmadaki memuriyetinden istifa ederek akrabası olan Hanefi Avcı'nın vasıtasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel olarak girdi. 


e JiTEM'in kurulma aşamasında Bismil'deki Musa Toprak'ın üzerindeki bombayı patlatması sırasında kolu kopan Fethi Çetin, malulen emekli oldu ve Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda işçi statüsüy- le çalışmaya başladı. 


е Adil Timurtaş, Antalya Manavgat'ta ekibiyle birlikte turistik bir otelin koruma müdürlüğü görevini yürütüyor. Aynı zamanda çek-senet tahsilatı yapıyor. 


е Hüseyin Tilki ve Recep Tiril, devletin verdiği farklı kimliklerle halen jandarmanın değişik birimlerinde görev yapıyorlar, 


е Saniye Alataş ile Kemal Emlük evlendiler. Saniye'ye Emel Berak, Kemal'e Erhan Berak kimliği verildi. Kemal Berak halen Diyarbakır Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın GİT) Foto-Şlm Şubesi'nde toplumsal 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olayları izlemekle görevli kameraman olarak görev yapıyor. 


ə Hatice Elmas, Eda Esin Mert kimliği ile Diyarbakır İstihbarat Şubesinde çalışıyor. 


e Binevş Alsaç, Diyarbakır Alayında işçi statüsünde çalışıyor. 


A. AYGAN'IN FOTOĞRAF ALBÜMÜ 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


İtirafçı Abdulkadir Aygan/ Cezaevi 
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Leyla'nın yaş günü, Ali Ozansoy, Jiyan Işık (Cemil Işık'ın (Норіг) eşi), 1992, D.Bakır 


Вік/йет сі Anlattı 


Ali Ozansoy"un nikah töreni. Diyarbakır Anıtpark Belediye Nikah Salonu / 


26 Şubat 1993 / 1.Ali Ozansoy, 2. Kemal Emlük (Erhan Berak) 3.Abdulkadir 
Aygan (Nikah şahitleri) 


A. Aygan, komutan, itirafçı, polis vs. ... 
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İtirafçı Abdulkadir Aygan bütün gün insanlara işkence yaparken, kafalarına 


kurşun sıkıp, boğazlayıp dere kenarlarına gömerken akşamları da sanki hiçbir şey olmamış gibi ailesi ile sokaklarda ve çay bahçelerinde eğleniyor... 
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Soldan Sağâ Ayaktakiler: Fahrettin Günay, Şehzade Kaygusuz, Sinan Çetintaş (Astsb.). Orhan Şamcı (Emniyet Amiri... HATAY), Mehmet Yılmaz (Narkotik şube polis memuru), Salih Uluçay (Narkotik şubeden polis memuru), BAKİ ... САУЅЬ.), Mustafa Boztepe (Narkotik şubeden polis memuru) 

@iuranlar: Ali Çankır. Ali Esenli, Abdukadir Aygan, Reşat Denli, Mahmut Yontar, Muhsin Kahya, Selçuk Gültekin 


Bir /item çi Anlam... 


Saraykapı dış tarafı (yukarıdaki fotoğraf) ve iç tarafı (aşağıdaki fotoğraf) Abdulkadir Aygan, Başçavuş Osman Altıntaş, askerler Ercan ve Murat... 


Bir /йет ci Anlattı... 


аго 


Adulkadir Aygan 1968'de asker iken... 


Spor yarışması 1973 / A. Aygan (soldan sağa 2. sırada üçüncüsü...) 
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Bir Jilem сі Anlattı... 


Soldan sağa ayaktakiler: Şehzade Kaygusuz, Orhan Şamcı (emn. amiri), Abdulkadir Aygan, Ali Çankır, Mehmet Yaşar (polis mem.), Mustafa Boztepe (Komiser) / Oturanlar: (soldan sağa) Ali Eserti, Mehmet Yılmaz (polis mem.), Salih Uluçay (polis mem.), Nevzat Yıldız (polis mem.) 


Abdulkadir Aygan, ve arkadaşları... 
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Çekiç Hareketi - Zaho - Haziran 1997... 
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Recep Tirili, Abdulkadir Aygan, Наугешіп Toka(oturan), Haziran 1990/ Silvan ). Er. Eğt. Alayı... 


Bir Jitem cı Anlattı.. 


İtirafçı Abdulkadir Aygan / Temmuz 1991 Diyarbakır... 


Bir Шет ci Anlattı.. 


Soldan Sağa: Bariz Barzani, Salih Hacı Hüseyin (I-KDP), Neçirvan Barzani 
Müttefik kuvvetleri helikopter pisti / Pirinçlik Diyarbakır / 28 OCAK 1993 
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KDP Lideri Mesut Barzani, İtirafçı Abdulkadir Aygan / 21 Haziran 1993, Diyarbakır Havaalanı Protokol Salonu... 


А. AYGAN'IN AJANDASINDAKİ 
ÖLÜM KROKİLERİ, İSİM LİSTELERİ, İSTİHBARAT NOTLARI VS., TELEFON FİHRİSTİ 
VE 
BELGELER... 


Bir Jitem'ci Anlattı 


me” 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 

ЈАрАВИА GENEL KONUTANLIĞI 
ANKARA 


PER. : 4313-119.92/K4.lic.5.Svl.ile.9eğ. (2083) 
ONU : Asalət Onsyı, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA yər е" 
əə | ur... sün меге BAM (SE EYES 
GÖREV YERİ Jandarma yiş Komutanlığı/DİYARBAKIR 
ADI SOYADI çözün 


SINIFI VE GÖREVİ| Genel İdari Bizmetler-İstihbarat Elamanı 


SİCİL NO 1-27299 
GÖREVE BAŞLANA | o1 EYLÜL 1991 


TARİHİ 


Yukarıda kimliği yazılı sivil məmur adayının, 
V KENDİSİNE VORİLEJ GÖREVLERİ BAŞARI İÇERİSİDE YA hakkında düzenlenen sicil raporunun incelenmesinde 

Adaylık süresini başarılı olarak bitiren sivil yılı Devlet Hamurları Kanununun 58 nci maddesine b MEMURLUSUNA" atanması.lı tasviplerine arz ederim. 


BAKAN ADINA 
OLUR 
Зо / 4/ 1992 


Едгеддвіт,іс 
“ein? Orqbneral jamdiarma Genel 
. 
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Koautanı 


aylık süresi sonunda; 
TIĞI VE BAŞARILI OLDUĞU " 
anluşılmıştır. 


memur adayının, 557 Sanaen " DEVLET 


hurettin А19 


Jsn'larma fur. Albay 
Personal Başkanı 


Bir fitem сі Anlattı... 


Jandarma Komutaniigi Naas Pusulasi € Eylül -93›. 
шю азып Kd. ані 12 Sosterçe 459 
“Geyadi (O GARBULSADIR AYAN Medeni di 1:80 Ei Soslerge 1 
Шайы, ИЦ MERA Berece/Kidese 11/2 Босат іші айта 


İBTİKHKAKLAR RE3ENEKLER 


bos Elbos., Т. : 457,000 
Тайға йу. Tut.: ПЛ 
Kd.hyiigi Tutas 


Yan Goese 125,900 | eiir Vergizi 6 325,000 j Tase Tez Az, 1 
Üy.üyü üidati : i 
584,000 Ora ira i 


ИН» 1. 
bile Yardisi + 
Yabanci dii Ter, 
Tas.ies.Kes, : 
Konut Yardisi : 


j 

1 

ма тш. öy, Mi Kre, г i ше Miz, (T&K 120,000 ; 015 bəsi, Xes.: 137,990 | 
281. іш. : ыу»; Өш : 28,9% | бе; Kazinti. 4 
ü.Hal іш. 4 1,192,600 Hisset Кес. i i Кез. 100144: 1 
КЖ 472,9 таң: liraz i і Gátama Topias 1 


i 
! 
520 isei, їз. J kat ia. öy, Май. Er, 1 
шш | 
! 


GÜZEL KEBİNİİLER 


Vergi iade Katrahi 1 5,179,090 
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©] 


Jandarma Komutanligi Maas Pusulasi 


15-1.27299 
“ABDULKADIR. AYSAN 
“SİVİL MİR 


Sicil No 
Adi-Soyadi 
Sinif ,Rutbe 


Gos.EkSas. Т. : 403,000 
Taban Ay. Tut.: 1,575,000 
Kd.Ayligi Tut.: 11,000 
520 Emek. Kes.: 445,000 
1100 Artis 
Aile Yardiai : 
Yabanci Dil Т.: 
Tas.Tes.Kes. 
Konut Yardia: : 


296,000 


260,000 


Vergi Iade Hatrahi : 


Kd. Suresi 
Medeni Hali 
Derece/Kadene 


Yan Odeme 
Asayis Taz. 
Tayin Bedeli : 
Makam Taz. : 
Lojman Taz. 
Ozel Hiz. (TSK): 
281. Taz. 592,000 
0.Hal Taz. 2 - 1:012,000 
15, Toplaai : 5,842,000 


114,000 


518,000 


618,000 


4,501,000 


gol 
:ЕН2 
12/1 


Gelir Vergisi : 
Oy.Uye Aidati : 
Dak raz: 
Oy. Mesk, Kr. : 
бу. Ма! Кге. 
515 Emek. Kes.: 
1200 Artis 
Hizaet Borc. : 
Eaekli Ikraz : 


| Yemek Bedeli 

| Калбіп 
Mehaetcik V. 
Yardis : 
Müteset Kes, : 


( Mart 


Bosterge 
Ek Sosterge 
Borev Yeri 


290,000 


775,000 


55,000 | 


| 


:ЛТЕМ 


Tas.Tes.Kes. 
Konut Yardisi 


аяда Vergisi : 
O.Hal Kes, 

Özel Kesinti. : 
Kes. Toplami 
Odenen Toplam : 


Bl.J.Mrl.Sn. : 
J.6n.K.Kr1.Sn.: 
Telefon Ucr. 
diger 

Toplan В 


ПОЛ ЖЕЛЕГІ 


Bir/item сі Anlattı... 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


Telgraf Adresi: EMEKSAN - ANKARA Tel: 117 41 00 Posta Kodu :06643 


Say Абу 8.07.1.ЕМ5.0.17.06.02. Фу 294 


JANDARMA İSTİHBARAT GRUP 
K LIĞINA 
DİYARBAKIR 


км 16 2 94 ВОМ 94 135 SY YAZINIZ 
Kurumunuz mənsuplarındun, MEMUR 


AZİZ TURAN 


“Sandığımız tarafından verilen emeklilik вісі numarası i 
58. 423669 


Bilgi edinmesini ve durumun İlgitiye Бйдийтавнм ar? ve rica ederiz. 


FORM Но. ОМ / 07003 ( 150.000 m. паха inç 1989 
003 
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091 


VERGİ İADESİNE 


ESAS NET GELİR 


20373000 


GELİR VERGİSİ 


100 99 99%ооо ӘМ оі. “So * -— 


с hə м. 
S 
> 
3 


“umjuy tə шән[ dıq 


Таздттащ Teşvik işyeri Sicil Mo. : 


Tasarrufa Teşvik Personel Hesap Mo.: 


Tasarruf Sahibine Adı adı 
Baba Adi 


Dogus Teri ve Tarihi 


Isyeri veya Kurun 
Tasirraf Kesiatisının Geri 80е veya Dordroman Düzenlenme Hedeni...: ölün еі ерейін 
Қам x. 


mə Yatinılaşı pa. 


1144 18101 ari 


rə е | 


Н Т ІТ SAYILI АИКА ОКЕ YAPILAN TASARI ТЕЗІНТІЗ! ŞA 
Н 

t Tasarrufu Tesvik işyeri Sicil Mo. : | 13339014. i 

i 

} Tasarrufu Teşvit Personel Hesap No.: : 2103220341 01 

1 Tasarruf Sahibinin Adı ОДЕТ gere ШАКЫР 

1 ə ОЗН 

1 Soyadı гі і 

? 

1 Baba Adı гі Mehmet { 

i 

Н 

1 ge eri ve Tarini ‚Гмм ЕТ 1 

! 

! 

г İsyeri vaya Kurus t Tasarruf Kesintisinin бегі беле 

1 veya Вогёголеа Düreniense Bedii ...: ölün Esetlilik değisikliği 
i 

н Н 1 } П кыз 
[Каш bül 8... 4 Шөміш All Oltan t 1 Tasarrufun Tatırıldığı kel 4 ғ. Pr 


HIS 109 


dm mı ə те. 


ОЕЕО 


Bir /item”ci Anlattı... 


İşyerl 


Kapanaşsı 


(КИН Xu? 


İsyeri 


Kapamaası 
Шеш әш, Yatırıldışı 


kre ei 
ҰСЫ T A 
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COI 


ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 
GBNEL MÜDÜRLÜĞÜ 


ANKARA 


İL JANDARMA KUĞI © _ — 24.01.2001 
BURDUR 


Ordu Yardımlaşma Kurumuna daimi üye olmak için müracaat eden Kuremunuz memurlarından Svi. Me. .... AZİZ TURAN. o in 15.02.2001 2 
tarihinden itibaren daimi üyeliği kabul edilmiş ve Kurumun üye kayıt defterinin namze15-294982.... No: sına kaydı yapılmıştır. Kendisine ve bağlı olduğu Tahakkuk 
Amirliğine gerekli tebligat yapılarak -....-........15.02.2001-—- tari n itibaren % 10 
aidat kesilmesini ve aşağıdaki tebellüğ ilmühaberinin ilgililere /ebliğ edilerek iadesini arz ederim. 

SAYGILARIMIZLA 


ORD IMLAŞMA KURUMU 
EL MÜDÜRLÜĞÜ 


ошти 


Aidat Peşin Kesilecektir, 


ЕШ” ТЛ şə üə 19 


Bir Jitem'ci Anlath... 


Eil teina 

і fatri Теке! ' neartaine 10:9] Biar otel 2 
1--------------- .Sreti,le 1 Kocu Olan “İndiciaise 10/:/1998- : TIL? Кеше 1 Торјав Esas Tutar 100/96/:396127/1271990 6.Vərgisi 1 Harasa (52809 


a jam -----{ 
-..-------.-..-- ساس‎ РЕЦ і------ р 


tiban "UA 
15:1.860. bevs. 5 ; 4 : i миа MEL ЕКТІК 990: 9.18. M: 
ТЕСІГІ 142740 292.42 19.197 2900; 
Yeyən А 
Сава! (AŞIR (M. TNT TEZİ 7699: 1051 


ETI EE жле MM! 1587: 1009. 
T r 


00 HUN: TIN: HUR. 


921,1 F i 4 
«сё айе OZTURK ЕТСЕҢ Ə 9208, 292.90: 
öt ali : ! ; { 
Şerif ПОП . i 1109.724! 166.319 . A.354 21.44: 
ут Uza, 17 Kad. Cvs j 4 А 4 x 
"ағас YAYA 1 109.4499 100402: 
22::.028, i Kad. буз, П 


TOPLAR 115.497.017 121.483.089 $ 8.170.921 26.001.977 5120729 11294 


+з. т? 


` (Nrenleyen:? 
Yuteset Tahakkuk 3 


163 


Bir Jitem'ci Anlatlı... 


> 


Adi Sovadı 


) уә 
HAVSAL 

i fa 

412 18,1. m, 
‘Tuncay ŞAHINER 
Мт 6,73. 
Mürsel 401 
3340177 l. 4,793. 
ЕТ? SUNİ 

2 а АЧ 
‘OKTAY YAZICI 

8 28.75. 
SANNET KARAÇAR 

EAG AYY 
“Erhan BERAK 

0: dl di і 
Esel BERAK iğ ч Yu 
Eda Esin MERT 
FAA „4: MAT 
TAT 1% 

Ri ‘diz $ 
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2099010) ƏRZ m. 
Yek içindeki a.reryizi “ful iad? 


Mairan Tevkif 
----------..--..------- suretiyle i tiraria- 1 1/7/ 2338- Кенеп i 
(20/06) 1338:31/ 12/:993 :3.7ergisi 
---------- 7|%--------2-4|-------.---4) 


109,462! 


119.774: 
15,004; 
ИТАП mən шаш 


1290.418: 


157.08: 98.867; 


155.228, 196,472 


t y 


156.200: йі: 


152.334 | 59,335 : 
1828: 9.51 | 
153.470: 39.459 е 
(757200 849! 


174.581 
174.581 


172.423 


izgi 3: 


быға 


ком 914 
Төзіға 
Marc 


26. 


Bir /item сі Anlattı... 


Ade ies Ki ا‎ Midir 
— unu”. aa жазы یی‎ 
Alana 


ez ə ЖУЛТ Nari cd fins 76. РДА ХА А iZ а а r как УУУ БЕТЕГЕ keyfe fr 492: КООР, >“/ ме 
> Ranta ni AA a 77 (2722 edes ii 207 о? (991 


ir датой ААГ 


ль a - р м ê 
ОСА ӨТТІ а “ə им “1/2 j ! 

-Sofy İD уже тен 


istsr Merer Lison веган 


"озь 


6912 numaralı, Fehzet oflu, Uzunhidir”15.6)3.1959 dopulu 
Abdulkedir АТ2АЯ; OMulumuzdan 16.11.1971 tarih və (27Р) sayılı Tesdixnane ilə ayrılzıştır. 
Bu açıclazə edi geçenin diləcşəsirə tiraen yaşılzıştır. 
=. 


ASLININ POTOKOTİSİDİR бетт. 448na-Seyhə Мозог Мет ек, Tən клас 


—— ARDAN 
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997 


«Фей olan 
slode6 tasdikli fotoğ bulunan 3 
sig Dronhdr © 1958 ғыш 


ШЕТ ШЖЕТЕТЕТТІ 


Bir /item ci Anlattı... 


AÇIKLAMALAR : ıı Öğrenci, (419-1994 Ogre kes. aq. ена biriani. smf. geomet ойсйлаба. нымы alarak. 2. Suna com 
21916:4078. Öğre him, yılında малої. Iisi uzerine. 2. 

yeme омана. етее. ə. lime hakkını. лаат 


Porch parme үсім veya gündüzlü olduğu: Sezik... Соно... 
Рокот: yalı okuduğu sûre : Əə ə ila O ısı 

:__ مولز‎ Okulunun lerin ......х1.:................. 
Sinirden oap 1.1085... ma En айын" - 
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Bir /item ci Anlattı... 


168 


Bir Jitem'ci Anlattı.. 


ER VEYA ERBAŞ TERHİS ÇİZELGESİ 
(Askerlik Kanunu Madde - 53) (Omek-2-b) 


| 


H 
1 
1 


жек |» | 


Sivil hayattaki san”- atı ve mesleği 


ve derecesi 
Bağlık durumu вой» | 


Terhisinde ikamet edeceği yer adresi ANEARA/ САМЕЛҮЛ/ CEVİZLİDERE 


ÇU —. 
deki adresi | 


Anne veya babasının ikamet ettiği yer adresi 


<Шайгезіеті 


En fazla münaməbet ve irtibatta bulunkardeşinin айга 0 
тс 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
J.ASYŞ.KRGH.BI.K.LIĞI 
DİYARBAKER 
PER :4282-25-91/349 
KONU : Terhis Çizeigeni 


Bu çizelgede kimliği yanılı Mehmet... oğlu 1958 doğumlu Aziz. TURAN. 
müvazxaflık hizmetini ikmal edereko8 / 03 / 1991 tarihinde terhis edilmiş ve terhisi nüfus cüzdanına işlanmiştir. 


Bu terhis çizalgesi üç aflaha olarak tanzim edilmiş olup bir nüshası kimlik sahibinin nüfusuna yerli olarak kayıtlı balınduğu ilçenin askerlik şubesine, ikemet edeceği içe askerlik gubemins bir nüaham da rilmiş olduğuna hdigilarini rica ederim. 


uiue Сый? 


~~ AR $. ВИ. Рег. Yüzbaşı çi \ 
Tire Aakeri Arşiv Müdüriüğünə özl.İəl.Sb. Ес їе1.9.наМ) 


169 


Bir fitem сі Anlattı... 


A hadhi- А seed 


Pk. 232 


790227 > 

—— soğ 

е 00010 (© Ф/улеале/2 , 
С nə 3Û — sip 


ALIŞIN 
A ATA 
2224 e o кажы 


BARARMIZI. TEERİK CUR, AASIRLARA (69, OLASI 
DİLİYLE SALAR VE засал? İLETİRİR, 


2 
27 D 
26: Os Xun Ne.11 8 Ayında lan ANK. 


ANKARA 


Ме ее “> soğlik, mutluluk ve RATE жуйе, Ше 


0422 
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Wai Ж... «6.1446 hodhen sağlik 
БЫА oo beren (dz ii әуеден 


=. 


ANKARA 


Aytekin Osen т 
АКА к 


Иа ya noai Jk on içten duygularla butler, 


sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle (ууй runarim, 


Әуе << gazeller A 


Bir /item”ci Anlattı... 


/OEAL BIR ,57/Ұбябөт ELEMONINDA ARANAN 
OERE жел O ERR са ЛАР TEN 


OZELLİKLERİ 


— Т ЛЛ? у. 
1.6474 o/mak. 
2.Sır Sak limah, pala Абопеталл) -гемтетей . 


3-љ ТҮ) ler le du тете!" 
yə жар рела kendisin” mMaskeleyekilmel, 
5. Sipuklanlı, Zeki, CUT, muhakeme pereng" gülse ve olak omah, 
6- Dohsi’ cədə tarina ch kun о namal. 
?. ж о4з kan h bları buloinmamat . 
9- lyi lah kullanma /7, 
9. Araba Lulanmasın 2 е, еіуе сле. 
l0 ۰ Awk. bakman olgani kh o/ma/, 
(И. Eizh’ 6irme ve erama јел lerini (г b те, 
12- Planh çalıma сэ» Аел! o/mahı. 
13- Haberi 4r ska nova a l, айе уе аборта! 
%- 1593 багай efer londinesi goyat Imeli зулай ү veve 4/7/me lh., 
15 Yirpulema edn r larını! 4 е” 
/6 ы СегесБлеб. sasi yaylı 5 ” Ёла УУ. 2. 
/2- Ma hı yedin’ ер ее; ve furl еее 
/#- Оре 724246 ve dokdikhriyhe 22427 © kabilyetk 
А > А Z 
Fins çek у" е” 
13- /(ж етмо" çed ж 2///re/İ” ve azam, ayal ретте” 
Zo- - , o > Propaganch ve бшу, сурай pand yeri’ iyi bire o 
2/- Ikra рес е әбей iyi amade 
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Bir /item ci Anlattı... 


İ- əsə” зуут узе кусты" vejo 


un... 
“% yəy eyi xm ve Бас АТЫЗ 


22 
2255. 


УРУ ospr] Жала” р 


payas жез hy "тту Ту 


жайы Е а И: 
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Bir Jitem сі Anlattı... 


Om 2; Az Ј қ ل‎ 
21, Selahaddin Güv ENG -ілбесені. С. 
„X2۰ Salih CANER — ЖЫН r 
' @4- Firat AVŞAR — Çevre EE д “Tekani yan | 
4- Remzi ATEŞ —il Sağlık müdür лее s- Hane. ERa — Şabüllede memur é- Mehmet ARSLAN - u 77 (Garmake by, - 
2- 204и 272 /— 2 Laborant “ə 
Ke- AH 22.24 — Dü. oa o lorak- çalışı зу yap 
9. Kerim E26 -- c öyre ай yeknayen 9 


10: 2, и С EM — Proti en. Сеи Јат <! 
fi- .—..... М əə ы} © 


(2. Я, Vahap KAYA 

(бе Hamit TEKIN — Тебағ/ kom. 
‚ Х/ф. Ramazan KNAL. = м2. Şeşen ў 
K /s- Sedat KARAKOYUN — Sendi hane Ғгеретепеік komikere Adk- Ahmet TIR Yak ~ есуі. Ажчайһалегілее çalışır хи АЕА Fe) ( Or. JAN Кер) Серес 

/4- Necat GM > cedel: yerden. sing Hop lume 

1I- Ham PAMUK 

2. Dr, Pkolullah GÜNDÜZ. m Tedavi kom, 

Asan ŞALIR -> Balak Haslahanen' Gece лё, (ad 

е: 22- Hanım 967 -r 4/ РА hermine 


“еч! PERR 000 
4. De. аиа Әжем 
Е Ж у, 48 EMİN, 

ӨТӨ A ТУЛ ři г ан ж “aa 

рый, 


A, Pa ме раға 
Neat SiN ет) ҮН | 
Жсәуіге 


w 


BİZLER 
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Bir Jitem'ci Anlattı... 


) diyarbakır Barosundan “au Zayi lar. (PRK. (994 


1. Sabakadfın ACAR x. QÇAK 
2- «ша: TUR гур 


3- Vedad? ERTEM - 
"ə кш” 


ы z 2 /С/ 
--Ғе Gömüs - — 
Arif. ALTUNKAYA ( ALTUNKALEM У нер S m, Selim KUREANOSLY 
Ferudun ÇELIK — сес iya 
Сафба; LEIGARA -64 9% эсек lerin ole Зо ler МАХР 
222 М 6: Belediye koli çak 
Meral Danış estos У 
Meuf BESTAS 7. 
Bak! де,у/аруЫм 
Jahr EL с, Lm anodin /ағаа« ) 
1 6- речг/ ven 


əda ee Cu 
/49- f) edi: (а А ez ( Kum Uyar” 
16 - Ға Y/420/2 
{49- гчаЯя DENR 
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Bir Jitem'ci Anlattı... 


MART 
Mach 22, 041. 96 
PAZAR 


Sunday Zel em $ = 


Hafta / Wrek 9 


10 17 2431 


; (3.3. 4334.- алың Р, оъ, YES Геп тобе 2302. SI! 

" Yapıl ұланы: Yu eren СЕ УУЛУ, klanı! л açık himli inin лее. 
mece (Benmi; — Biğmanlk. Е, 


10 ği) lu 


TEPE 9%. . za 
de ж. 74 o 64 


грч بو‎ БҰЙ), 6..2 2-07 
бы Senel. э. 2 


veya жеде С R 
>. senın) eais те? Sarayın ig en medine 
MDR дн Sepha Газа ofa 
SANA ЧИТ СЕ dı: «мере Кн 


ME EE „фе Г 


1075 


Bir Jitem сі Anlattı... 


АТ February OCAK 4” 
r Мол 3 1017 24 
x inwa |,04,4922- атау g 
ре Ты. 6 13 20 27 ge MBA 8 
Ее»; ap с 
Sun 2790 % 29 1997 ednesday 
1 Month 2 Hafla / Week 3 


кт. Sorea Sr 4 ALE T yurur, 
„Жш (27% уы к зд 


1 у а а) 


Mz Tur Ep Gre meyi (ретй 
IT UP TPO! A 17 
EE De لوا بد اف‎ 


жырт. те. e CR үшү 
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Bir Jitem'ci Anlattı.. 


АДЫ 
Mersin ОИЕ" \ ае f5 


` Ha но : 1998/13716 -İDDİAVYAYE _ 


Besa Но 1 1998/ © ° AFIR CRZA МАҢКЕМт5ФМЕ 


İddia No v 19989/ 77, ЗЕ 


Davacı К.Н.” 

Müşteki-Sanık AEDU THAKİM GUVEN Aymet ve Behiye o”lu 1962 02, 1. Şi -nav 414 
Cizre ilçesi Çağlavan köyü cılt no:011/02,s1r2 noA, kiitti “e 
57 de nüfusa kayıtlı Davarhbakıv 0716 məh.Karakol mokuk Pi--9 


apt .No:4 de oturur. 
Sanık z AZİZ TURAN Mahmet ve Zeynep oğlu 1958 D.lu Ankara 111 
Çânkava ilçesi Cevrlidera köyü N.K.lı Deynrhakır Kurdo”1.. 
bölge valiliği lojmanı C-3 blok No:4 Ofis adraninda онт. 
Suç :1-Мав “vldürmye Teşebbüs 
4 2-6136 5.К.па Aykırılık А 
93-Ya len Beyanda Bulunmak 
4-Nüfuse Cüzdanı ,S4 lah Ruhsatı, Banin Kartı va Tinaret ve Sanayi Odan Üyelik Kartında Sshtectlik 
5-Kavznda Silah Çekmek 
Suç Tarihi : 9.7.1998 
Sevk Maddeleri : 1-Sanık Aziz Turan için TCK 448,62,291,711, 31,36 md 2-Sanık Abdulhakim Güven için 6116 S,K.13/1,TCX 141/2, 190/1-3,80,466/1, 36 та І 
Hazırlık Evrakı İncelendi 
Diyarbakır Jandarma İstihbarat Gump Komıtanlığında 51942 


Memur (J.27299)olamk görev yapan sanık Azis Turan'ın, Mersin'e Ösel otomobil ile birlikte geldikleri a-kad-ei 


olan müşteki-Samık Abdulhakim Güven (Fırat Avdınl)ila Mazitli Muhahvat За isimli içkili lokantaya gittiktepi, - 

Yanında bulunan kızı Layla T.,ran ile htrlfttə çimnəve haber vermeden çıkıp gittiklarinin anlaşılması Uzerine, 

Abdulhakim Güven (Fırat Altın'ın,vanına mtga?1r4 одла Pidan Yavuz'u da alarak otomobili ile takibe koyulduktan sonra AÂriz T mar 


ve kızı leyla Turan'ı Viranşehir caddayi tizeyinde ldu”, Abdulhakim Güven (Pirat Altın')ile Aziz Turan'ın,hahengir 


çıkıp gitme konusunda başlayan tartısmanın davam sıranında, 

Aziz ?,,ran'ın,belindeki tabancasını elina almanı illerine, Abdulhakim Güvan"in,sahte silah taşıma Ruhsatlarına istinnmdentagıdı”ı ve adli Emanetin 1998/1174 sırasında kayıtlı Parabellum tini Ceska mayka Kiki 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Bir Jitem'ci Anlattı... 


а 


565-5492 seri nolu 9 mm çaplı yarı otomotik tahancasını Aziz Turan'a korkutmak 1c için direksiyon başında iken dışarıya usatarak соке, Bunun Üzerine ,Азі= Turan'ın,elinde bulundurduğu va fandarma tatihbarat Gurup Bomutanlığınca görevi nadeniylə zimmatine verilen ve halen Сизеп “İKomutanlığınoa geri alınan Parabellum tipi 9 mm çaolı tahancanı ila otomon'le 
1 el ateş өсіезі Uzerine, . 
Abdulhakim Güven (Fırat İltin)"in otomobili ile kaçmava ça liati sırada Agiz T,,ran'ın otomobile doğru 4-5 al ateş etmek suretavla Âhdulhakin б ven (Ferit Altın)’i yüzünden ve, karnından olmk Uzere hayati tahlika mevlana gelecek biçimde yaraladığı, Oluga ve yaralanış biçimine göre olavın Adam “ldim ye Tam Teşebbüs niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. 
Çeşitli Terör suçlarından dolayı araddığı tesbit edilan Adə İhavə Güven "in,kendisinde ele arala tabanca için verilmiş kibi: ? avm st dah, 


— 


Taşıma Ruhsatı,Perit Altın adına düzenlenmiş Nütus Clrdanı,Basın va Sannvi Жанлы 


ve Ticareb Odası Uyelik Kartları tamamen sahte olarak dilzanlavip m halmaln-“ kullandığı, Р 

Silahla yaralanma olavından sonra vapılan sönist"rma влз^аязлйя Ferit Altın kimliğini kullanarak beyanda  bılunmak амгефіу1е ifada tutanaklafı düsenleterek yalan Веуатда Bulunmak suçunu 151602191, 

Evrak kapsam ile anlaşılmıştır. ТТЫ: 

Açık yargılamanın yapılarak sanıkların eylemlerina nwan sevk - madde leri gereğince cezalandırılmaları kamı adına iddia olunur,10/11,199A 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Bir/item сі Anlattı... 


ыы KA VE Yüransməda 


bə. -GM U Ke нун LISpe MA ongi ME GÜNE ) 
R y 


AUI-SOYADI 


" 
" Aziz Turan 
| BABA ADI ! Меһгес 
ARA ADI 2 Xə ы 
Doluu YERİ VE ТАИ * ч Malatya 1958 


MÜFUSA KAY.OULUĞU "YEn” а Cankaya Cev 


İKAMETCAN ADRESİ € ai Кові Bölge Valiliği 1о}капый 


[pein ALINDIĞI YEN : C,Savcıgı edası 12 / 10 


тіз сз - 


А i la кеге lened slugan suc anlatıldı, müdarid 


Ey uğu nldefri{ talep cdebilecek Juru p ından təyin edİLecek ərli 1 talep А ад ie etn’ hükud sorlımındon yorerlanabileceği, ioterao müdafi111111814 döbuytutmü alnın gariktiri nəsi köyü ile veke lelunme ürelnakdızın Arududu” [рс о usağı. kahin rından İstesiğiae yoknlondağının бшуу) kri tang dən e ecıklomsadu bulunmadı; Ehnüni 
“ urtulmesi icin somul de і 8514 
і! tolep е пн kendisin takrar | əx ҮҮ 


tirletilda,anlaki АЕ гурл 
Son І Add zi ila Ала Ыг: а aavunmasının "ar alına alana ını” рова el İO БЕКЕН езіне tarih ve 1998/13716 Hs. Sayılı talimatı kendiainə okundu soruldu. АБЫ Taliuatta zikredilen könüyü hatırladım Tahminen орау tarihinden iki gün önce çalışmış oldugum iş yarinden Adanadh meydana gelen deprea niyla akrabalarım.n ziyarıt için 5 günlük mazeret isini aldıa çarşıya çıktığında Ağkadaşıa olan Pirat Altın isinli файла ile karşılaştım Adanaya gidecegimi söyledin bunun üzerine kendiside özel aracı ils meraine gidəcəğgini ve oradanda Ankaraya geçecegini söyledi arkadaş oldugumuzdan dolay: yol parası neden vereceksin'ben gidiyorum sizleride Eraine bırakırıa içap ederse aracız.d mę vinde aize bırakır zaten ben teğin Ankaraya uçakla geçerin dedi bende ha uygun 01:26 г düşünerek birlikte Ailem ve ya bulunan Къ гз а ile yola çıktık Hanımın ve ufak cucuklarımı nizipte bulunan Кауіпадһекіп yanında bıraktıa ben Кта ve Pirat Yola devaz ət k Mersinde ogun ge3dia âraştışlım ordaki akrabalar Adanaya gittiklerini ögrendim Тізабта kendi işleri ile ugraşıyordu ben kendiminin işini bekliyordum гасі kendisinde: alsk için onun işi uzayınca ben inden musade isteyerek Овкапіуейекі akrabalar::2 ugrayacaktın ancak otonun geç kalkfiğını sabah olmadan osmaniyeye varacağını десс ben:zl beraber kızla oldugundan bununda perişan olmaması balonından kendimizde Hitit otelinde yer ayırdık gece orada kalacaktık “biz otele gittik eşyamızı boraktık imirahata çekild:; tahminen aradan yarıa saat geçti t(hefon geldi telefonu açan arka a fırattı dışarı fl, smanızı gezmenizi təkliğ etti bende (yorgun olduguau gelemiyecegimi süyledim aradan bir yarıa saat daha geçti tekrar telef$b açtı yanında benimde tanıdığın Mehmet yavuz ve cocuklarının oldugunu benim kızıla İle gezecek oldugunu onlarında bizi misafir olarak кри біп kabul ettik və otelden ayrıldık, kendi aracı ile yanında ailede oldugu halde biği aldılar Virahşehir restonata götürdüler bizi bu restonatın bar kızsımına davet edildik biraz iairahat etik ve alkol aldık kendisi öncede benimle beraber alkol almıştı yani ikimizde sarhoştuk zamanda ilerleyince yanımda bulunan kızıs Bıkılınca kalkmak istedi ben kendilerinden musade isteyip otele gitmak Üzere ayr-ld Kızımla beraber reatonattan 200 Metre kadar ilerlemiştikki arkam.zdan yanında Yavuz уап oldu yanında Fidan Yavuz oldugu halde gelerek yanımızda durdu neden kelktığımzıı sordu Gel aeni götüreyim dedi Mehmet Yavuzu sordua reatonatta oldugunu söyledi o halde o uda alıp ondan aora gidelim dedim gidip ilerden dönüş aldı gelip yanımızda durdu tan biz arac: binmek üzere iken müzonin arka kısımlarından bir ailah aeaine benzer ses geldi ben ve ken 


arkadaşıa ikimizde aerhoş oluşunuz ve kendia düşm an sahibi oluşua ve İandarma 


| 
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Bir /item”ci Anlattı... 


Tx безе Whveneri. 


rem. з 3998/49 
Yarar Со. з жо0/; 
(ККИ, ГТ] 

3 кей key" ül Ті tə12437 
t ların rO 


titin REEL шада ДЕШЕ: өл oia, PAES D o Te 1704 Fav" b шаг «Леман 112049 da 2.1. 
зї, Dirar? kir 0.1. sin Faraaxı «В.Р: арі, елет УА to cw еі, J Тед меу ra ee 
* ЫБ ЛД) ұйға азға туа ола, 3,996 ya 17рее) беуілу «бөге bah, 10097, ağac Әнет sal. DELS vu 8454 WIS төледі СА Вз 20.4 
4% тағ”, Чуч, 4 erir alim уз, erir ai, жаймен Teki emir abal parik Fir ak Ағы ы 
Anteni Туса (зне. 2х іші» Тағы 
ON, ёз 
2... 
ҚАЙ) 
gta iz axın 
Театрға Wak че: иа умо а 


Yəmani 


sayla сема مار ,عه‎ şama 


biyan baku Jetesa Təbii ar at Orup Komi sn YAZLaSa нй ты «өзі 314 Тағала Baz adad: 894) E Ave 3923164 get drin Teri жазы söy işi i- nik Gida" helə Gösen(Tırat itira) 10 Genie pir VA hali laya siltlhsər $, мөм ма yaxında вау saa tati Tur alse bizlib. 
Va мәле яталар vekmitələn ayrıydıkvarı, sanik Тағат AAA ere Serek bulunan Fidan Tomsa (Сағақ steel) (ye dafa Parasia poyina CEACE- 
"iy Pret Alina {лө Aste Turan arasıda Білезік Gurig gilos Kanuna ®аузары 
(таза tavası str aradı sanik hais "or oan be rfadaki басамыз artea 144 
D лаа веја лаз korkutmak ipio direk sirre baş maa (usd dişar iya, etiği, budun (ssr (as hitə Tarla görevi ilə korsija 81064170 варі еа lasses biy al GANALI, TIRS іа {1 ite kapmaya Got}: ғ-ға lais Тем» mairs дора 2-5 67 atag ле swratıyla Parei Алша умыл ve karaladas steak Olara heyat (өне dana çuyesak biçyada yar avad 44, 89164 atan Üydürmeya tas Lüşakbüz туше İş vəd) Bü,şaşitri Yarar темы жаға übüsThaklə Gövü ə iki ayra #1h tapwa əli fes сава, еее və rasai tjomet өзе) буз kar isar izi әзілге “ ayip ba ье) бе алта pazleze "өз 4414 forosia зама adan ye bən topobbis ve sarik Abdunbab gs Sövsada fn Yİ sayılı yasaya Phs ........02. ak чё tanata olub Çekmek yaç”ar 1ai iş" 


ере i Maas saklsnmmina Lary бта, r. 


katdıkı yakın araq olen sanıkların BILDo Piyarbakırdan Boris 6 6341076 mowie چا دهد مر‎ VIP anlandan coreyi hr duşea pitaji maher Parad yura yerlari və əlli ыр rapor am ara R کي‎ ep eveye 1 başi "sayıp vin jija yasasa id #1 ve tatir мета. 

mak aanas Görsele Hynes 1,564 Doriot Oven 8: 
esasa 7.70.1994 gün ve 1959/141 rae, 1994/601 karar sayın 11 aja COL eat 1 
Win че SE aN yava 11а iN 0019 sayılı тағала 099101 аайбе-3л1һ D Atala aracatığıpla myer Kanunun 1/1 sel. сыи аео МЛ YAL з? bowie adata mahküm orom bu har ar ka ча. 


Anapurno vu ғар ara өтеу! 

Toplanan tüm 647611774 sanık asia Parman безе kedisi бі arala e6evvi? гі көйли 10198103 ve لمعه‎ Parat Аалы» асаба v çekmek жарма емін gür aç buruq" ardına "ea 1797424 өйейіле 636747 арыламыз көбе Janis sd ila g/ tr. 


Tukardahl Sota görür oğadak daa Tur da tibbin an him len stas مرو‎ ton 


да üz "as ata qiy ahı: 
aşağ 


ы 
Tar ak МА AY 81710 çax BİTLA «uv torr rr” 


таз. BALE ağla 08 46у18 sinen oses o 1/6 | чоло шш r AB Aa an mənin 


Kazanan VE ADDS өзіміз başkası ür tiya ve fuztrmeye yev el baa, 

мама mataran ا‎ ve ferda sağ ig"asık tea Чазаа zi жаламен сағаға» km naş езана 642 култа karasan 6.90. gerekmesi vezi" adanın 

а-аа Цр выдало 9бугеуіе өше sirat çekmek жұртын ЧА sabit Monkees ih qabi ve soya ur asa, sağan 1070836 Şeki ағаға аталар diren maria ayağa ül 1el6a guse Fag arab ау! езіне ауға (01. asa GGA s, qerağlıca BİR AT тір» CEAASİTLA kal RITES, 

Sak обру ف‎ TUL. ona 81/1 «әй. gər üğda ss tario rn, төз Lets» 3/10 or nala or tif tur ak BIA AY 00 GÖN (AP 18 UELABITLA MANY m. 

Kama ave Vakdir sa verissn wamla büyümek atuse ve Lar tey: etin 

ادروم 647 وما yakti amara‏ ورور suşun‏ 3361751 یدمه Maun 4. mi, güra BÎR Lt ÜÇ 008 APIS CRIARI? bəhər бла tubdirea 0.096 À;‏ 


GO ira «ығ para ssası taa bew (196-183, 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ы EZ 


Қас ir iy Afi əə ше” arı, заалаа Обвал da 6) )6 yaraya sub, тепага yatan başın da buluanak ve vah ə 1и элам}. vaf" rından beraatine kanar vər 118661 Майер ve 5üba"aarışda bul 


Жалайез vs байцгаа veri" ea cezada başkaca oleate, 

Maaria КЇ 1Л1Ё1, ерл iş eniş gekli nasara азы 
4.wnâ.göre BIA AT ÜÇ GÜN HAPİS CEZASISIU „Фар günü takdiren 10 
330.000 Mira ağır раға osausına gevrilsaria 

Banığın sabıkalı cleans nedeniyle севволала erist yer öthadığıma, 

М3 Ranbebla 1998/1123 өзгелізба kayıtı овак ait affus cündenişnileb бұзса fubsati,$1cere$ odası kerti, bankası viza kartı yapı kred$ visa kartınız sarik Abdilhakin 

А475 Saati 1998/1174 rasete kayıtı È 
Güven'i іште пе, 

anık (bdülhakie Giren hakkında 6136 payını 

blasik "uvvanaak qaçlarıadan sahhanəsit 


ал. oldnğu aa saşıldığından ovuşdayaa вор? 
Aşağıda döl yapı as (3.900.000) vira mabkese dua aütssaviyat tahsilike dair kapna yolu açık olmak Deere C8 


Smara âcğaz кеуіһзегіаіз oörbi içia posta swrati, 

А472 Тір Xurqsu Başkaiıığı 2.4514 kurutuaun 5 Tasma 2000 1: rapora iin porta seerafı, 

Bu rapora ekvi döner овғвауе iş əlsəsinin 28.6.2000 tarihli fatura tutari, 

Ayrıca piran РТ? pu? заәгагі, 


Bir Jitem'ci Anlattı. 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİTASI 


də z 


“AKDENİZ — , 


Abdulkadir Aygan'ın ajandasındaki karalanmış Türkiye haritası... 
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CSI 


; "е HEYET! 

İsim ы аан ы N ыт ы іш мі İsim 

d- Alin BADAL "IHO Canel Baaskaart © 27- Vahap Akay HAD Araba. кб. 

2. ујалаг YURIATARAN — “Baris (57) dunya İZ 2€ -Aslan варов - SAD овали 42: 

2- Бор! КИСА Саев Хагас 2. 29- бажа 02722 - 28? сазара. жа. 
2- Кар DURAN = беге4есі- Karar - Bo. EM. SABAN - DBP >t əş ken): 

S- Nadie MATER- Gazeteci- Yazar - 34- Qə dav. КАМЕ Gel eta! P ol bilen peers € -Mlay BELAYA - Grup Kizilirmak F 32- M Ah в2 38088 - беге /- A Ta kem) 7- Celal 88496 - Gasateer- Kadkal- рөл! қ 32- Oya ikram -;, əzizi 
6- Fy АФЧ - Gurea- Jem! Уға? 1.4 “ərə 055 
9- «елі? YURTTAŞ — HADER тук бұл — Ige Yasup Ya və - doğan дыша» 
10- Ayalp EMEN -Сөлеғесе- оа 34- Гела ENEKO - Gaede is 3 
Н- Жаға” 44764" Casele- Rew pen ait yə, | 37: Masiyan. КАКАВУ Kameraman. 
.—— —£:5————— 
/3- Mahmut yaxan — 148 Genel Byla). yasa езу II- Tepa 2246 6202 бизебеа/- “Yent y 

%- JS askim sar erz = 2346 BE fe nasilan = Sabih SEET- IP ma an oe сё, BFL., 


/5- Devud батист Tüm та жарма 54. gh. Ofek а a: ZER KARAŞ Bari fendi! | u 


/6- тее 24? - /Acer Р. буе pe Remi YAYAR e А А... 26 
17- Mehmet (şək Tag = Haber- Seg. 47 7777772) Ex ы РЕГ И 
| /6- Sart DENA — беу – ‘$ рк, Bakary : 

9- Hüseyin PINAR Таз 1р | nela eş, sekr, 

20- даі АВАН = Harb = ук Eyen' 

2l- Al" ükkür- SES şube başlan; 

22.- Haydar кедеи — Ер) iren b. gek 

23“ gel, Kzit- беделі, mal, есесі. 

24~ Hacı yii Ta Genel- іс 

VES Cemil iyo £ əd — THO mard “4 56. Bep (л) 

24- Veya PARILTI — ЧО. Marchin pube 


Lice'ye giden gazeteciler, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin isimleri A. Aygan'ın ajandasında kaydedildi... 


"шушу 12, MON aq 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


HAURAN -JS - db 1994 
\ 
ПА ГАЗА SUBAP 
Halen ISTANBUL“ BEYAZIT YE ЖАУ © diğ üzerine $ göçleri” var. Bir karesi РАА ckvasın olan беттен „Саға ГОТА 
Öğretmönlikler atma eya hyh etmi 7 
Daha önc АК da "ARAN dir dez mbe gezelim affına alnı: birgt lms. афтае д, po irar 
( Ужеіебипа ЖА adna yaslar gönderiyor, 
PAK ile Sorunlan varsa heh Дороб V semi, 


EBAT KoD- -4 MİŞ yilindan kek) aly mh) 
ASALA 27C€ - Jarake! mezrası (км) 
“беу ж . Şu an 2... da PKK ları Piz/v Г ЛЫ А 


ме ; Je ile kimlik Ti A əv Ar жұғар быа», 


У Ци > erva — YASA A.. —” Ад 
Һ L едғаб Lam, 444 ры Жел ел , Жем 
; i AGE Rk o езен йе 72/72 —— еей, 
E тр! Сёгаеш,' a ən A cadde de Dekorasyon 
1 сод аг, var, 4 kandım фо Маи 
yaldız DEKORASYON. ALCI Мет, 


. H Ka БЕКИ 


Селден ge 


Bir тиге h езе Ellam 
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.18Bir Jitem'ci Anlattı... 


\ , 
EEN | جاه‎ едй 
Pr So Ço Pe Су Ct Ро 
123456 
27 8 9 1011 12 13 
1415 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 


| Ci РҮЗ |, Же nala, бел gədə = 
22 4 olarak. е/е желе FAK ы 
5 MARET “т dz езде 277772 
алуа kim ve adresi фу ішеді 
“$EA/OL ) 


İ 


29, 7, 1333 əli pm E 
ААЛ үү; (кё ағас bulunmakta oh lay / alna alinmis, Sonra N La Lenn 


ik 
| 
| 
(43.03.1333 sad” Л МЗ; 
ine рен lipet Nerme kter 
2 İdi nəl alang Қ pan Mm 
ma hk. (деге ser leşi O MI 


| 


E lauf özgür Gündem əə 
Арам гел /2/' mak 


Sik sk CILE (беге — 
Жайт. 
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Bir Jitem'ci Anlattı... 


Aİ) 


17 делк 1974 Şerh Arin - 11 


J. Cabbar 261644 

Earp. YILDIZ 4- Әеум «ЧАоФмебсу 

Eats дел/ ХЫЯЛ/ ر‎ 28- da22A-// AAA 
4- Hösmiye «маг. 
S- Жу” сеет 
4- телі BESTAŞ 
2+ Meso} BESTAŞ 
84- Vedat ERTEN , 
?- Gazanfer A6805/0€ Lu fto- Ели?) TOY lt- елей) KAYA 
12. Abduh Akin 
/2-Әеб ASLAN TA ln- Edje yur 


- 


жеге. VEINEDRRO Cl 
.— 727421 еб ао PEEN Avukatların 


Pi Kya -Aangel pe жесе? ‚уй б, 
%, bərq xəmirə Ee va AKA "2рдбе/ %- 


lante yapan воро der; 
NOT 


-Lekman SIKAN. аулие 7 . 2 42 "ə əbə Жер 
«Enver , КОЗ > 22 а ЕЗУ а ум Реёо ЖА 52 
ж ж/ж i 4 ере ү ve 2 ға” 772 ır. 
$: ALII ELU 2 kk “ya vi yerim yapnis fa 


Emiri" бш. трил Bpi. liy De 
Уред /o/y 77 
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` .18Bir /item сі Anlattı... 


ШУЛАК АСА 
4 


o | | 771 еде ۸3 | 

| умы? Ыл | > b” İs İ | 5 сенбі: УЙ | 
күт Чуд 49007 4 009 уно 20 | 
І ЗН EET —vreyeye”-opirr 

УӘ yararı” a 

| Ti р 


AYQünivs зәдашәлор 


Bir /item ci Anlattı... 


kd. əxa 


| Peli a v ge R 
ped ! “ə over gəl y 


Burdur'da çeşitli istihbarat çalışmalarını yapan Abdulkadir Aygan 1999 
seçimlerinde Burdur'da hangi partinin ne kadar оу aldığıyla ilgili not- 
1ай... 
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,18Bir /йет сі Anlattı... 


Şa esi 246: (ТОР 
; 152. 


3 
şə 


15% 
орлы STRE ua 3 


//lafvefom öleli Jt yasi 4 


öz SAğ ک4‎ q” етеп ау t57 
Lie кш. 


247, Ze ТҮ 


Abdulkadir Аураплп Burdurda okul, öğrenci ve öğretmenlerle ilgili notları... 


188 


Bir fitem сі Anlam... 


ОСАК 

January 

PAZAR 

Ке, 1 Sunday 
АҮ/ Mumth 2 Hafta l Werk 3 


ج 
RT ər Zə с‏ 


Y bunun 


önce Genove 2.- Лс/ ку? теу” — Bukar Mer EY 


f ме еее y 
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.18Віг/йет сі Anlatı... 


4 сауы 
İk. sik 

é SIUN ә 
2 


. 64, Oy AREK че 

теу gt / ару. 
Z "24248 shk e 5 kom ода d 
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PAŞA) 


Bir fitem сі Anlattı... 


14, 04, 97? 


—————.——.— 1 салады 2 А 4 
ЕУ ТАЛ теу ШУ? kod. | ° Bedran kod- Metin 40/0 
2 p- карады. var: Öz | Helin ked- Kemitye çim (Aeda NBR 1h) 
” ” п ut 
БА жері i — з ub) 
; arə 7704 вандан 2% ЭР 
girsə səp бй се ük Uzun» егете “yeməyə eri önden 43 4 
—— , mg. Bir p - дада pa yuki, гуа Eel: ет da dauran] = АС A дала) padapa?) ð жуығы? eri meb 9с-3< "dl yooba, Bağman. “arayşade roi БеЖ, қ ekme “öz Жа palsy «өлуге 2-2 «араб: 
Класа 4242 ( Кавал т оу”) Ermer; төзе Zeydi, normal Alsa, bsy, aşık, T HACIKAN — eni сас. uzm eleec(ə6-59) 
HICKA ~ діре ( Yen/ adı) 19 ha? 
EX Кич alana 4333 e j poresper 4 Mz | 
ЖС Evet,” 934 706 Де) kend yeğen olaq | 
{07=4уе#у 22 іт, | 


Xe чуено R alin i 
402. бет Ersever yy Elolörö/mesiy/e Ж 2 

7-12. kasım 1933 2—5—x.—25-..407) 

NN ЖУ "УЗ" Ет у ТҮ рч Cabut) 
/836 doğumlu, 


Gomak Puhata Möolörü ANİL 


| komaf Sag /74 dresel рург а 2722721 var 


x” 


4 ла ж”; i 
dəə арн Morl Kaliori) М 
Sunday 
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Eylül е 5 куб a 8 Pr So Со Pe Cy O Pe 
ÇARŞAMBA ғ | ! 
— i 243 asyo ула 
: б 0100 12:93 14.15 
September 16 17 18 19 20 2) 22 


WEDNESDAY ee 23 74 25 26 27 28 29 
ж 


aşi Ew TEEN at >= рас. 299 
edə Кт prieme 
4k Pé reer, үл» ты pren SENE жарады) - 
o (ела < айы таті Op lu 2:42 2 
Ql əzər nin “ə pirat" vq 


4 е саг. —. .-— =: pod Зо, 2а 
е AEIR sə) öde + 
Kur сен” keli əlkə 8 
ELİ sakası e dersi al 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uk Ло bAa. 5 N 
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Eylül 
PERŞEMBE 
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Ж Б 2% əz 


Imak. özüne ан 


ЕТІ ҮШПЖЕЛТЕ ТЕГІН 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


30140, 4936 


- маз, Ayse kürek 


darı 


Hauneuler kavşağı 


Temeli 
- 


Kizi j jT EREK Дала» Жебеу ə 
Belgesinde u Al EREK уе karolas; Osma 
= да kaçağı овар дой galgrlar. 

APh: EREK? le evlendirilmek üzere Bahar | 
Узе жс с” роба ер әсе; ао EREK | evinde.. LOLS 02 kasım) | 
25 kağım güni % dayanın „ёр bula күні 
ЖАЙ mah. Fiala “уе Tuzcu də dədə | 
TAM, bahçe’ ev, (5 //AqPmefe дате" vee) | 


ли Ды, EP Sa ой) ийи | guru рлі izə pere mizə 


Фа kalin) 
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Bir Jitem 'сі Anlattı... 


Pı Sa Са Pe Cu Ст Pa — 
1.2 99 ÇARŞAMBA 
4 5 6 7 8 910 


11 121314151617 
18 19 20 21 22 23 24 Oçlahsn 


25 26 27 28 29 30 WEDNESDAY 


DEC (дер ова" Pori) 
ғо BELAK Sgk- 

Efelerin Oan (алел. ger 
М лз Ос), Mislam Жисиса, 
Ve/ ADO EAN, Mhan gH LAR, Maci > RLI 
Hi kenet FIDAN, SE 25) SINIR, Torr k 
Југ пег, Ел ДО КЕК Salh бум, 
Cabbar A Eye yətə, AM? MELE] 
Ж Riza: DHIAR, Musya ут Ragip 
ZARAKOLU, Azia. BAKAN, Miuse Kutu 

Ol Rira YURTSEVER, Emr) ÖLD Emi 
Nnedullah © bumu , Nihat теч, 
#4' incesu Mehmed TURAN, ёга й oydan, Nevzat ис , Takir А2, laa 
АТТ ЕЛЕНА ӘКТЕП с) 
Abdulah Gaa Gaper Fae Жага Аах) 
Akid) Kizilyprak, Selale) Ona, 
Orda Tural, Ж бе, Hasan Celal thn ма”; Əl. 0177 Medin 


vedat 
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Bir Jitem сі Anlat... 


Abdulkadir Aygan "ın telefon fihristinden telefon notları... 
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Bir Шет сі Anlattı... 


Bir Jitem'ci Anlattı... 
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BASINDAN SEÇMELER... 


Bir Jitem'ci Anlattı... 


Çığlık... 


Özgür Gündem, geçen hafta bir JİTEM mensubunun itiraflarını yayınladı. Dehşet verici şeylerdi. Özel toplantılarda sohbet konusu yapılan bu ürkütücü ve dehşet veriçi açıklamaları büyük medya görmedi. Aşağıdaki mesaj buna isyan eden bir okurun adeta çığlığını içermekte... 


"Merhaba, ben bu ülkede tüm kurumların bir oyunun parçası olarak kurulduğu ve bu yüzden yaşamaya devam ettiğini düşünüyorum. 
Hiçbiri asıl işlevini yerine getirmek için kurulmamıştır. Hepsi devlet denen ceberrut varlığı kutsamak ve temize çekmek için var. Bu kadar kızgın olmamın sebebi medyanın ve gazeteci kimliğini taşıyan insanların sorumsuzluğu. Son bikaç gündür ülkede Özgür Gündem Gazetesi'nde eski itirafçı, JİTEM elemanı, kontrgerilla Abdulkadir Ауgan'ın itirafları yayınlanıyor. Susurluk skandalında yaygara koparan gazetecilerden çıt yok. Unutmayın hepimizin bu halk için varsınız. 
Bilgi vermediğiniz gerçeğin sesi olmadığınız sürece varlığınızn bir aksesuardan hiçbir farkı yoktur. Devlet görevlilerinin bilgisi ve emri dahilinde onlarca cinayet işleyip onlarcasına tanıklık yapan, yer kişi ve zaman vererek işlediği cinayetleri anlatan bu adamın açıklamaları çok mu önemsiz ki tek satır bile yer vermiyorsunuz. Başka bir ülkede olsa yer yerinden oynardı. Bu itirafçı bölge halkının yıllardır bildiği Türkiye kamuoyunun ise ısrarla 3 maymunu oynadığı bir gerçeği dile getiriyor. Binlerce faili meçhulun bedenleri çığlık çığlığa aramızda gezerken uyumak kolay oluyor mu? Bir gece evden alınıp kurşunlanan ve sonra ateşe verilen bedenleri tarih örter mi? Lütfen artık gazetecilik onurunuza, aslında insanlık onurunuza vicdanınıza sahip çıkın ve bu şahsın itiraflarını köşenize, programınıza taşıyın tartışın. 
Cesaretli olun. Daha ne kadar korkarak yaşayacaksınız. Yazacaklarınız belki birkaç kişiyi kızdırır ama yüreği sızlayan ve bilincini yitirmek üzere olan bu halkın kahramanı olursunuz. Lütfen Susurluk skandalının bu en çıplak halini gündeme taşıyın. Gazetecilik ve insanlık bunu gerektirir. Onurunuza sahip çıkacağınız umudumla..." 


GAZETEMNET - Mehmet Altan - 15 Marı 2004 
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Bir fitem”ci Anlattı... 


JİTEM itirafçısının anlattıklarına böyle durup bakacak mıyız? 


JI 1 EM 


НАВЕ R MERKEZİ 

Daha önce defalarca gündemc gelen ama yetkililer tarafın dan bep inkâr edilen JİTEM, bu sefer de maaş berdroları ile gündeme geldi Ülkede Özgür Gündem gazetesinde itirafları yayımlənan ve Aziz Turan kimliği alan tetikçi Abdulkadir Aygan'ın maəş bordrosunda görev yeri olarak “İİTEM” yazıldı. 

Abdulkadir Aygan, Diyarbı kır'daki kontra çalışmalarından sonra Binbaşı Cem Ersever raratından devlet memurluğunu önerildi. Aygan, Jandarma Genel 
Komutanlığı Personel Başkanı 
Kurmay Albay Nuretun Çakırın 4313-119-92/ 
Kd.Sic.Ş.Svl. Ме.Пер. (3487) sayılı yazı ile “Genel Idari Hizmetler-İstihbarat Elemanı” sınıfından devlet memurluğuna alındı. 

“|27299” sicil munarası venien Aygan, Dünya Barış Günü olan 1 Eylül 1991'de resmen iş başı yaptırıldı, Sivil memur adaу» Abdulkadir Aygan'ın sal raрогипа göre “Kendisine verilen görevleri başarı içerisinde yapt- 


gı ve başarılı olduğu” belirtildi, 
Jandarma Persone! Başkanı Kurmay Albay Çakır. adaylık süresini başarı ile binren sivil memur 
adayı Abdulkadir Aygan'ın 657 
sayılı Devler Memurları Kanunu'nun 58, maddesine dayanacak “asli devlet memurluğuna” 
atanmasını önerdi. 

Bir uçak kazasında ölen döпетіп Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Milli 
Savunma Bakanı adına 30 Eylül 
1992 tarihli “olur”ları ile itirafçı Abdulkadir Aygan'ın asaleti 


Evrensel Gazetesi, 27.04.2004 


dem gazetesine anlatmaya karar vermiş 
Aygan'ın anlattığı onlarca “öykü” için- 


“Yeşil'in karıştığı ca böyük olay, узе) 
tank olduğum, Ape Миза` тп (Musa Amer 
Kronik Medya) ölüürülmesidir. O esnada 
Cem Елсует Ankara'da olmana 


de onanmış oldu, 


3 milyon lira maaş 


Devler, Aysan": 13. derece, 2. 
kademe 535 göstergeden sivil memur olarak çalıştırdı. Ауgan'ın Kasım 1992'deki Jandar» 
ma Komutanlığı Maaş Pusulasina göre gorev yeri “ЛТЕМ" 
olarak gösterildi. Aygan'ın bu dönem aldığı maaş tse 3 milyon 
38 bin lira olarak bordroya 
yansıdı, Bordro ayrıntılarına göre, Aygan'a 103 bin lira yan ödeme, 260 bin lira айе yardi- 


û i adal gazeten yazan Perihan Maf- Yeşile bite beklemektedir 1 
PAn aa синин сенен беш 10 жылы kaleme aldığı VEDAT AYDIN CİNAYETİ | | 
2. À "медида ba ка ТС УИ şa 1 5 Temmuz 1991'de kaçınlış 7 Temkurucusu ve tetikçi Abdulkadir sss жемірлі bir bolami Hayyan. тшда infaz ediler НЕР Diyarbakır İl Bay Aygan”ın itiraflarını yayımladı. A. үш е “kendi cuntasını yar bəzəyi рде уды daşa əvə Krank Ер 
1 ldığı, R 8 kemn bir gazetesinde “üç gua- dardu. Kendisi, bir kişiyi daha yanına кір 
ülkeyi allak bullak eden BA Ў П dür” «o yanığına öyleydi) yayın binay МГ etiler. Bir iki gün ardan sona büyük cinayetleri (илай, lak xanın mke ben sabahleyin JITEM e де girim bak ayrıntılarıyla anlatıyor Aygan... “Geçmişe randan begin ə: aioa арғы сарын еу еа üne k t hiçbir gazete “теті de mümkün der. Bidebiliyorduk. Gittim askere dedim 
“İtraflar"da herhangi bir haber KİKATLER İrt oi ə а! рч дай =) 2 
değeri bulamadı. Köşe lerde de му уулын шы АК мш ско de В аттан қ г € OS | ое, İİTEM"in kurvem ve tefikçi Absadece Parihan Mağden (Radikal) аде Aygan өлімге... Вшйуогматет, ə m ri Cə 

eğildi konuya... Böyle olmaz! "ə memlekette “Ит diye bir şey yok. 1— Блата lk. Niye erkenden pm tur, hiç olmamıştır? arzı şeyler dahi söy- сау, 2000 yılında JİTEM'den tasfiye odi- ded, Komutanım, normal zamanda işe gel- 
- lendi. “Bu memlekefte bir Қ savaş yaşan- © lerek Burdur İl Jandarma Alay Korutan- dim, dedim. “Onalık zaten bozuk’ dedi Ben 

татмун.` “Yahudiler, Nazi saykırımına |ф'°ва sivil memur olarak atanmış, Evli de “niye” diye sordum. ‘Vedat Aydın'ı vur 

demek gd aynen. ve $ çocuk: babası Aygan, bir iş mühase- шм” deyince, ben yey oldum. 
JİTEM vardı. Kurucuları vardı. Sa- benin ardından, yaşadıklarını Özgür Gün- Çünkü beraher yaptık Beni götürme 


Aziz Turan kimliği alan tetikçi Abdülkadir 
Aygan'ın maaş bordrosuna görev yeri olarak “İTEM” yazıldı. 
Aygan'ın bu dönem aldığı maaş ise 3 milyon 
38 bin lira olarak 
bordroya yansıdı. 


mi, 958 bin lira OHAL razminan, 520 Ып lira 281 sayıl: 
KHK tazminatı ve 479 bin lira da “Turk Silahlı Kuvvetleri Özel Hizmet” tazmınan ödendi. 
Aygan adına Eylül 1993're düzenlenen bordroda da yinc görev yen ТЕМ olarak kayıtlara 
geçti. Bu dönemde Aygan'a 4 
milyon 389 bin lira net maaş ödenirken, bunun 2 milyon 634 
bın irasım OHAL. tazmınan, 
281 sayılı KHK taznınatı ve 
TSK Orel Hizmet: tazminatı oluşturdu. 
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Bir Jitem'ci Anlattı... 


Adaletin BU mu TC? 


PERİHAN MAĞDEN 


Geçmişin hesabını sormadan, bugün inşa 200008 etmemiz de mümkün değildir. е 

GÜNDEM gazetesinde 3 gûndûr —” 
“HAKİKATLER ARAŞTIR NE 
SAĞLANSIN' başlıklı bir dizi 

JİTEMin kurucusu ve tetikçi Abdülkadir. 
Aygan anlatıyor... 

Biliyorsunuz, bu memlekette Yitem diye bir; 
yoktur, hiç olmamıştır! tarzı şeyler dahi söylendi. “Bı memlekette bir iç savaş yaşanmamıştır.” "Yahudiler, Nazi soykınmına uğramadılar” demek gibi aynen. 

ТЕМ vardı, Kurucuları vardı. Sayısız "icraatlar vardı. Falli meçhuller vardı. Ve öyle kalmıştırlar Fa meçhullerinl aydınlığa kavuşturmayı НЕЕ у b millet, gerçek bir aydınlığa kavuşmayı - sağa” 
reddetmiş sayılır. Tüm o ə ж 1 
bulutu olarak 
Hayalatlenirler. В! kaçış ЖТ 

Yüzleşmelisin. İşkencecinle, işkenceciyi koruyan kollayan sisteminle, savaşta yaptıklarınla ettiklerinle JITE M'inte, kaydığın canlarla yüzleşmelisin. 

Diziden bir alıntıyta noktalıyorum, yüzleşme egzersizlerine girişşş diye. 

| ЧИТЕМ fikri, 1990 yılında o dönem Siirt'te 

© Görev yapan Yüzbaşı Cem Ersever tarafından | ortaya atıldı. Ersever, bölgedeki hiçbir komutandar değli, emirleri direkt Ankara'dan alıyor % operasyunlar yürütüyordu. Askerde olan itirafçılar, 

 Genelkurmay”ınemriyle hangi sınıfta olduğuna 

bakılmadan jandarma sınıfına geçirildi. 

JİTEM'in en Gst oluşumu Ankara'daki Jandarma 

. İstihbarat Gruplar Komutanlığırdır. Merkezi de 

© Aydınlıkevler'dedir. Buna bağlı Diyarbakır başta olmak Üzere Van ve Batman gibi birçok ilde 
 Vandarma İstihbarat Grup Komutanlığı var.” | 


Radikal Gazetesi, 10.03.2004 


də. 
yayınlanan JİTEM dizisi Burdur'da işkence davasına delil olarak sunuldu 


urdur'da köylülere copla tecavüz ederek işkence yapmaktan ye 


Ü.Özgür Gündem Gazetesi, 14.05.2004 
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Fazla ше fişiniz sə al var mı? Simin 


Віла form mu yeter? gruplar”, peh tarurreyonsm: эtt ma onlara “fişli yoksul ço- 
Mühalrime olka cuklar diyan”na “Hoş geldi- 


Вел de buradan kandı İşimi nun yeyanlanmı okumadm mar ve Вакте әсі” ішті yönergeyi tabt 
Е 1. (Зал, nerden tercüme e 

T8 him dildi bu yönerge acobo?.. kin 


Neim 12 ЕУШ de билп dir реті düşmooları" flan vor 


4 


fOraiondi ағала Сает g+- kadar neler çektikleri bir bilir әдекігкір 657 уе Шіл ber meмі.) mnn “Hemin (есі 


Yönerge, “AB yandan” we nanga korang itiraflan yayım. 


söyledi. Avar. "Итема 7 


Bir fitem ci Anlattı... 


ТЕ. Ң /ІЕМіп kadrolu PKK 
А ОМ ІР | ka n у ) . x arkasini anlat 


yor ama, 


ш рУ к< = = ne savalar, öldürmüş 2:22 h ete geçiyor ы iyor 


ve ter 


Koray Düzgören; savcıların, medyamın suskunluğuna İtiraflann üzerine 
—.: : 


Vakit Gazetesi, 26.03.2004 


vren “in yargılanması için idam talebiyle iddianame hazırlayan eski Savcı Sacit Kayasu: 


İTEM'cinin itirafları 


n itirafları 

hete düşü 

medya 

hir ümü sessiz ka 


devler yetkilileri ve yargı dar bir girişimde 


vren'e karşı idam ta 
Буде iddianame hazırladığı i in görevden alınan Adana ski Savcısı Sacit 

savcıların yazı dizisini 

alması gerektiğini i 


з Diyarbakır 


15 gün sürer, On 
lan sonra bir kanaate vanrım. 


айат birer “ka: 
ılduğu қоп yal anarak dava а 


Evrensel Gazetesi, 10.05.2004 


203 


Bir Jitem ci Anlattı... 


İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
BASIN AÇIKLAMASI: 02 ŞUBAT 2005 


BİR KAYIP HİKAYESİ 
Adı-Soyadı : Murat ASLAN 
Baba Adı : İzzettin 
Ana Adı : Gülli 
D. Yeri/tarihi : Eruh-1969 
Kaybolma tarihi : 10 Haziran 1994 
Kaçırıldığı yer : Aliemri 1.Sok/Yenişehir-Diyarbakır 
Bulunduğu tarih : 19 Nisan 2004 
Bulunduğu yer : Silopi İlçesi Çukurca Mezrası Bazamir 


Deresi kenarında toprağın 15 cm. altında 


Değerli Basın Mensuplarıl 


10 yıl önce Yenişehir semtinde iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken beyaz renkli Renault marka sivil bir otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Murat ASLAN, Silopi'de bir dağ başında kafasına kurşun sıkılmış ve yakılmış bir şekilde toprağın 15 cm. altında bulundu. 


Babası İzzettin Aslan, oğlunun kaçırılması üzerine başvurmadığı mer- ci kalmamasına rağmen 10 yıl boyunca hiçbir bilgiye ulaşamadı, ta ki 
11 Mart 2004 tarihli Yeniden Özgür Gündem Gazetesinde itirafçı Abdulkadir Aygan'ın beyanlarının yayınlanmasına kadar. Gazete haberi- ne göre; Murat Aslan, aralarında Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Abdulkerim Kırca'nın da bulunduğu JİTEM elemanlarınca kaçırılınış, Diyarbakır JİTEM'e getirilerek sorgulanmış, buradan Silopi JİTEM İstihbarat Komutanlığına götürülmüş, burada da işkence ile sorgulandıktan sonra Körtük Köyü yakınlarında üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. 


Bu haber üzerine baba İzzettin Aslan, Körtük Köyüne giderek burada bir araştırma yapar. Civar mezralarda ikamet eden köylüler, böyle bir olayın 10 yıl kadar önce yaşandığını, bir çobanın bu infaz olayını uzaktan gördüğünü, olaydan birkaç gün sonra olay yerine giderek 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Bir Jitem ci Anlattı... 


yanmış haldeki cesedi, açtığı bir çukura gömdüğünü, mezar yeri Кауbolmasın diye de etrafını beyaz taşlarla çevirdiğini, orada gömülü bulunan kişinin kim olduğu hakkında bir bilginin bulunmadığını, hatta o bölgede bu mezarın neredeyse türbe gibi kabul edildiğini anlatırlar. 


Bu bilgiler üzerine İHD Diyarbakır Şubesi'ne başvuruda bulunan İzzettin Aslan'ın talebi üzerine İHD ve Diyarbakır Barosu ile birlikte oluşturulan bir heyetle, Silopi Savcısı, Doktor ve Jandarma yetkilileri eşliğinde söz konusu mezarın bulunduğu yerde yapılan kazı çalışması sonucunda toprağın 15 cm. altında bir insan iskeletine ulaşıldı. Baba İzzettin Aslan, ağız ve diş yapısından iskeletin, oğlu Murat Aslan'a ait olduğunu teşhis etti. Ancak her ihtimale karşın kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek anne ve babadan alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumunun 09.09.2004 tarih ve 46375/1761 sayılı raporuna göre söz konusu kemikler Murat Aslan'a aitti. 


Şimdi, İzzettin ve Gülli Aslan, 10 yıldır aradıkları çocuklarının kemiklerine ulaşmış olmaktan büyük bir acı ve mutluluğu aynı anda yaşıyorlar. Bir gün çıkıp geleceğine inandıkları çocuklarının öldürülmüş olması onları kahretmekle birlikte, artık başında dua okuyabilecekleri bir mezara kavuşmuş olmaktan da mutluluk duyuyorlar. Çünkü bu ülkede halen binlerce kaybın akıbeti hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Binlerce anne baba çocuklarının ölü de olsa bedenlerine sarılacakları günü bekliyorlar. İzzettin ve Gülli Aslan bu açıdan Кепdilerini şanslı kabul ediyorlar. 


Değerli Basın Mensupları! 


Ülkemizde insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığı, terörle mücadele adı altında binlerce insanlık suçunun işlendiği bir dönemi yakın tarihimizde hep birlikte yaşadık. O dönemde yaşanan trajediyi bizler unutsak da mağdur yakınları bu acıyı her gün, her an yaşamaya devam ediyorlar. İzzettin Aslan ve onun durumunda olanların yıllardır kesintisiz bir şekilde yaşadıkları travmayı anlatabilmenin imkanı yoktur. Fakat bu travmaların artık yaşanmaması için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır, o da "geçmişle yüzleşmedir". 
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Bir Jitem ci Атап... 


Ağır insan hakları ihlalleri yaşadıktan sonra geçmişiyle yüzleşmeyen bizim gibi toplumların, demokratik bir gelecek kurgulamaları sadece tatlı bir hayalden ibaret olacaktır. Ülkemizde yüksek standartlı demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için geçmişte bu şekilde suç işleyen devlet içi/dışı bütün çete ve bireylerin ortaya çıkarılarak yargılanmalarını talep ediyoruz. Abdülkadir Aygan'ın gazetelerde yayınlanan beyanları üzerinde bu aşamadan sonra ciddiyetle durulmasını, ilgili savcılıkların derhal harekete geçmesini bekliyoruz. 


İHD Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Barosu olarak, Abdülkadir Aygan'ın beyanlarında adı geçen bütün resmi/gayri resmi görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. 
Bu konularla ilgili yürütülecek soruşturmalarda "BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 1989 tarihli ve 1989/65 sayılı Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa yoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi Ve Soruşturulması- na Dair Prensiplerin" uygulanmasını talep edeceğiz. 


Türkiye'de ilk defa karşılaştığımız bu vakanın, binlerce kayıp ve faili meçhul cinayet olayının aydınlanmasına katkı sunması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu konuda başta medyanın olmak üzere aydınların, yazarların ve kamuoyunun da destek sunacağına inanıyoruz. 


Saygılarımızla 
Av. M. Sezgin Tannkulu Av. Selahanin Demirtaş Diyarbakır Barosu Başkanı İHD Diyarbakır Şube Başkanı 


Bir Jitem сі Anları... 


Nedir Ви Sessizlik? 


"Murat Aslan isimli şahıs, Yenişehir semtinde, yani Diyarbakır Belediyesi civarından alınarak zorla sivil Toros arabaya bindirildi ve JİTEM'e getirildi. Daha sonra Silopi JİTEM İstihbarat Tim Komutanlığı'na götürüldü. 
Burada işkenceyle sorgulandıktan sonra Dicle Nehri'nin kenarındaki bir dereye götürüldü. Derede öldürülerek üzerine benzin döküldü ve yakıldı. Bu dere Körtük Köyü'nün karşısında bir dere idi." 


Bunları kim anlatıyor? 

Abdülkadir Aygan... 

Abdülkadir Aygan kim? 

Јапдаппа İstihbarat Teşkilatı'nın yedi kişilik ilk kadrosunda yer alan eski bir PKK itirafçısı... 


з % 


Abdülkadir Aygan'ın anlattığı bu tüyler ürpertici cinayet "Acı bir Susurluk öyküsü" başlığıyla Radikal gazetesine manşet oldu. Savcının ve askeri yetkililerin gözetiminde açılan mezardan öldürülen Murat Aslan'ın DNA testiyle doğrulanan kemikleri çıktı. 

Cinayeti uzaktan gören bir çoban, cinayetten birkaç gün sonra cesedi gömerek etrafını taşlarla çevirmişti. Çoban ve köylüler korkudan kimseye bir şey söylememişti. 

Ne var ki, 1994'te öldürüldüğünde açık öğretim ikinci sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Murat Aslan'ın babası aradan geçen on yıl boyunca oğlunu arayıp durdu. JİTEM üyesi Abdülkadir Aygan, bu cinayeti de içeren itiraflarını geçen yıl Özgür Gündem gazetesinde tefrika edip, ardından da kitap olarak çıkarınca, on yıldır susan çoban ve köylülerin yardımıyla durum aydınlandı. 

JİTEM'ci Abdülkadir Aygan'ın itirafları yayınlandığında bir iki çok küçük istisna dışında herkes susmuştu. 

O itiraflarda anlatılan cinayet aydınlanınca, durum ne olacak diye merakla izlemeye başladım. 

Olay Radikal gazetesinde manşet olduğu gün Hürriyet'in 19. sayfasında "on yıl önce kaçırılan oğlunun kemiklerini buldu", Milliyet'in de 21. sayfasında "JİTEM'e infaz suçlaması" başlıklarıyla haber oldu. 
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Bir Jitem ci Anlattı... 


s... 


Haberin ertesinde Zaman gazetesinde "JİTEM'ciden tüyler ürpertici itiraflar" başlığıyla, kitap haline gelen anıların bir özetine rastladım. 

Geçen yıl itiraflar Özgür Gündem'de yayınlanmaya başlayınca medyanın sessizliğini eleştiren Yeni Şafak'taki Medya Kronik'te bu haftasonu da gelişmelerin tarihçesini vererek medyayı sorgulayan analizi gördüm. 


s». 


Konu, yakıcı olmasına rağmen henüz hiçbir köşe yazarının yazısına konu olmadı. Yayınlandığında kimsenin söz etmediği bu itiraflar, inanılmaz bir vahşetle öldürülen bir gencin cinayetiyle sınırlı değil. 
Abdülkadir Aygan itiraflarında 29 kişinin daha JİTEM tarafından öldürüldüğünü söylüyor. Bunlardan biri doğrulanınca, iddialar çok daha önem kazanır hale geldi. 

Geçen yılki yazı dizisiyle kitabın ortada durmasına rağmen sessizlik devam edecek mi, yoksa demokratik hukuk devletinin ve onun gazetecilik anlayışının gereği yapılacak mı? 


zı 


Tabii bir de olayın bir başka boyutu var... 28 Şubat sürecinde Jİ-TEMün varlığı daha sonra bankacı olan dönemin Jandarma Komutanı tarafından yalanlanmıştı. Aynı kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'nun davetine de gitmemişti. Kendisinin bu konuları da kapsayan NTV televizyonundaki bir söyleşisini hatırlıyorum. Yeniden yayınlansa doğrusu iyi bir gazetecilik olayı olur. 


... 
Evet, оп yıl önce, Dicle kenarında işkence edilerek öldürüldükten sonra yakılan genç bir adamın cesedi ortada duruyor... 
Katilleri yakalanacak mı? Yakalamak için gereğini yapacak mıyız, yoksa süregelen sessizliği korumaya devam edecek miyiz? Eğer bu sessizlik sürerse o zaman da şu soruya sıra gelecek: "Bu sessizlik ne anlama geliyor?" 

MEHMET ALTAN, Sabah Gazetesi, 07 Şubat 2005 
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(rain TOPLUM 


02 Şubat 2005 tarihinde İnsan Hakları Derneği 
(İHD) tarafından yapılan basın açıklamasında JİTEM itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın on yıl önce Silopi'de öldürdüklerini söylediği Murat Aslan'ın aynı yerde kemiklerinin bulunması ve itirafların böylece doğrulanması; JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan'ın itiraflarını içeren bu kitabın karanlık bir döneme ışık 


tutuğunun bir göstergesidir. 


“Ağır insan hakları ihlalleri yaşadıktan sonra geçmişiyle yüzleşmeyen bizim gibi toplumların, demokratik bir gelecek kurgulamaları sadece tatlı bir hayalden ibaret olacaktır. Ülkemizde yüksek standartlı demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için geçmişte bu şekilde suç işleyen devlet içi/dışı bütün çete ve bireylerin ortaya çıkarılarak yargılanmalarını talep ediyoruz. Abdülkadir Aygan'ın gazetelerde yayınlanan beyanları üzerinde bu aşamadan sonra ciddiyetle durulmasını, ilgili savcılıkların derhal harekete geçmesini bekliyoruz." 


Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi 


“Evet, on yıl önce, Dicle kenarında işkence edilerek öldürüldükten sonra yakılan genç bir adamın cesedi ortada duruyor... 


Katilleri yakalanacak mı? Yakalamak için gereğini yapacak mıyız, yoksa süregelen 


sessizliği korumaya devam edecek miyiz? Eğer bu sessizlik sürerse o zaman da. 


şu soruya sıra gelecek: 
Bu sessizlik ne anlama geliyor?" 
Mehmet Altan 


SBN 975-8242-97-І 
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